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Afbeelding voorblad uit het verhaal Geerten Kok 

 

 

 

HH. ANNA EN JOACHIM 

Tien jaar geleden was onze oudste dochter zwanger van haar eerste kind, ons eerste kleinkind,  

en ook het eerste achterkleinkind van mijn ouders. Ik herinner me hoe mijn ouders reageerden op 

het bericht van haar zwangerschap. Wij waren bij hen toen onze dochter Marieke hen liet weten 

dat zij een kindje verwachtte. Mijn vader liep naar mijn moeder, omhelsde haar, en zei:  

“Riekske, het gaat door”. Ik vond het heel diep en heel ontroerend. In die woorden en dat gebaar 

klonk zoveel vreugde om leven door, zo veel dankbaarheid, zo veel liefde … En dieper nog dan 

anders voelde ik hoe ik zelf in de keten van leven stond en sta: van mijn ouders die het leven aan 

mij doorgaven, van mij en mijn vrouw die kinderen mochten krijgen, die zelf het leven ook weer 

door mochten geven … Het is een diepe en dierbare herinnering, die nog meer betekenis kreeg 

met het overlijden van mijn moeder, enkele maanden geleden.  

Mijn vader overleed een paar jaar eerder. Nu staan wij ‘voor in de rij’ – en onze kinderen en 

kleinkinderen dragen het leven verder, en onze dochters en hun en partners dragen op  

hun manier zorg voor de samenleving en voor de aarde. Het is mooi om te zien en er is veel om 

dankbaar voor te zijn. 

Ik moest hieraan denken omwille van de gedachtenis die de Kerk vierde op 26 juli. Op die dag 

worden de heilige Anna en Joachim herdacht, de ouders van Maria, de grootouders van Jezus.  

U kent beslist de beelden van een ‘Anna te drieën’, met oma Anna, moeder Maria en het kindje 

Jezus. Het beeldje roept zorgzaamheid en liefde op. Het is een beleving die ik deel met vele andere 

opa’s en oma’s: hoe kleinkinderen zoveel vreugde toevoegen aan het leven, en hoe fijn het is als je 

nog je kinderen kan helpen in de zorg voor hun kinderen.  

Anna en Joachim houden ons voor hoe mooi het is dat God ons zegent met grootouders en met 

kleinkinderen. Ergens in die keten staan wij. Ook als we zelf geen kinderen of kleinkinderen 

hebben – ouders en grootouders hebben we allemaal. We mogen dankbaar zijn voor hun zorg.  

We mogen dankbaar zijn voor het leven.    

Geerten Kok 

 

 
 
 
 

     OVERWEGING 
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HEEFT U ZICH AL OPGEGEVEN VOOR DE VRIJWILLIGERSAVOND? 
Op vrijdag 2 september nodigt het bestuur de alle vrijwilligers uit van de parochiekern 

Middelburg . Op die manier bedankt het bestuur de vrijwilligers voor al het werk, dat zij voor de 

parochie verrichten of verricht hebben. Ook vrijwilligers die hun werkzaamheden hebben 

beëindigd  zijn van harte welkom. Wie weet …. kunnen de koren deze avond nog muzikaal 

ondersteunen. U kunt zich opgeven bij  t.vanhoof@rkwalcheren  voor 27 augustus. 

 

VAKANTIE 

Voor parochianen breekt nu de vakantieperiode aan. Een periode wellicht met inspirerende 

vragen, die we anders niet stellen. ‘Wat gaan we nu doen? Waar gaan we heen? Wie vragen we 

mee te gaan? Wie kunnen we een plezier doen?’ Misschien zijn enkele vragen toch alledaagse 

vragen. Tegelijkertijd zijn er parochianen die toe zijn aan momenten voor zichzelf, om zich even 

terug trekken, op adem te komen. Om daarna elkaar weer op te zoeken. 

 

De zomerperiode is een geschikt moment om terug te blikken en vooruit te kijken. ‘Wat had ik 

willen doen en kan ik alsnog de komende tijd doen?’ Als u daarbij aan het parochiewerk denkt en 

stappen zet, dan krijgen we als parochie steeds meer perspectief. Als u die vraag eens wilt 

langslopen ‘wat kan ik voor de parochie doen?’ Een vraag die iedere parochiaan zich kan stellen. 

Voor ieder wensen we in ieder geval liefdevolle, gelovige en energieke momenten van bezinning.  

 

In het afgelopen half jaar zijn de voorbije gebeurtenissen indrukwekkend geweest. De slotviering 

van de Sint Jacobskerk, de ontruiming van de Onze Lieve Vrouwekerk met pastorie, het weer 

oppakken van de vieringen in zowel Domburg als in Dishoek, de nieuwe voorzichtige start van de 

vieringen in de Sint Jacobskerk, de opruiming in de HH. Petrus en Pauluskerk, de voorbereidingen 

van de straatmissie en van de eerste communie- en vormselvieringen. Velen hebben zich hiervoor 

enorm ingezet om dit alles goed te laten verlopen. Velen hebben zich ingezet voor de reguliere 

werkzaamheden. Belangrijk is ook ieder die de vieringen bezoekt en zo bijdraagt aan het 

parochieleven. Dank aan allen en zeker ook aan het pastoresteam voor al hun inzet, toewijding en 

betrokkenheid.  

We wensen u een goede vakantie en hopelijk zien we elkaar in de vakantie of daarna weer gezond 

terug. 

 

 
 
 
 
 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren
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VAN DE PASTORES                                    
 

 

 
 
INTERNATIONALE VIERING IN DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK 

JA, het gaat gebeuren!! Al langere tijd koestert pater Thaddy de wens om één keer per maand een 

Internationale Eucharistieviering aan te bieden in de H. Maria Parochie Walcheren. Dit past 

helemaal in het meer en meer worden van een missionaire parochie. Er wonen veel mensen met 

een niet-Nederlandse achtergrond op Walcheren. Ze zijn hier vanwege werk, studie of omdat ze 

getrouwd zijn met een Nederlander of als asielzoeker of toerist. 

Met bestuur en pastoraal team is besproken de eerste Internationale Viering te houden op 

ZATERDAG 13 AUGUSTUS, en om vanaf september steeds op de derde zaterdagavond  (19.00 

uur). Iedereen is van harte welkom tijdens deze viering. 

 
 

 

STRAATMISSIE MIDDELBURG 

Op zaterdag 10 september wordt in Middelburg weer een straatmissie  

gehouden. De HH. Petrus en Pauluskerk is vanaf  13.45 tot 15.45 geopend.  

 

De missie is eenvoudig: mensen worden op straat uitgenodigd om een  

waxinelichtje in de kerk aan te steken. Lang niet iedereen laat zich daartoe 

verleiden, maar juist heel veel ook wel. 

Het centrale punt is God zelf: Jezus die aanwezig is in het Allerheiligste. Het doel is dat mensen 

letterlijk bij Hem worden gebracht. Voor Hem mogen de kaarsjes neergezet worden. Op een tafel 

kunnen gebeden, zorgen en intenties worden opgeschreven en gepost in een intentiebox: briefjes 

aan God. In de kerk klinkt serene muziek. Dit wordt al de zesde missie op Walcheren/Beveland.    

 

Al heel veel parochianen hebben meegeholpen de eerdere straatmissies vorm te geven. De één 

heeft een talent om mensen op straat uit te nodigen, de ander om ze te ontvangen in de kerk en 

een luisterend oor te bieden. Wie weet wilt u (ook) meehelpen op deze dag, live muziek spelen of 

op een andere manier uw bijdrage leveren? U kunt zich aanmelden voor 3 september bij  

t.vanhoof@rkwalcheren.nl. 

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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GEBED BIJ VERTREK VOOR EEN VAKANTIE 

Eeuwige, wij keren ons tot U 

om uw zegen te vragen over de reis die we gaan maken, 

over de vakantie die wij gaan vieren 

Wees onze tochtgenoot als het goed gaat en als het tegenzit 

Wees ons nabij in het samen optrekken 

Geef ons de geestkracht om elkaar te blijven steunen 

en een hart waarmee wij elkaar nabij blijven 

Leer ons ook te genieten van al het moois dat we tegengekomen 

In uw mooie schepping, in de mensen die we ontmoeten. 

Doe ons ook veilig terugkeren naar huis 

En alles als een geschenk uit Uw handen weten te ontvangen 

Zo bidden wij u in naam van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. 

AMEN 

 

Uit: liturgie abdij van Berne 

 

          

Een fijne vakantie  en behouden reis gewenst!    

            

Namens pastoresteam,     

 

           Ria Mangnus 
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UIT DE PAROCHIE 

 
 
 
 
 
 

 
 

ROZENKRANS ONLINE 
Sinds meer dan een jaar bidden een aantal parochianen - waaronder ik - samen met mensen uit de 

parochie van Terneuzen regelmatig de rozenkrans. We doen dat online via onze smartphone, 

tablet of computer. Dat bevalt zeer goed, en we hebben dan ook dagelijks een rozenhoedje om 

20.30 uur. Meestal zijn we met ongeveer 5 personen, waarbij iedereen een intentie noemt. Hoe 

meer mensen de kracht van dit gebed leren kennen hoe beter. Bid je een keer mee?  

 

Meer info via het secretariaat of spreek me aan. 

Christoph van Gorsel 

 

 
CARITAS VERRAST GEZINNEN MET ZOMERTAS 

Voor het derde jaar op rij heeft Caritas in de eerste week van de zomervakantie 7 gezinnen met 

jonge kinderen verrast met een zomervakantietas. Wat zat er zoal in de tas? Een bal, viltstiften, 

vakantieboek, kleurboeken, tekenpapier, stripboek, zonnebrandmiddel, pannenkoekenmix, 

appelsap, yoghurtdrank, koekjes, snoepjes, chips en bonnen voor een gratis ijsje. 

 

Marja Dobbelaer 

 

 

COLLECTES AUGUSTUS 202 
Op 6 en 7 augustus collecteert Caritas voor CitySeeds Middelburg.    

Bij CitySeeds kunnen mensen die van een kleine beurs moeten leven en die 

wonen in de gemeenten Middelburg, Vlissingen of Veere, gratis groenten 

krijgen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

Op Zaterdag en Zondag 13, 14, 20 en21 augustus voor EIGEN PAROCHIE 

Op  zaterdag en zondag 27/ 28 augustus MIVA. 
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HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN (9) 

Nadat  voor velen de dierbare Onze Lieve Vrouwekerk en haar historie gesloten is, komen bij mij 

allerlei herinneringen naar boven. Die wil ik graag met u delen. 

 

PRACHT EN PRAAL 

Dat je een Rooms Katholieke kerk betreedt zie je direct in één oogopslag. 

Er valt heel veel te zien. Veel meer dan in bijvoorbeeld protestantse kerken. 

Sommige mensen scharen dit onder “uiterlijk vertoon”. Maar het is veel 

meer dan dat.  

 

Ik heb regelmatig rondleidingen gegeven in onze kerk. Vooral voor kinderen 

van de diverse basisscholen in Vlissingen en bij de openstellingen op 

zaterdagen in de zomermaanden en tijdens open monumentendagen. 

En wat me daarbij telkens opviel was dat bezoekers, jong en oud, 

geïmponeerd waren door wat ze allemaal aantroffen in het kerkgebouw, 

dat van buitenaf zo streng en kolossaal overkwam.   

 

Kruiswegstaties, glas-in-loodramen, schilderingen en beelden dateren in  Franciscusvaandel 

zijn vroegste vorm uit de tijd dat mensen niet konden lezen en schrijven.  

Die vertelden de Bijbelverhalen en waren vooral bedoeld om de mensen                 

een spiegel voor te houden,  te waarschuwen, maar ook om indruk te maken. 

Het heeft mij altijd zeer aangesproken. 

  

Maar er was ook nog ander ‘uiterlijk vertoon’. En dat bedoel ik beslist niet negatief. De RK-kerk is 

een kerk die rijk is aan riten en rituelen. Een mis met drie heren, de processies door de kerk met 

alle vaandels die er waren (wij in de Onze Lieve Vrouwekerk hadden er zes) en het herenkoor dat 

dan zong, het lof op zondagmiddag en in de maanden mei en oktober wanneer het Allerheiligste 

in de mooiste monstrans werd uitgestald en waarbij hulde (lof komt van loven) werd gebracht aan 

de geconsacreerde hostie, die de daadwerkelijke aanwezigheid van Jezus representeerde.   

 

Er werd veel gebeden en gezongen. Bekend zijn liederen als Tantum Ergo, Adoro Te devote en het 

Ave Verum Corpus. Gezangen die nog steeds tot de mooiste Latijnse gezangen behoren. Die 

muziek deed mij van jongs af aan meezingen waar dat kon. Ik heb altijd graag gezongen. Het zat er 

van jong af al in. 

Rond 1959 werd in de Onze Lieve Vrouwekerk-kerk een knapenkoor opgericht, waarschijnlijk met 

de gedachten aan de Zeeuwse Koorschool in Goes of het Haags Matrozenkoor in het achterhoofd. 

Ik werd er lid van, net als zo’n 12-tal andere jongens. Er werd geoefend aan het houten 

harmonium in wat later de Emanuelkapel zou worden, maar die toen werd gebruikt als 

oefenruimte voor de koren.  



                                                                                                                                                                                                                 
  7 
 

Toen we genoeg geoefend waren, mochten we meezingen in de hoogmis van half elf. Plechtig en 

op van de zenuwen betraden we de kerk aan de kant van de zijingang. De glazen deuren van de 

zijkapel waren er toen nog niet. Dat was toen nog een biechtstoel.  

Heel veel kan ik me overigens niet herinneren van dat knapenkoor. Het was er vrij plotseling en 

werd weer even plotseling opgeheven. Het heeft zo’n twee jaar bestaan denk ik. 

 

Maar één optreden met dat knapenkoor staat mij nog helder voor de geest. Die gebeurtenis vond 

plaats op 26 december 1960, Tweede Kerstdag. Het knapenkoor was gevraagd de zang te 

verzorgen tijdens de uitvaart van een jong gestorven jongetje. Het jongetje was maar één jaar 

geworden en heette Guust-Jan. Hij was mijn achterneefje. Het geheel maakte diepe indruk op me. 

Het koor stond opgesteld boven bij het orgel en we hadden vrij zicht op wat er zich in de kerk 

afspeelde. Ik zie nog aan het einde van de viering het kleine witte kistje de zonovergoten kerk 

uitgedragen worden. Ook later zou ik nog regelmatig, bijvoorbeeld als misdienaar of acoliet 

aanwezig zijn bij een uitvaart, maar deze uitvaart is mij het helderst bijgebleven. 

Intussen kon ik het zingen niet laten. Rond mijn 18e werd ik lid van het Gregoriaans herenkoor dat 

onder leiding stond van Bert Menheere. Ik zou daar een aantal jaren in zingen. Nu zing ik al weer 

vele jaren bij het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje en ontdekte ik naast de schoonheid van de 

Gregoriaanse zang de schoonheid en rijkdom van de Russisch Byzantijnse muziek.  

Een speciaal ritueel vond vroeger, en misschien ook nu nog wel, plaats voorafgaande aan de 

hoogmis op zondagmorgen. Bij het  Asperges Me (Besprenkel mij) besprenkelde de priester in zijn 

koormantel de gelovigen met wijwater terwijl hij de kerk doorging. Ik verdacht hem er soms van 

met veel genoegen flinke petsen water de kerk in te slingeren. In de H. Mis volgens de Tridentijnse 

ritus is de plechtigheid nog steeds bewaard. 

Ook het gebruik van wierook hoort bij die rituelen. Het is een teken van eerbetoon aan Christus. 

Daarnaast kan het ook dienen als teken van zuivering van de gelovigen. Vandaar dat de mensen in 

de kerk op bijzondere dagen of bij bijzondere diensten worden bewierookt. Dat gebeurt ook bij 

een dienst voor een overledene. Er zijn zelfs twee soorten wierook. Een voor blijde 

gebeurtenissen, bijvoorbeeld Pasen en een voor missen van overledenen. Overigens staat het 

gebruik van wierook tegenwoordig ter discussie.  

 

Iets heel aparts gebeurde er elk jaar op 2 november, Allerzielen. Je ging dan naar de kerk om 

aflaten te verdienen voor de dierbare overledenen die niet rechtstreeks waren toegelaten tot de 

hemel en nog tijd moesten doorbrengen in het Vagevuur.  

 

Je kon hun tijd daar bekorten door naar de mis te gaan op die dag en voor hen te bidden. Hoe 

meer missen je bijwoonde en hoe meer Onze Vaders en Weesgegroeten je bad, hoe meer aflaten 

je verdiende. Maar je moest tussen die missen door wel de kerk verlaten, want anders telde dat 

niet. Je zag op die dag dus steeds mensen even de kerk verlaten en weer terug gaan voor de 

volgende mis. Soms drie of vier missen achter elkaar. Zo’n mis was overigens maar een ‘misje’, 

want je kon dan niet telkens ter communie gaan en er werd ook niet gepreekt. Ze duurden dus 

niet zo lang. Er was daarvoor ook een naam: Pesjonkelen (van het Latijnse Portiuncula, een klein 
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Mariakerkje bij Assisi, daterend uit de 6e eeuw). Wat zal Petrus het druk hebben gehad op 

2 november wanneer zoveel verlosten uit het vagevuur plotseling voor zijn poort verschenen. 

 

Ik vergeet vast nog heel veel. Het zijn allemaal uitingen van dat rijke roomse leven, dat weldra 

voor een groot deel tot het verleden zou gaan horen. Op 11 oktober 1962 begon namelijk het 

Tweede Vaticaans Concilie,  dat in het leven werd geroepen door paus Johannes XXIII. Toen dat 

gesloten werd op 8 december 1965 door paus Paulus VI, had zich een revolutie voltrokken in de 

kerk, die ook gevolgen had voor het gebouw van onze kerk aan de Singel. Maar daarover vertelde 

ik al in een vorige aflevering. 

Het belangrijkste was wel dat voortaan de vieringen in de landstaal, voor ons het Nederlands,  

zouden plaatsvinden. En dat betekende dat er een stroom van gezangen in het Nederlands zouden 

verschijnen. Met name Huub Oosterhuis heeft heel veel gezangen in de Nederlandse taal 

geschreven. 

 

Volgende keer: ”Misje spelen” 

 
Leo Speckens  
 

DISHOEK 

 

Onlangs verzuchtte iemand: het zou gemakkelijker zijn als er voor de Vieringen geen 

kerkgebouwen nodig waren. Conclusie : wees zuinig op de openlucht- toeristenkerk. Uniek in 

Nederland bovendien. De Emmauskerk in Dishoek ontwikkelt zich langzamerhand daarbovenop   

als beschermer van christelijke attributen. Laatst heb ik eens goed gekeken. Zorgvuldig heeft men 

objecten een plaats gegeven en de herkomst erbij vermeld.  

Er hangen mooie wandkleden van mw. E. Speckens- Isphording . Een meditatiedoek, een met de 

H. Maria, moeder van mededogen, een “kringloop” ter herinnering aan de H. Antoniuskerk te 

Eindhoven.  Een groot handwerk met liturgische symbolen. 6 Mozaïeken eveneens van haar hand.  

Schilderijen met namen van de makers zijn opgehangen. Achteraan hangt een zogenaamd 

hongerdoek. Vanuit de voormalige Martinuskerk  in Oost-Souburg hebben de blauwe 

kruiswegstaties een plaats gekregen.  

Met de beelden van overleden pastoor- beeldhouwer Omer Giellet kan een mooi pad gevormd 

worden. Te weten Mozes, Emmausgangers en  de H. Jacobus de Meerdere uit de pas gesloten  O.L. 

Vrouwekerk.  En kortgeleden is een beeldje gezegend van de heilige Catharina uit Zoutelande. 

In de hoek achteraan staat de H. Paulus. En last but not least is een foto van aalmoezenier Jan 

Sweere te zien, met uitleg over zijn betekenis voor deze kerk. 

Hopelijk wordt eraan meegewerkt dat het doopvont uit Vlissingen erbij komt. Veel parochianen 

zijn daar gedoopt. De weg kan vervolgd worden. Dank aan allen die zich daarvoor inspannen. 

 

Lea  Izeboud 
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LIEF EN LEED 
 

ROZENKRANS ONLINE 
 
Sinds meer dan een jaar bidden een aantal parochianen - waaronder ik - samen met mensen uit de 

parochie van Terneuzen regelmatig de rozenkrans. We doen dat online via onze smartphone, 

tablet of computer. Dat bevalt zeer goed, en we hebben dan ook dagelijks een rozenhoedje om 

20.30 uur. Meestal zijn we met ongeveer 5 personen, waarbij iedereen een intentie noemt. Hoe 

meer mensen de kracht van dit gebed leren kennen hoe beter. Bid je een keer mee?  

 

Meer info via het secretariaat of spreek me aan. 

 

Christoph van Gorsel 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
GEDOOPT   30 juli Olivier Bouwmeester  
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KOM JIJ OOK ZINGEN??? 

 

         Hé, wil je zingen en zit je al bijna in groep 4?? 

                                       Dan is dit je kans! 

                                                      Ik wil een nieuw kinderkoor starten: 

  

WAT GAAN WE DOEN: 

                  Gezellig zingen  

                  Hippe christelijke liedjes leren 

                      1 x per 2 weken op woensdag oefenen 

                 en…. neem gerust je vriendje/vriendinnetje mee!! 

 

             Groetjes, Miriam Verdoes-van Oppen 

    Aanmelden kan via: 
 
             notenkrakers@zeelandnet.nl     

 

     DOEN HOOR!!!              

 

 

 

 

DDEE  NNOOTTEENNKKRRAAKKEERRSS  

mailto:notenkrakers@zeelandnet.nl
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WETENSWAARDIGHEDEN     

OVEZANDE  ‘LICHTTOCHT VOOR DE VREDE’ 

Op zaterdag 13 augustus om 19.00 uur zal er een feestelijke eucharistieviering in Ovezande 

gehouden worden ter ere van de patrones – O.L.V. Maria Hemelvaart – met als voorganger 

pastoor Paul Verbeek. De viering zal worden opgeluisterd door het gezamenlijk clusterkoor. Het 

thema van de viering is “lichttocht voor de vrede”.  

Ook aan de kinderen wordt tijdens deze clusterviering gedacht. 

Aansluitend aan de viering vormen wij met elkaar in gebed, met 

bloemen, vredesduiven en brandende kaarsen een lichttocht voor de 

vrede naar de veldkapel en vragen om haar steun in ons gebed om 

wereldvrede. Als wij allen één bloem meenemen, kunnen wij Maria in de 

Veldkapel in de bloemen zetten ter ere van haar 10 jarig jubileum. 

 

Voelt u zich welkom in deze viering en wij zien uit naar uw komst. 

 

Ad Schenk                 Foto Ad Schenk 

 
                             

‘GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN’ 
Lezing over Adélaïde Marie Champion de Cicé  door zuster dr. Noëla Polet.  

 

Noëla Polet is theoloog en lid van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria. Ze werkte 

als maatschappelijk vormingswerker, catecheet, schoolpastor, docent en pastoraal werkster in 

diverse betrekkingen in België, Ethiopië en Nederland. Ze promoveerde in 2017 op haar studie 

naar Adélaïde Marie Champion de Cicé, de stichter van de religieuze sociëteit waar zij lid van is. 

Een tijdje geleden heeft zij ook in Zierikzee deze lezing gehouden.  Het pastoraal team sprak met 

haar over de mogelijkheid om die lezing ook in Goes en Middelburg te houden.  

Zij wilde dit graag doen en het team stimuleert dat van harte. De lezing wordt gehouden in HH. 

Petrus en Pauluskerk op dinsdag 6 september om 19.00 uur. De lezing is gratis. Een vrijwillige 

bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden is wel gewenst 

i.v.m. het klaarzetten van stoelen.  

Graag voor 3 september op het e-mailadres t.vanhoof@rkwalcheren.nl. 

 

 

 

 
 

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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NIEUWSBRIEF EN WEBSITES  
Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het 

bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief. Het Sint Franciscuscentrum organiseert 

diverse activiteiten. Hierover bevat de website https://sintfranciscuscentrum.nl de benodigde 

informatie. Voor de gratis nieuwsbrief van het vicariaat kunt u zich aanmelden bij 

vic.middelburg@bisdombreda.nl. 

 

GELOOFSCURSUS 

Op 7 september 2022 start voor de vierde maal de Algemene Geloofscursus. Op het programma 

staat module I met als thema: ‘Geloofsbelijdenis'. Met de geloofscursus hopen we tegemoet te 

komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en geloofsverinnerlijking. De cursus is 

laagdrempelig, voorkennis is niet vereist. 

website https://sintfranciscuscentrum.nl. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NIEUWS UIT HET BISDOM 

https://sintfranciscuscentrum.nl/
mailto:vic.middelburg@bisdombreda.nl
https://sintfranciscuscentrum.nl/
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VIERINGEN     
                           

    

 

Datum Tijd Plaats Voorganger Viering 
Muzikale ondersteuning 
Bijzonderheden  

Woe  
3 aug 

9.00 
 

Vlissingen 
 

R. Mangnus 
 

Vr. van W&C  

Do  
4 aug 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za  
6 aug 

10.30  Ter Reede G. Wortman Vr. van W&C  

Zo  
7 aug 

10.00 
10.00
11.30 
13.30 

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 
Vlissingen 

R. Heinrichs 
Pater Franziskus 
P. de Maat 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 
Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

Muzieketiers  Prinsenbeek  
 
doopviering in deze vr. gaan voor: P. 
de Maat en R. Mangnus, P&P cantor 
G. Wortman 

Woe 
10 aug 

09.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr.  

Do 
11 aug 

09.00 
 

Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za 
13 aug 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 

P. de Maat 
Th. de Deckere 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

 
Internationale viering 

Zo  
14  
aug. 

10.00 
10.00 
11.30 

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 

J. Brooijmans Eucharistievr. Maria vd Eijnden en zussen 
 
René Adriaansen, Christian Blaha 

Ma  
15 aug 

19.00 Middelburg F. van Hees Eucharistievr. Maria ten Hemelopneming 
Gaudeamuskoor, Guido Saerens 

Woe  
17 aug  

09.00 Vlissingen P. de Maat Eucharistievr.  

Do  
18 aug 

09.00  Middelburg  Liturgiegroep Vr. van W &C   

Za  
20  aug 

10.30  Ter Reede  Liturgiegroep  Vr. van W &C   
 

Zo  
21 aug  

10.00 
10.00
11.30
13.30 

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 
Vlissingen 

R. Heinrichs 
pater Franziskus 
P. de Maat 
(A. van Veldhoven) 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 
Eucharistievr. 
(Vr. van W &C)  

Gem. koor Schijf 
 
René Adriaansen, Christian Blaha 

Woe 
24 aug   

09.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C  

Do  
25 aug 

09.00  Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za  
27 aug 

10.30  Ter Reede W. Sweere Vr. van W &C   

Zo 
28 aug  

10.00 
10.00 
11.30 

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 

R. Mangnus 
(I. vd Par) 

Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

Zws. Byzantijns  
 
Cantate Domino, Peter vd Heuvel 
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REDACTIE 

mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  13 augustus 2022 bij de redactie  verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 
Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden 

 ‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken  

en wordt 1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden 

verzendkosten in rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter Pastoor i.s. Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Pastoor i.s. Pastoor i.s. Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
 

 
PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur   
      7 dagen van de week  

 

VAN DE REDACTIE 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 
Paul Verbeek Pastoor in solido pverbeek@bisdombreda.nl 

Fons van Hees Pastoor in solido avanhees@zeelandnet.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 
SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 
Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

   

 
 
 
 
 

mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:avanhees@zeelandnet.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com

