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FRANCISCUS VAN ASSISI 

Franciscus van Assisi werd in 1181 in Assisi geboren als zoon van een rijke lakenhandelaar. Hij 

leidde eerst een erg losbandig leven, maar nadat hij tijdens een veldtocht bij Perugia ernstig ziek 

werd kwam hij tot inkeer. Hij werd onterfd door zijn vader en leefde twee jaar als kluizenaar bij 

Gubbio. Daarna trok hij predikend rond en verzamelde een groep volgelingen. Hieruit ontstond de 

Franciscanenorde. Hij was hier de stichter van. Armoede werd het belangrijkste voor hem. Hij 

bedelde zijn eten bij elkaar en gaf al zijn bezittingen aan de armen. Hij predikte voor de liefde van 

mensen, natuur en dierenbescherming. Franciscus van Assisi is heilig verklaard in 1228 en zijn 

feestdag is op 4 oktober. Op 13 maart 2013 werd kardinaal Jorge Bergoglio tot paus gekozen. 

Deze Argentijnse jezuïet nam tot veler verrassing de naam Franciscus aan. De nieuwe paus zei te 

verlangen naar ‘een arme kerk voor de armen’, vandaar dat hij zich had vernoemd naar Franciscus 

van Assisi. 

Riet Huster (overgenomen Nieuwsbrief Onze Lieve Vrouweparochie Bergen op Zoom) 

 

 

 

 

Gebed van Franciscus van Assisi  

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 

Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 

laat mij vergeven wie mij beledigde,    

laat mij verzoenen wie in onmin leven, 

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 

niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 

niet bemind te worden, maar te beminnen. 

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt 

door te verliezen, dat men vindt door te vergeven, dat men vergiffenis  

ervaart door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.  

Amen 

     GEBED 
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Momenteel wordt er gewerkt om het archief op orde te brengen. Veel archiefstukken zijn uit 

Vlissingen meeverhuisd en moeten een plekje krijgen in het archief op de bovenste etage van de 

pastorie. Lyda Pauw en Paul Stok zijn hier druk mee bezig. In het secretariaat zijn lage kasten 

geplaatst. Langzamerhand krijgen veel spullen een plaatsje in deze kasten. Het Zeeuws museum 

neemt een aantal vaandels, kazuifels en andere attributen in bruikleen. Daar zijn overeenkomsten 

voor getekend.  

 

Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met de werkgroepen van de toeristenkerken van Dishoek 

en Domburg. Belangrijke uitkomsten van het gesprek in Dishoek waren dat er beter over en weer 

gecommuniceerd kan worden. In ieder geval worden er geen uitvaarten meer gehouden in de 

toeristenkerk. Daarvoor moet er te veel geregeld worden. Bij een doop gaat de voorkeur uit naar 

een doop tijdens de viering. Gelukkig kan er wel gedoopt worden nu er een doopvont is geplaatst. 

Een aantal priesters is gestopt met voorgaan in de vieringen. Nieuwe voorgangers moeten gezocht 

worden. Het gebouw heeft ook onderhoud nodig. Het bestuur zal met een aantal werkgroepleden 

een inventarisatie maken wat er gedaan moet worden en daar een planning opmaken. 

De werkgroep kan wel meer hulp gebruiken. In ‘Verbinding’  nr. 18 van 15 september heeft  

Leo Speckens van de werkgroep al een oproep gedaan (e-mailadres: leospeckens@zeelandnet.nl)  

 

Het gesprek met de werkgroep Domburg ging over het 90 jarig jubileum in 2023. Hiervoor is de 

datum van 2 juli gekozen. Voorganger is in ieder geval pastoor Paul Verbeek. Het aantal bezoekers 

neemt af. Het zoeken van voorgangers was een zware klus. De werkgroep heeft veel moeite 

gedaan om toch voorgangers te vinden. De vieringen zijn in oktober gestopt. De slotviering van de 

kapel zal eind september 2023 plaatsvinden. Gezamenlijk is door bestuur en werkgroep 

geconstateerd dat sluiting van de kapel nodig is en er in feite geen andere keuze openligt.  

 

Het aantal bezoekers in de Sint Jacobskerk op de zondagen is tot nu toe gering. De toeristenkerk 

van Dishoek is nu gesloten. Het is te hopen dat er meer parochianen de weg weten te vinden naar 

de vieringen in de Sint Jacobskerk.  

 

DE INTENTIEBUS 

Sinds afgelopen zondag staat er achterin  de HH. Petrus en Pauluskerk een 

intentiebus. U kunt een intentie schrijven en in de bus doen. De 

gastheren/vrouwen brengen de intenties naar voren. De intenties worden 

niet voorgelezen. Bij de voorbeden worden ze genoemd. Ook in de vieringen 

in de Sint Jacobskerk krijgt u die mogelijkheid. De intenties die wel 

voorgelezen worden, moet u opgeven bij het secretariaat. 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

mailto:leospeckens@zeelandnet.nl
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VAN DE PASTORES                                      

 

 

Pastoraal project jonge gezinnen en jongeren 

Charlotte den Toonder wordt pastoraal projectmedewerker in onze parochies 

Op 1 oktober start het Pastoraal Project voor Jonge Gezinnen en Jongeren in de H. Pater 

Damiaanparochie en de H. Mariaparochie Walcheren.  

Charlotte den Toonder wordt (halftijds) pastoraal project 

medewerker  voor dit project. De komende drie jaar gaat zij het 

pastoraal team en parochiële werkgroepen in Walcheren, de 

Bevelanden en Schouwen-Duiveland ondersteunen in de zorg  

voor de jonge gezinnen.  

Al eerder spraken de parochiebesturen van beide parochies en 

het pastoraal team over het grote belang van de pastorale zorg 

voor de jonge gezinnen. Deelname van jonge gezinnen aan het 

parochieleven is nodig om als geloofsgemeenschappen in de 

toekomst vitaal en aantrekkelijk blijven. Daarnaast is vorming van 

het geloofsleven bij jonge ouders en hun kinderen ook belangrijk 

voor de jonge ouders en kinderen zelf, en voor hun 

(geïnspireerde) zorg voor mens en wereld in onze omgeving.  

De parochiebesturen en het pastoraal team zagen de noodzaak om te investeren in de zorg voor 

jonge gezinnen, maar in het grote werkgebied van de parochies Boven de Schelde kon het kleine 

pastoraal team dit nog niet echt aanpakken. Dankzij een bijzondere subsidie kan het team 

gedurende drie jaar versterkt worden met een halftijds pastoraal project medewerker. Daarmee 

kan er echt worden gebouwd aan het pastoraal programma voor jonge gezinnen en jongeren. 

De parochies schreven een projectplan Jonge Gezinnen en Jongeren. Dat plan geeft aan hoe in de 

komende jaren de pastorale zorg voor de jonge gezinnen meer uitgebreid gestalte krijgen. 

Aangewezen momenten daarvoor zijn de vragen naar doop, eerste communie en vormsel, 

momenten waarop mensen ontvankelijk zijn voor het wonder van Leven en Liefde en voor de 

boodschap dat God van hen houdt. De voorbereiding op deze sacramenten zal steeds vaker op de 

zondagmorgen plaatsvinden, in een aanbod voor kinderen en ouders. Zo worden jonge gezinnen 

aan elkaar verbonden en leren ze de gebruiken van de parochie kennen.  

We gaan werk maken van ‘gezinszondagen’ en organiseren daarnaast laagdrempelige activiteiten 

voor jonge gezinnen – ook om de band met elkaar te versterken en enthousiasme voor de 
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parochie warm te houden.  Aandacht voor peuters en kleuters krijgt (opnieuw) gestalte naast de 

voortgaande aandacht in het jongerenpastoraat. Extra aandacht zal er zijn voor de sociale media, 

die voor jonge generaties een belangrijk middel zijn om geïnformeerd en gemotiveerd te worden - 

en om de band met elkaar te beleven. Er zijn veel ideeën geformuleerd in het projectplan. 

Gelukkig hoeft niet alles in het eerste jaar. We hebben drie jaar om de zorg voor de jonge 

gezinnen een steviger fundament te geven in het parochieleven van onze beide parochies. 

Het pastoraal team en de parochiebesturen zijn blij dat Charlotte den Toonder is ingegaan op onze 

vraag om pastoraal projectmedewerker te worden. We kennen Charlotte als een kundige, 

enthousiaste en inspirerende vrouw die al vele jaren als vrijwilliger betrokken is bij de zorg voor 

jonge gezinnen in onze parochies.  

In haar vrijwilligerswerk bouwt ze voort op de werkervaring die ze heeft als groepsleider voor 

jongeren en kinderen. Vooral bouwt ze voort op haar eigen geloof en ervaring als parochiaan en 

als moeder van opgroeiende kinderen. Nu ze in een aanstelling het team komt ondersteunen 

mogen we rekenen op haar ervaringen en op continuïteit van haar inzet. Dat doet ons deugd.  

Charlotte vindt het een uitdaging om deze taak op zich te nemen. Ze neemt die uitdaging van 

harte aan, want ze wil graag jonge gezinnen begeleiden in hun betrokkenheid bij de parochie en ze 

weet hoe het (jonge) mensen goed doet om God in het leven toe te laten. Ze wil mensen helpen 

ervaren hoe nabij God kan zijn. En ze vindt het spannend en uitdagend om net in deze tijd, waarin 

er zoveel in ontwikkeling is in de kerk, een bijdrage te kunnen geven aan een meer missionaire 

parochie. Pastoraal team, parochiebesturen en Charlotte den Toonder hebben vertrouwen in een 

goede en vruchtbare samenwerking met elkaar. We hebben elkaar met deze aanstelling 

gefeliciteerd.  

Charlotte krijgt een werkkamer in het Pastoraal Centrum aan de Zusterstraat in Goes. Ze is via de 

e-mail bereikbaar op charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com   

We zoeken nog een goed moment om haar in de H. Mariaparochie Walcheren te presenteren. 

Geerten Kok,  

teamleider pastoraal team Boven de Schelde a.i. 

 

MARIAVIERING 
Op woensdag 19 oktober is er een Mariaviering  voor senioren van 14.00 tot 16.00 uur                    in de HH. 

Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Pater Thaddy de Deckere en pastoraal werkster         Ria Mangnus gaan 

voor in deze viering. U bent van harte uitgenodigd. Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd. Heeft u 

geen brief ontvangen, laat het even weten bij het secretariaat. Op dinsdag- en donderdagochtend 

is het secretariaat te bereiken van 9.30 – 11.30 uur tel: 0118-612860. Uw naam wordt dan ook 

genoteerd. Wilt u iemand meenemen? Van harte welkom! 

Ria Mangnus, pastoraal werkster 
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LEZING HILDEGARD VON BINGEN, KERKLERARES     

De lezing en muziek over Hildegard van Bingen, kerklerares is verzet naar zaterdagmiddag  

5 november. De locatie blijft de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg.  Meer informatie over de 

aanvangstijd en wie de spreker is, volgt in de volgende ‘Verbinding’ .  

 

 

LEZING  ‘GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN’  

De lezing over ‘Adélaïde Marie Champion de Cicé’ vindt plaats op insdagavond 

18 oktober 19.00 uur in de het secretariaat van de HH. Petrus en Pauluskerk 

(ingang Latijnse Schoolstraat achter de kerk) in Middelburg. In de lezing wordt 

gebruik gemaakt van powerpoint. U kunt zich opgeven voor 14 oktober bij 

t.vanhoof@rkwalcheren.nl/ Iedereen, ook van buiten de parochie, is van harte 

welkom!  

De lezing is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

            
           
            Foto internet 

LEESKRING 

Als er voldoende belangstelling  is, wil zuster Noëla starten met een leesgroep. Wat houdt dat in? 

De oprichting van een leesgroep is altijd het gevolg geweest van haar lezing over  

‘Geloven in moeilijke tijden’.  Mensen, die geraakt zijn door de lezing en verder willen gaan  

met zuster Noëla  komen één keer per maand samen. Tijden de samenkomst worden teksten 

gelezen,  gedachten uitgewisseld en verdiept men zich in het geloof van nu. Tot nu toe zijn er 

teksten gelezen n.a.v. de lezing. Daarna is het boek gelezen van Mgr. De Kesel over  

‘Geloof en godsdienst in een geseculariseerde samenleving’ 

 

Er kunnen maximaal 10 personen meedoen. U kunt zich opgeven bij pater Thaddy de Deckere   

(thaddeusmhm@gmail.com) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
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HET WJD KRUIS OP TOURNEE 

 

De komende WERELDJONGERENDAGEN zijn van 1 tot en met 6 augustus in Lissabon, Portugal. 

Van 14 oktober tot 6 november trekt het WJD-kruis door Nedederland. Op dinsdag 25 oktober 

komt het kruis om 18.30 uur aan in de HH. Petrus en Pauluskerk. Op het programma staat: 

 Ontmoeting 

 Uitleg over het kruis & de WJD (WERELD JONGEREN DAGEN) 

 Internationale viering 

 Een avond met gezang en gebed rond het kruis en daarna gezellig samenzijn tot 21.15 uur. 
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VERGETEN GROENTEN    

Het is de laatste jaren een regelrechte hype, overal werd er over gesproken. Ineens werden er 

kookboeken met stapels tegelijk gedrukt. Gerechten werden uit de grond gestampt. En smakelijke 

gerechten kwamen in restaurants op de kaart. 

Ik heb het over vergeten groenten. Groenten die dagelijkse kost waren in de tijd van onze 

grootouders. Ze zijn vandaag de dag weer helemaal in, ik noem er zeven. Pastinaak, schorseneren, 

aardperen, mierikswortel, rammenas, meirapen, koolraap.  

In het kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool, destijds van mijn moeder, maar nu in mijn 

keukenkastje, kom ik ze tegen, en ook in de groentezaak en bij de supermarkt. 

En de heerlijke soepen en andere gerechten? Velen zijn er lyrisch over. 

 

De zeven vergeten groenten zijn in dit artikeltje een opstapje naar de sacramenten van de Kerk. 

Ook zeven stuks. Kent u ze nog allemaal? Doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, wijding, biecht 

en als laatste het sacrament van de zieken. En over dat laatste (vaak ook letterlijk het laatste) 

sacrament wil ik graag iets zeggen. Juist omdat het bij velen in de vergetelheid is geraakt, soms 

angst inboezemt, of zelfs onbekend is. 

Toch heeft dit sacrament (een heilig teken waarbij God je aanraakt) oude papieren. De apostel 

Jakobus schreef er al over in de eerste eeuw:  

 

Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen: zij moeten een gebed over 

hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 

 

En in feite doen we dat nog steeds. Als we een zieken willen zalven komen er overigens geen 

drommen priesters tegelijk, zoals in die eerste eeuw, maar zal er – als je dat vraagt – een priester 

naar de zieke toekomen, thuis, in verpleeghuis, of ziekenhuis. Ikzelf mag dat geregeld doen. Maar 

jammer is het vaak wel, dat de zieken of de verzorgenden veel te lang wachten om dit sacrament 

te vragen. 

Dat is een erfenis uit het verleden. Vroeger werd dit sacrament ook wel het Sacrament van de 

Stervenden genoemd, het Oliesel. Maar sinds het Tweede Vaticaans Concilie (zestig jaar geleden) 

is er een nieuwe naam aan gegeven. Het sacrament beoogt kracht te geven aan iemand die ernstig 

ziek is, naar lichaam of geest. Het kan ook een door ouderdom verzwakt iemand zijn, of iemand 

die een zware operatie moet ondergaan. 

 

Je kunt het sacrament individueel ontvangen, maar ook gezamenlijk als groep. Er zijn parochies die 

dat jaarlijks organiseren, of de zalving onderdeel laten zijn van een Triduüm.   

De belangrijkste onderdelen van de viering zijn de handoplegging en de zalving. 

En uiteraard is er het gebed. Mijn  vroegere pastoor zei eens:  

‘Als je een sacrament ontvangt, raakt God je aan, je krijgt een kus van God.’ 

 

En inderdaad, de zieke wordt aangeraakt. Met de handoplegging laten we voelen dat God zijn 

hand op de zieke legt. Ik vraag ook aan de omstanders hun hand te leggen op het hoofd van de 

dierbare. Teken van nabijheid, teken ook van liefde. 
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Die zalving geschiedt door een kruisje met olie te maken op het hoofd en op de handen. Daarmee 

wordt het genezend karakter van dit sacrament uitgedrukt. Mijn ervaring is, dat het sacrament 

rust geeft aan de ontvanger. Vaak wordt de angst voor de dood weggenomen. En gaat de zieke 

met vertrouwen de toekomst tegemoet. Ook de andere aanwezigen vinden troost in wat er 

gebeurt. Als het kan,  delen allen in de communie die wordt uitgereikt. 

 

Als we weten dat het de laatste keer is dat de zieke de communie krijgt, noemen we dat   

 ‘het Viaticum’, voedsel voor onderweg, de weg vanuit hat aardse leven naar het andere, eeuwige  

leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Foto Peter de Rooij 

 

Ik hoop dat we dit sacrament steeds ter sprake brengen als we met ernstige ziekte te maken 

krijgen. Het is zoals bij de vergeten groenten: we wisten niet meer hoe lekker die groenten zijn. 

Dat geldt ook voor het voor velen onbekende  Sacrament van de Zieken. Maar als men de 

plechtigheid heeft bijgewoond, dan is er grote dankbaarheid, zowel bij de zieke die we er een 

dienst mee bewezen hebben (we spreken ook wel van ‘bedienen’) als bij familie en vrienden. Het 

geeft kracht en het geeft troost.  

Als er geen priester beschikbaar is om het Sacrament van de Zieken toe te dienen, kan een zieke 

door een diaken of pastoraal werker gesterkt worden door ziekenzegen en gebed. 

 

Peter de Rooij, emeritus pastoor en voormalig pastoor van onze parochie 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                 
  9 
 

UIT DE PAROCHIE 

 

 

 

 

 

KINDERNEVENDIENST MET MUZIEK 

Miriam Verdoes wil graag het kinderkoor ‘de Notenkrakers’ oprichten. Tot nu toe heeft één 

meisje zich opgegeven. Tja, dan spreek je niet over een koor. Het idee is ontstaan om tijdens een 

kindernevendienst  een lied in te studeren, maar dan moet er wel een dienst zijn voor de 

kinderen! Een paar enthousiaste parochianen wilden dit wel opstarten en na een gesprek met 

onze pastoraal werkster Ria Mangnus is er sinds 25 september weer een kindernevendienst           

en jawel…. met muziek. In overleg met dirigent Carlos D’Hert van het koor Cantate Domino is er 

besloten om op de 4e zondag van de maand de kindernevendienst te houden.  

Organist Peter van de Heuvel begeleidt de kinderen bij het zingen. Veel dank aan Carlos en Peter. 

Veel dank aan de parochianen die de kindernevendienst begeleiden.   

 

Er is kindernevendienst op de 4e zondag van de maand. 

 

 

 

ONZE EERSTE KINDERNEVENDIENST 

Ik ben heel blij !  Vandaag was sinds lange tijd weer kindernevendienst Pastoor van Hees gaat voor 

in de viering. Hij roept de kinderen naar voren. We worden welkom geheten, steken een kaarsje 

aan en gaan naar de pastorie, waar we bij elkaar komen. Er zijn zes kinderen. 

We beginnen met het maken van een kruisteken en leggen uit waarom we dat doen. We willen 

graag  dat God bij ons is! Ik lees het verhaal voor uit het Nieuwe Testament waar Jezus zegt:  

 

Laat de kinderen tot Mij komen want hunner is het Koninkrijk. 

 

Waar Jezus de kinderen zegent en zegt dat hij veel van ze houdt en ze graag bij Hem wil hebben. 

We geven de kinderen een kaart met de afbeelding van een schaapje, omdat Jezus de goede 

Herder is en wij Zijn schapen.  

 

Op de achterkant hebben we het onze Vader uitgeprint, zodat ze dat uit hun hoofd kunnen leren. 

We spreken ook over het onze Vader en leggen uit , dat God graag onze Vader wil zijn en voor ons 

wil zorgen. Als onze eigen papa en mama er niet altijd zijn, God is er altijd ! Miriam leren ons 

daarna een lied en dat gaat geweldig!! 
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            Foto’s Trudy van Hoof 

 

We naar de kerk om onze communie te doen of zegen te ontvangen. Na de uitreiking vertelden we 

aan de mensen wat we hebben gedaan en zongen het lied dat we geleerd hadden. We waren 

allemaal blij !!! 

Een negentigjarige parochiaan was zo blij met deze start, dat ze voor de kinderen een pakje sap 

heeft gedoneerd ! Hopelijk komen er volgende keer weer een heleboel kinderen. Ze zijn welkom 

 

Marianne Solinger en Miriam Verdoes  (bewerkt redactie) 

 

 

                                                          

KOM JIJ OOK ZINGEN??? 
 

             Hé, wil je zingen en zit je al bijna in groep 4?? 
                                          Dan is dit je kans! 
                                                      Ik wil een nieuw kinderkoor starten: 
      WAT GAAN WE DOEN: 
                      Gezellig zingen  
                      Hippe christelijke liedjes leren 
                        1 x per 2 weken op woensdag oefenen 

en…. neem gerust je vriendje/vriendinnetje mee!! 
Groetjes, Miriam Verdoes-van Oppen 

         Aanmelden kan via: notenkrakers@zeelandnet.nl  
 
     DOEN HOOR!!! 

mailto:notenkrakers@zeelandnet.nl
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IN DE GROT VAN SINT FRANCISCUS 

Ongeveer tien jaar geleden ben ik samen met een aantal Vlaamse vrienden twee keer in Assisi 

geweest. We logeerden in een oud klooster, vlak bij de stadsmuur, en we wandelden naar de 

plekken waar de heilige man in zijn leven bijzondere dingen had gedaan. 

Het eerste jaar hadden we prachtig weer en we konden ons hart ophalen aan de schitterende 

natuur en de mooie stadjes. Het tweede jaar troffen we het slecht. Er waren nogal wat 

regendagen, jammer genoeg. Op het programma stond ook een bezoek aan het allereerste 

kloostertje dat Franciscus hier, met zijn eerste metgezellen gebouwd had. Het kloostertje lag als 

een nestje tussen de rotsen. Het was ook van de zelfde stenen gebouwd. Het was erg laag en heel 

erg klein, niemand van ons kon binnen rechtop staan. 

Vanaf deze plek echter, had je een schitterend uitzicht op het ommuurde stadje Assisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf het kleine plateau voor het gebouwtje, lopen paden naar boven en naar beneden.  

Ze verliezen zich in allerlei kleinere paden en paadjes. De vorige keer had ik gezien dat er ergens 

een bordje stond met er op Cave Francesco .En het is daar waar ik naar toe wilde. 

Ondertussen had ik me echt nogal verdiept in Franciscus: Zijn totale overgave aan Jezus Christus, 

zijn diepe verbinding met Vrouwe Armoede . Hij was vastbesloten omwille van het Grote Lijden 

van zijn Heer zijn eigen kleine lijden zo  groot mogelijk te maken..Toen hij stierf (omringd door 

mensen die hem uitermate liefhadden) wilde hij persé op de kale grond liggen, en volkomen naakt 

zoals hij geboren was! Hij was lange tijd zeer ernstig ziek en leed veel pijn. 

 

 

 

De dag dat wij naar boven zouden klimmen was het bar slecht weer en er 

werd besloten dat  de ouderen, waaronder ook ik, met een taxi naar boven 

zouden gaan. We konden dan in het piepkleine kerkje op de anderen 

wachten. Het regende dat het goot, maar wij zaten goed ingepakt in allerlei 

plastic. En ik!!!! 

Ik wilde van deze zeldzame gelegenheid gebruik maken om een uur lang te 

mediteren in de grot van Sint Franciscus. Uiteraard zonder kussen en zonder 
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regenkleding! Er bleek geen tien centimeter vlakke rots  te zijn in dit holletje, waar je nauwelijks 

kon staan. Het  was dan ook heel erg moeilijk om ergens te gaan zitten. Toen ik eindelijk zat viel er 

steeds een druppel op mijn hoofd. Toch maar even wat opzij scharrelen. Nu ontstond er een 

piepklein beekje bij mijn rechterheup, dat daar per se wilde stromen. Hand erop houden. Let op je 

adem. Prijs de Heer!!! Niet te doen! Ik ga wat aan de andere kant zitten. Nu valt er steeds een 

grote druppel op mijn knie! En een grote harige spin!!!! 

 

Toch maar proberen om mij in te leven in die machtige kleine persoon, die zo intens veel hield van 

God en de Schepping. En die zoveel uren hier had doorgebracht. Onmogelijk. In grote treurnis zat 

ik daar......en toen gebeurde er toch nog iets.... er daagde een besef...  

 

Ook deze heilige mens had geweten wat treurnis was. Ook hij was maar een mens. En wat had hij 

niet moeten lijden! Ergens in mijn broekzak vond ik het verkreukelde papiertje dat ik altijd bij me 

droeg en dat mij redding bracht  HET ZONNELIED. 

 

Hij maakte het om God te eren toen hij zoveel moest lijden aan zijn ogen. Strofe voor strofe kwam 

het tevoorschijn. Heel langzaam. Heel intens. Diep uit zijn liefdevolle hart. Een van zijn broeders 

tekende het voor ons allemaal op. 

 

Trees Verwilligen       (Foto’s internet) 

 

 
 
 
 
HERINNERING: SAMS’KLEDINGACTIE, MENSEN IN NOOD 

 
WANNEER 
Op woensdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 
Op donderdag 6 oktober van 18.00 tot 20.00 uur 

 

WAAR 

Schubertlaan 27 in Vlissingen 

Petrus en Pauluskerk (hoofdingang) in Middelburg 
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COLLECTES oktober 2022  

zaterdag/zondag    1-  2 oktober wereldmissiedag van de kinderen 

zaterdag/zondag    8-   9 oktober voor eigen parochie 

zaterdag/zondag  15-16 oktober eigen parochie  

zaterdag/zondag  22-23 oktober        eigen parochie   

zaterdag/zondag  29-30 oktober wereldmissiedag 

 
 
 
 
OPBRENGST COLLECTE CitySeeds     
De Caritascollecte van augustus was bestemd voor CitySeeds. Dit is een project 

waar enerzijds ecologische tuinbouw centraal staat, maar anderzijds veel 

invulling gegeven wordt aan sociale behoeften.  

Dat varieert van gratis groentepakketten voor mensen die naar CitySeeds verwezen zijn, tot 

buurtbewoners met elkaar in contact te brengen door ze samen een bloembak op gedeelde 

balkons te laten onderhouden. Meer informatie over CitySeeds vindt u op hun eigen website: 

https://cityseeds-middelburg.nl/ 

 

In totaal is opgehaald: 

Fysieke collecte Middelburg €  140,85 

Fysieke collecte Vlissingen €    50,00 

Fysieke collecte Ter Reede €    50,40 

Per bank €  125,00 

Dit komt op een totaal van  € 366,25. 

 

We hebben dit naar boven afgerond en € 370,00 overgemaakt aan CitySeeds. 

 
 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT VOOR CARITAS 

Het Caritasbestuur is hard op zoek naar BESTUURSLEDEN en naar mensen die ons in een aantal 

situaties kunnen ondersteunen. We komen als bestuur 6 keer per jaar bij elkaar. En waar nodig, 

hebben we tussendoor contact  met elkaar. Mocht u meer informatie willen hebben of u aan 

willen melden, mail dan naar caritas@rkwalcheren.nl  

https://cityseeds-middelburg.nl/
mailto:caritas@rkwalcheren.nl
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Herhaalde oproep: 

BESTUURSLID VOOR DE STICHTING SCHULDHULPMAATJE WALCHEREN 

Wij zoeken een bestuurslid om het bestuur van de Stichting SchuldHulpMaatje Walcheren te 

versterken. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur zoeken we een parochiaan die in 

Vlissingen of Veere woont. Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met 

(dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde 

vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. 

Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Als U 

meer wilt weten over Schuldhulpmaatje kijkt u dan op de website www.schuldhulpmaatje.nl  en 

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/walcheren/  Heeft u interesse in deze maatschappelijk 

boeiende vrijwilligersfunctie neem dan contact op met het bestuur van de stichting via 

shmwalcheren@gmail.com 

 

 

 

CARITAS COLLECTEERT ELK JAAR VOOR PRESENT 

Tijdens de pandemie waren er heel weinig mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Maar nu kan 

dat weer, en daarom organiseren we voor al onze vrijwilligers en belangstellenden een 

ontmoetingsmoment. Op donderdag 6 oktober, tussen 16.00- en 17.30 uur zien we je graag bij 

 't Zeeuwse licht, Laurens Stommesweg 30 in Middelburg. We gaan jullie bijpraten over Present en 

horen ook graag ervaringen en tips van jullie, de vrijwilligers.  

 

 

 

FIETSEN en KLEDING  

Voor de 70 vluchtelingen in de Marinierskazerne in Vlissingen worden tweedehands fietsen 

gevraagd. Dit verzoek was afkomstig van de gemeente Vlissingen via de Raad van Kerken. 

Pastoraal werkster, Ria Mangnus, vertegenwoordigt onze parochie in de Raad van Kerken. U kunt 

met haar contact opnemen. Zij zorgt dat uw aanbod bij de coördinerende persoon komt van deze 

fietsenactie. U kunt een bericht voor haar achterlaten bij het secretariaat.  

 

Van de gemeente Middelburg kwam het verzoek om deze vluchtelingen te voorzien van kleding 

De 70 mannen die door de drie Walcherse  gemeenten worden opgevangen, omdat in Ter Apel 

geen plek is, hebben nog dringend behoefte aan schoenen in maat  42, 43, 44. De gemeente heeft 

goede contacten met de kledingbank in Middelburg, maar ook zij hebben geen enorme voorraden 

heren kleding- en schoenen. Voor kleding zijn de maten M en L hard nodig. De schoenen en 

kleding kunnen bij de kledingbank Middelburg,  Achter de Houttuinen 14 ingeleverd worden in de 

kledingcontainers. Van maandag t/m vrijdag zijn die altijd te bereiken tijdens kantoor uren. 

 

Marianne Meedendorp, medewerkster gemeente Middelburg voor de crisis noodopvang 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/walcheren/
mailto:shmwalcheren@gmail.com
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EEN STICHTELIJK BOEKWERKJE EN EEN VURIGE PREDIKER 
Op 15 mei 1960 deed mijn zus  Donnie haar Eerste Heilige Communie in de Onze Lieve 

Vrouwekerk. Bij die gelegenheid kreeg ze van haar nichtje Henny een stichtelijk boekwerkje 

cadeau, genaamd  “De  Rijke Vrek en de Bedelaar”. Het was geschreven door ‘Oom Jan’. Een niet 

nader toegelichte persoon.  

 

Het was gebaseerd op het verhaal van de arme Lazarus uit de bijbel. Ik heb dat boekje in mijn 

jeugd  gelezen en weer opnieuw gelezen en kwam het, toen we een keer bij Don logeerden, weer 

tegen. Elke bladzijde was voorzien van een plaatje bij de tekst. Ook die plaatjes laten niets aan 

duidelijkheid te wensen over. Als kind vond ik het prachtig en heel indrukwekkend. 

De laatste bladzijde van het boekje, met inspirerende  tekst, staat hieronder afgebeeld.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zou zo ons gezin uit die jaren vijftig en zestig kunnen zijn, gezeten op een van de eerste 

banken in de kerk, waar mijn ouders een vaste plaats hadden.  

Hun twee naambordjes die op de bank waren geschroefd, waren daarvan het bewijs. Ook oma 

Speckens had zo’n naambordje een paar banken achter ons. En de oude tante Vic Speckens uit de 

Badhuisstraat had haar naambordje laten schroeven op de bank vóór die van mijn ouders, direct 

onder de preekstoel.  

 

 

 

Die plaatsen van mijn ouders hadden een nadeel, tenminste wanneer kapelaan Sam (kapelaan te 

Vlissingen van 22-08-1955 tot 23-08-1958) de preek hield. Deze roodharige kapelaan, had een 

nogal vurige manier van preken. Dat ging gepaard met overvloedig mondwater dat her en der de 

kerk werd in geslingerd. Dat was nou niet bepaald fris te noemen. Maar ja, op de geestelijkheid 

mocht je in die tijd geen kritiek hebben, zelfs niet op zijn spraakwater. En tante Vic onder de 

preekstoel zat veilig. Net als oma die er verder vandaan zat. Mijn ouders echter niet. 

Thuis kwam e.e.a. tijdens de koffie met gebak nog eens uitgebreid aan de orde. Mijn moeder bleef 

erbij dat het maar een onfrisse bedoeling was. Maar feitelijk veranderde er niets. 

Volgende keer: ‘Een eigen plaats’ 
Leo Speckens  (tekst en foto’s) 
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LIEF EN LEED 
 

 
 

 

 

 

 

We hebben geen berichten ontvangen 
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SPECIALE DIERENZEGEN 

Op zaterdag 1 oktober, drie dagen voor Werelddierendag, besteedt de katholieke kerk van 

Ovezande in haar viering van 19.00 uur speciale aandacht aan de naamdag van Sint Franciscus. We 

gaan kennis maken met Franciscus van Assisi, de beschermheilige van de dieren.  

 

Werelddierendag wordt gevierd op 4 oktober, de dag na de sterfdag van de grote dierenvriend 

Franciscus van Assisi. Omdat hij zo vol van Gods liefde was, brandde hij van 

liefde voor mens en dier en heel de natuur.  

Franciscus leert ons dat de schepselen in de natuur er niet allereerst zijn om 

geëxploiteerd te worden, maar dat ze naar God verwijzen. In deze dienst mag 

iedereen zijn huisdieren of knuffels meenemen. Natuurlijk horen de kleine 

dieren wel in kooi, bench of aan de lijn.  

Naast volwassenen zijn ook kinderen van harte welkom: hou je heel veel van 

 je knuffel of huisdier, breng dat dan gerust mee naar de viering. Jouw dier krijgt 

dan de speciale dierenzegen. Paarden en andere grotere dieren zijn welkom in 

de pastorietuin en zullen daar rond 19.45 uur worden gezegend. We maken er samen met jou en 

alle dieren een feestelijke viering en een gezellige dierenboel van. Pastoor Van Hees zal voorgaan 

in deze viering. Het koor Oal-In zal passende liederen ter ere van Franciscus zingen. Zingt u zelf ook 

mee? Om zo samen te vieren en stil te staan bij de dieren en al het moois van heel de schepping. 

Het is voor mens en dier, jong en oud de moeite waard om de dierenzegening mee te maken. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Ad Schenk 

OPROEP VOOR EEN GEZELLIGE SHOW VAN KERSTSTALLETJES IN HET ’T HOFJE 
Dit jaar organiseren wij als werkgroep een kerstevent in het ‘t Hofje.  
We hebben het idee om met kerststalletjes van gemeenteleden een 

leuke tentoonstelling te organiseren. Daarom doen we wij deze oproep. 

Beschikt u over een leuk kerststalletje en wilt u deze tijdelijk ter 

beschikking stellen voor de kerststallententoonstelling in het ‘t Hofje, 

van harte welkom? 

Wij gaan van alle kerststalletjes een sfeervolle opstelling maken. Het 

bezichtigen van deze gezellige kerststalletjes is mogelijk vanaf vrijdagavond 16 dec. tot 

zondagmorgen 18 december in de grote zaal van ‘t Hofje. In verband met het afgeven van de 

kerststalletjes, graag van tevoren aanmelden. Dit kan via de mail naar Johan Katsman: 

 
WETENSWAARDIGHEDEN 
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jkatsman1950@kpnmail.nl . Mobiel: 06 57 10 84 73. Na het kerstevent kunnen de kerststalletjes 

weer worden opgehaald. We hopen op een interessante opbrengst. 

Namens de voorbereidende werkgroep hartelijk dank voor uw medewerking. 

Johan Katsman en Gauke Wijmenga   (ansichtkaart kerststal HH. Petrus en Pauluskerk) 

 

 

 
 
                                          
 
INSIDE-OUT: EEN REEKS VAN VIER GESPREKSAVONDEN OVER GELOVEN EN LHBTI+  
Hoe gaan we als opvoeders van lhbti+ kinderen, als ambtsdragers, als jeugdwerkers of als 

geloofsgemeenschap om met onderwerpen als homoseksualiteit en genderidentiteit? Het gesprek 

wordt vaak als moeilijk ervaren of zelfs vermeden. Juist dáárom is het belangrijk om het gesprek 

over geloof en lhbti+ aan te gaan.  

Anti Discriminatie Bureau Zeeland organiseert in samenwerking met Wijdekerk een serie van vier 

gespreksavonden over dit onderwerp. Het zal gaan over:  

- Inleven; over vooroordelen, waarheden en onwaarheden.  

- Doorleven; elkaar zien en horen, zonder oordeel naast de ander staan.  

- Meeleven; over geloven en verbinden.  

- Gemeenteleven; lef en liefde, over naast iemand staan en kijken naar de toekomst.  

Wanneer? Woensdag 28 september, 12 oktober, 26 oktober en 9 november 2022 Tijdstip? 19:30 – 

21:30 Locatie? Doopsgezinde Kerk Middelburg (Lange Noordstraat 62) Voor wie? Voor opvoeders 

van lhbti+ kinderen, ambtsdragers, jeugdwerkers, etc. Kosten? Deelname aan de gespreksavonden 

is gratis. Aanmelden of vragen stellen? E-mail  info@adbzeeland.nl. Ondanks dat de 1e avond 

geweest is kunt u zich nog aanmelden voor de overige avonden. 

Let op: u meldt zich aan voor de hele serie van vier avonden. Mocht u een avond onverhoopt niet 

kunnen, laat u dat dan vooraf even weten?  

De gespreksavonden zijn mede mogelijk gemaakt door Regenbooggemeenten Goes en Middelburg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jkatsman1950@kpnmail.nl
mailto:info@adbzeeland.nl
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NIEUWSBRIEF EN WEBSITES 
 

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het 

bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief   Het Sint Franciscuscentrum organiseert 

diverse activiteiten. Hierover bevat de website https://sintfranciscuscentrum.nl  de benodigde 

informatie. Voor de gratis nieuwsbrief van het vicariaat kunt u zich aanmelden bij:  

vic.breda@bisdombreda.nl 

 

 

 

 

 

 

WAT DOET DE KERK VOOR VLUCHTELINGEN, BEHALVE BIDDEN? 

Begin dit jaar bracht het bisdom Breda een aantal plekken in beeld waar vluchtelingen uit 

Oekraïne werden opgevangen. De toestroom was door de oorlog net op gang gekomen. Nu we 

een aantal maanden zijn, heeft het bisdom Breda opnieuw bij verschillende plekken in het bisdom 

geïnformeerd. Hoe staat het er nu voor? Hoe zijn de contacten? En, zijn er misschien ervaringen 

opgedaan die iets typisch laten zijn van het kerk-zijn? 

 

 

WOONZORGCENTRUM IN AARDENBURG 

In het woonzorgcentrum van Aardenburg zijn ook vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest. Ronald 

van Quekelberge, vicevoorzitter Parochie Heilige Andreas vertelt erover. “Vrijwilligers van de 

parochie gaan geregeld bij die mensen langs en helpen hen binnen de mogelijkheden die zij 

hebben. De vrouwen uit de groep komen geregeld op zondagmorgen naar de viering in de kerk.” 

Over de situatie die ze hebben meegemaakt, laten ze weinig los, aldus Ronald. “Er is toch een 

taalbarrière, de oudere vrouwen spreken heel slecht Engels.” 

 

Vanaf de aankondiging dat gemeenten vluchtelingen moesten opvangen, heeft het bestuur van 

Andreasparochie contact opgenomen met de gemeente. De kerk van Eede die al jaren leeg staat, 

kon wat de parochie betreft gebruikt worden voor de opvang van vluchtelingen. “Helaas heeft de 

gemeente niet meer van zich laten horen. Dat is toch heel jammer.” 

 

Dit is een stukje van het hele verhaal. Op de website van het bisdom staat een uitgebreid verslag. 

 

 

 

IN ZEELAND 
 

NIEUWS UIT HET BISDOM 

http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief
https://sintfranciscuscentrum.nl/
https://www.bisdomvanbreda.nl/wat-doet-de-kerk-voor-vluchtelingen-behalve-bidden/
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VIERINGEN 
 

 
 

  

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Za  
1 okt 

10.30 
 

Ter Reede 
 

W.Sweere Vr. van W &C 
 

 

Zo  
2 okt 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

P. de Maat 
Th. de Deckere 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

Gaudeamus, Guido Saerens 

Woe 
5 okt 

09.00 Vlissingen R. Mangnus Viering van 
W&C 

 

Do  
6 okt 

09.00 
 

Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za 
8 okt 

10.30 Ter Reede P. de Maat Eucharistievr. 
 

 

Zo 
9 okt 

11.30 
 

Middelburg P. de Maat Eucharistievr.  René Adriaansen/Christian Blaha 
 

Woe 
12 okt 

9.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr.  

Do  
13 okt 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za 
15 okt 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 

G. Wortman 
Th. de Deckere 

Vr. van W &C 
Eucharistievr. 

 
Internationale viering (Engels) 

Zo 
16 okt 

11.30 
13.30  

Middelburg 
Vlissingen 

F. van Hees 
Th. de Deckere 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

Gaudeamuskoor, Guido Saerens 

Woe 
19 okt 

9.00 
14.00 

Vlissingen 
Middelburg 

R. Mangnus 
Th. de Deckere 
R. Mangnus 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

 
Mariaviering senioren 

Do  
20 okt 

9.00  Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za  
22 ok 

10.30 Ter Reede liturgiegroep Vr. van W&C  

Zo 
23 okt 

11. 30 Middelburg P. de Maat Eucharistievr. Cantate Domino, Peter vd Heuvel 

Di 
25 okt 

18.30 Middelburg Th. De Deckere 
A van Veldhoven 

Gebedsviering  WJD kruis op tournee 

Woe  
26 okt 

9.00  Vlissingen Th. De Deckere Eucharistievr.  

Do 
27 okt 

9.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr.  

Za  
29 okt 

10.30 Ter Reede G. Wortman Vr. van W&C  

Zo  
30 okt 

11.30 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr. Cantor 

Di  
1 nov  

19.00 Middelburg P. de Maat Eucharistievr. Allerheiligen 
René Adriaansen, Christian Blaha 

Woe 
2 nov 

9.00 
19.00 

Vlissingen 
Middelburg 

Th. De Deckere 
R. Mangnus 

Eucharistievr. 
Vr. van W&C 

Allerzielen 
Gaudeamus, Guido Saerens 
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REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  12 oktober2022 bij de redactie  verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  

‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken en wordt 

1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in 

rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter Pastoor i.s. Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Pastoor i.s. Pastoor i.s. Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 

 
PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur   
      7 dagen van de week  

 

VAN DE REDACTIE 

     

VIERINGEN   

 

                    

     

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 
Paul Verbeek Pastoor in solido pverbeek@bisdombreda.nl 

Fons van Hees Pastoor in solido avanhees@zeelandnet.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 
SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Ter Reede (zorgcentrum) Koudekerkseweg 81, Vlissingen 

Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

 

   

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek  zijn beëindigd en worden half mei 2023 weer hervat. 
Er zijn voorlopig geen vieringen meer in de toeristenkerk van Domburg.  
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