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Afbeelding voorblad: wandelbeeld.nl 

 

WEET WAT JE VIERT 

Begin november staan op veel katholieke begraafplaatsen kaarsen en lantaarns. Allerzielen is de 

dag om te bidden voor de zielen van overledenen, het deel van een mens dat na de dood bij God 

kan doorleven. Veel katholieken bezoeken het graf van een geliefde en zetten bloemen neer. 

Protestanten bidden later voor hun overledenen, in de aanloop naar kerst. 

 

Katholiek feest 

Samen met Allerheiligen vormt Allerzielen in veel katholieke kerken de jaarlijkse 

dodenherdenking. Allerheiligen is een dag speciaal voor bijzondere overledenen: heiligen.  

Allerzielen is voor álle overledenen. De ziel is een deel van de mens dat volgens christenen altijd 

blijft leven en na de dood naar God gaat. Op Allerheiligen en Allerzielen bezoeken veel families het 

kerkhof. Ze gaan naar de graven van hun dierbaren en versieren ze met bloemen. Al sinds de 

Middeleeuwen is het een traditie om kaarsen of lantaarns op de begraafplaats te laten branden. 

Mensen bidden ook dat de zielen het goed hebben. Ze bewaren bidprentjes, kaartjes met een 

afbeelding van de overledene en een verhaaltje over hem of haar. 

 

Stil 

Protestanten vieren geen Allerheiligen en ook geen Allerzielen. Zij herdenken hun dierbaren vlak 

voor Advent, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Maar al deze dagen vallen in een seizoen 

waarin het steeds kouder en donkerder wordt. De natuur wordt stiller en doet je eraan denken dat 

alle leven op aarde ooit eindigt. Het is een moment van terugkijken en vooruit zien. Van verdriet 

maar ook van mooie herinneringen. 

 

Eeuwig leven 

Joden en moslims geloven net als christenen dat er na de dood een eeuwig leven is bij God. 

Hindoes en boeddhisten geloven dat je ziel telkens opnieuw geboren wordt, in een mens of dier. 

Hindoes hebben ook een feest dat op Allerzielen lijkt: Pitri Poedja. Ze offeren dan voedsel en 

bloemen aan hun voorouders met speciale gebeden. 

 

Weet wat je viert - Ontdek alles over de feestdagen 

       

 

     
  
  
   
 

 

                              

Foto internet 

https://weetwatjeviert.nl/


                                                                                                                                                                                                                 
  2 
 

 

 

 

WETENSWAARDIGHEDEN RONDOM DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK 

De conditie van het kerkgebouw is geïnspecteerd. De dakpanschade op de toren en de  

bediening van het angelus klokje zijn weer hersteld. De dakgootlekkage van het tussengebouw is 

verholpen. 

De kachel in de kerk  is verlaagd naar circa 10 graden. De verwarming schakelt nu tussen laag  
(6 graden) en hoog (10 graden). Bij zeer koud weer wordt de kachel hoger gezet. 
 

VERKOOP VAN DE TOERISTENKERK ST CATHARINA EN WONING ZOUTELANDE  
Het proces van de verkoop van de St. Catharinakerk met woning in Zoutelande is gestart. Met de 

gemeente Veere is de afgelopen tijd uitvoerig overleg gevoerd over de mogelijkheden voor 

herbestemming van deze locatie. Hiervoor is een ontwikkelingskader samengesteld met onder 

meer de volgende punten: 

• Het markante kerkgebouw wordt behouden. 

• De toekomstige functie, het eigendom, exploitatie en beheer moeten een duurzame 

toekomstbestendige situatie waarborgen. 

• Wonen of verblijven voor specifieke doelgroepen is een passende herbestemmingsfunctie. 

Ook maatschappelijke functies zijn denkbaar. Recreatie en horeca zijn niet mogelijk, zoals dit 

ook niet past binnen het zogeheten ‘kwalitatieve beding’ van het bisdom Breda. 

• Ruimte voor herkenning van de oorspronkelijke functie van het gebouw is een voorwaarde. 

De omwonenden van de toeristenkerk in Zoutelande zijn op 21 oktober 2022 geïnformeerd over 

de verkoop van de kerk. Benedict Hamans en Paul Stok gaven namens het parochiebestuur een 

toelichting en reacties op vragen. Makelaar Miel Nobelen gaf een toelichting op de brochure. De 

omwonenden waren gerustgesteld dat het kerkgebouw behouden blijft en de locatie geen 

recreatieve of horecabestemming krijgt. En ze waardeerden de openheid over de 

herbestemmingsmogelijkheden van het parochiebestuur. 

Belangstellenden om de kerk te kopen zijn welkom op kijkdagen op 16 en 23 november tussen 

13.00 uur en 15.00 uur. Informatie hierover wordt door de MVGM-makelaar Miel Nobelen 

verstrekt, te bereiken via de website Religieuze instelling Zoutelande | Zoek religieuze instellingen te 

koop: Bosweg 50 4374 EN Zoutelande [funda in business]. In januari is er meer duidelijkheid over de 

herbestemming van de locatie. 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

https://www.fundainbusiness.nl/religieus/zoutelande/object-42909499-bosweg-50/
https://www.fundainbusiness.nl/religieus/zoutelande/object-42909499-bosweg-50/
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ALLERZIELEN 
De dagen worden korter. ’s Avonds is het al vroeg donker. Overdag kan het mistig zijn. Voor de tijd 

van het jaar is het nog zacht, maar koudere dagen en nachten kondigen zich toch al aan. Bladeren 

vallen van de bomen. De natuur lijkt een beetje te sterven. En als vanzelf denken we makkelijker 

dan anders aan eindigheid en dood, aan de dood van onszelf en aan het overlijden van lieve 

familieleden en vrienden.  

 

Het past wel dat we net in deze tijd van het jaar Allerzielen vieren. Op 2 november nodigt de Kerk 

ons uit om stil te staan bij onze overledenen. We denken aan onze dierbaren en bidden voor hen. 

Met eerbied en liefde noemen we hun namen. We gaan naar het kerkhof, bezoeken hun graven, 

en thuis zetten we een kaarsje of een bloemetje bij hun foto of bij de urn. We voelen ons 

verbonden met onze overledenen en meer dan op andere dagen kunnen we nog het verdriet 

voelen om hun heengaan. 

 

In onze kerken noemen we tijdens de Allerzielenviering met bijzondere aandacht de namen van de 

parochianen van wie we in het afgelopen jaar afscheid hebben genomen, die vanuit de parochie 

zijn begraven of gecremeerd. Met het licht van de Paaskaars – de kaars van de Verrezen Christus 

– steken we voor hen een kaars aan. Het is een veelzeggend en diep gebaar. We geven er mee 

aan dat onze overledenen nog bij ons horen. Ze zijn in het Licht van de Eeuwige. Ze waren in liefde 

met ons verbonden – ze hebben liefde en vreugde voor ons betekend – en ze blijven in Liefde 

bewaard. Niet alleen omdat wij met liefde aan hen blijven denken. Ook en vooral omdat de Liefde 

van God er voor hen is - voor altijd.  

 

We spreken op verschillende manieren over sterven en dood. Soms zeggen we van iemand die 

overleden is dat zij of hij ‘uit de tijd’ is. Ik vind dat een betekenisvol woord. Onze overledenen zijn 

‘uit de tijd’: onze tijd, onze uren en dagen, onze maanden en jaren tellen niet meer voor hen. Ze 

zijn in het land buiten onze tijd,  waar tijd niet telt maar waar eeuwigheid is. Ze zijn in het land van 

de Eeuwige. Ze zijn in Licht en Liefde. De liefde die we van hen kennen en voor hen kennen blijft 

daar bewaard. Die liefde mag ons bemoedigen. Gods Liefde mag voor hen en voor ons tot zegen 

zijn. 

 

Geerten Kok , wrnd. teamleider pastoresteam 

 

 

 

 

 

  OVERDENKING 
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“VIEREN MET MARIA”……………..                                            

Dat deden we  samen op 19 oktober  2022 in de Petrus en Pauluskerk te Middelburg. 

In de eucharistieviering,  luisterend naar de woorden  uit de Schrift over Maria en haar ontmoeting  

met Elisabeth.   

 

Ontmoeten, de ander zien.  Gezien worden.  

 

 

De woorden uit het Magnificat. 

 

 

  

 

                           Verwachtingsvol, hoopvol – ´zijn Woord wil deze wereld omgekeerd´ 

         Maria, bron van vrede   

     voorbeeld van kracht                                                                                              

      voorbeeld van zachtmoedigheid                                                                               

      voorbeeld van vertrouwen……. wees onze gids  

               onderdrukte vrouw                                                                                                        

                   bevrijdster van de onderdrukten                                                                                     

                 vrouw aan de rand van de samenleving                                                                           

                 troosteres van de bedroefden                                                                                                       

                  bron van onze vreugde                                                                                                

                  politiek vluchtelinge  

                   asielzoekster                                                                                                                 

                   eerste leerlinge                                                                                                            

                   deelgenote van Christus’ lijden 

                  zoekster van Gods wil 

                             Getuige van Christus´opstanding 

               Breng ons tot leven…         

                             Felicia Dekkers     

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

VAN DE PASTORES 
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     Foto’s Trudy van Hoof 

 

In taal en teken van het heilig brood is er verbondenheid.                                                                    

Worden we gesterkt op onze levensweg.  

En na de viering  was er een weerzien met elkaar… soms na een lange tijd.                                                       

Aandacht voor elkaar, plezier mét elkaar. Onder het genot van koffie en thee +. 

Een middag van weerzien en ontmoeting mét senioren ‘jong van hart’! 

 

Ria Mangnus p.w.,  ouderenpastoraat 

 

 

HILDEGARD VAN BINGEN: HAAR MUZIEK, LEVEN, SPIRITUALITEIT EN WERK 

Op zaterdag 5 november 2022 organiseert het Sint Franciscuscentrum in samenwerking met de 

H. Maria Parochie Walcheren een ochtend rondom Hildegard van Bingen in de HH. Petrus en 

Pauluskerk, Lombardstraat 3 in Middelburg.  

Hildegard van Bingen (1098-1179), abdis, mystica en componiste, is een van de meest 

opmerkelijke vrouwen in het middeleeuwse West-Europa. Haar veelzijdig talent is uitzonderlijk. 

 

OVER DE INLEIDER EN MUZIKALE BIJDRAGEN 

Christian Blaha, componist, dirigent, organist uit Middelburg zal met zijn ensemble enkele liederen 

van Hildegard ten gehore brengen. Kitty Bouwman is theologe en geeft colleges en lezingen. Zij 

bestudeert de vrouwelijke gestaltes Caritas en Wijsheid in de werken in Hildegard van Bingen.  

 

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld. 

Opgeven kunt u zich per e-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl. De bijeenkomst is op 

5 november 2022 in de ochtend van 10.00 – 12.30 uur. Inloop is vanaf 9.30 uur mogelijk. 

 

Ria Mangnus 

pastoraal werker 

mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
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LEESGROEP MET DR. NOELA POLET. 

Op 18 oktober jl. hield dr. Noëla Polet  een lezing over ‘geloven in moeilijke tijden’. Op deze 

avond waren 18  belangstellenden van onze parochie en gemeenteleden van protestantse kerken 

aanwezig. Noëla heeft voorgesteld om een leesgroep te starten. Boeken die besproken worden 

staan op de foto’s. De leesgroep gaat met elkaar in gesprek over de tekst die zij toestuurt. De 

bedoeling is dat men één keer per maand 1 ½ uur bij elkaar komt in het secretariaat van de 

HH. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 3 in Middelburg.  

De leesgroep komt samen op onderstaande data, iedere keer van 15.00 uur tot 16.30 uur. 

 

(Maandag  14    november  2022)    

Vrijdag  9    december  2022   

Vrijdag  6 januari   2023  

maandag  6 februari 2023 

maandag 6 maart  2023 

maandag 3  april  2023 

maandag 1  mei  2023 

maandag  5 juni  2023 

 

Heeft u belangstelling om aan deze leesgroep deel te nemen, stuur dan voor 7 november een e-

mail met uw naam en telefoonnummer aan t.vanhoof@rkwalcheren.nl 

 

Trudy van Hoof 
 
 

KAPELAAN LUC SIMONS VERVANGT PATER THADDY 
Pater Thaddy  verblijft tweeënhalve week in India en gaat missionaire 

posten bezoeken waar hij heeft gewerkt. Kapelaan Simons vervangt hem 

en zal grotendeels in die periode in de pastorie wonen. Sommige 

parochianen kennen hem van de straatmissie en het verblijf in de 

pastorie van de zomer met jongeren en een aantal zusters van liefde uit 

Kortemark.  

Kapelaan Simons en pater Thaddy kennen elkaar vanuit hun studie in   

Wageningen. Beiden zijn daarna een weg in de Kerk gegaan.  Kapelaan 

Simons zal een aantal keren voorgaan in de weekviering en zondagviering in de             Foto internet 

HH. Petrus en Pauluskerk en een weekviering in de Sint Jacobskerk. Van harte welkom. 

 

 

AD LIMINA  (zie bij de rubriek vanuit het bisdom) 

De bisschoppen hebben de parochies gevraagd om in de komende weken tijdens de vieringen van 

de Eucharistie en de andere liturgische vieringen bijgaand gebed in te voegen in de voorbede, 

alsook in het persoonlijk gebed: 

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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UIT DE PAROCHIE 

 

 

Bidden wij om zegen over het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen in Rome, hun 

ontmoeting met de paus en zijn medewerkers. Om eenheid in de wereldwijde gemeenschap van de 

Kerk. Om goede vruchten van geloof, hoop en liefde door de kracht en inspiratie van de Heilige 

Geest. 

 

 

 

 
 
 
 
 
                   

 

2e deel van het artikel  ‘Jezus ik vertrouw op u’ 
 

KROONTJE VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 
Hier de wijze waarop het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid wordt gebeden:  

(wordt gebeden op een gewone rozenkrans) 

Bid eerst de geloofsbelijdenis, een Onzevader en een Weesgegroet 

Op de grote kralen: Eeuwige Vader, ik offer U op: het Lichaam en het Bloed, de Ziel en de Godheid 

van Uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de 

gehele wereld. 

Op de kleine kralen: Omwille van Zijn smartelijk lijden, wees barmhartig voor ons en voor de 

gehele wereld. 

Op het einde: Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige Eeuwige God, wees barmhartig met 

ons en over heel de wereld. 
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Bij gelegenheid van de heiligverklaring van zuster Faustina in het jaar 2000 hield paus Johannes 

Paulus II een preek, waarin hij een verband legde tussen haar leven en dat van de geschiedenis 

van de twintigste eeuw. In de periode tussen de verschrikkingen van de Eerste en die van de 

Tweede Wereldoorlog was de boodschap van Gods barmhartigheid meer dan ooit cruciaal. Het 

gaat niet om een nieuwe boodschap, zo zei de paus, maar zij “helpt ons om het Evangelie van 

Pasen intenser te doorleven, aan te bieden als een straal van licht aan de mannen en vrouwen van 

onze tijd.” 

 

Wat de toekomst ons brengt, zo gaat de paus voort, weten we niet. Maar het is zeker dat naast de 

vooruitgang die op vele terreinen zal worden geboekt, er ook pijnlijke ervaringen zullen zijn. 

“Maar het licht van de Goddelijke Barmhartigheid, die de Heer op een bepaalde manier wilde 

laten terugkeren in de wereld door het charisma van de heilige zuster Faustina, zal de weg 

verlichten voor de mannen en vrouwen van het derde millennium.” 

 

Feitelijk knoopte paus Johannes Paulus II met het uitroepen van Beloken Pasen tot Zondag van de 

Goddelijke Barmhartigheid aan bij een oude traditie. Sowieso stond Beloken Pasen altijd al in het 

teken van de Goddelijke Barmhartigheid. Elk jaar wordt op deze zondag het Evangelie genomen uit 

het twintigste hoofdstuk van het Evangelie volgens Johannes (19-31). Hierin geeft Jezus aan de 

apostelen de macht om zonden te vergeven: “Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden 

vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven” (Joh. 20,22-23). In 

deze woorden van Jezus leest de Kerk de instelling van het sacrament van de biecht, het 

sacrament waarin de volgeling van Jezus vergeving kan ontvangen, ook voor zeer zware zonden. 

Moge deze afbeelding, waarin Christus ons tegemoet treedt met Zijn Barmhartige Liefde, onze 

kerk, onze pastorale eenheid, onze stad en geheel ons land zegenen, moge Hij met zijn doorstoken 

Hart onszelf zegenen en behoeden voor allerlei onheil en ons meer en meer tot zich trekken, 

hemelwaarts, Hem tegemoet. 

Vertrouwen wij ons toe aan zijn Goddelijke Barmhartigheid en bidden: ‘Jezus, ik vertrouw op U’ 

 

Dominique Blaha  (afbeeldingen internet) 
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HET WJD KRUIS OP TOURNEE  

Het wereldjongerenkruis is een onderdeel van de WJD. Het kruis trok als een pelgrimstocht  

door Nederland. Op 25 oktober arriveerde het kruis in de HH. Petrus en Pauluskerk. Het was een 

heel avontuur om het kruis van Gouda naar Middelburg te krijgen. 

Met Charlotte als chauffeuse kwamen Cindy, Chris en Daniël met de (ronkende) bus en het kruis 

om 15.00 uur bij de kerk aan. Alida volgde op afstand. Op Neeltje Jans werd even stilgestaan om 

het kruis op te zetten.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kruis op de Neeltje Jans                                     Daniël,  Chris en Cindy 

              Foto Alida van Veldhoven                                  Foto Trudy van Hoof   

De jongeren waren na een doorwaakte nacht erg moe. We hebben eerst iets gedronken en 

gegeten. Toen ze bijgekomen waren, namen we nog eens het hele programma door. 

We zongen de liedjes totdat we de melodie goed te pakken hadden. Na het avondeten (dankjewel 

Marianne voor de heerlijke soep) richtten we de kerk in. 

Vanaf 18.30 uur was de kerk open en stroomden tientallen parochianen binnen. En toen werd het 

kruis en een icoon door jongeren naar binnen gedragen en voorin de kerk opgezet. Het was een 

mooi moment.  

 
 Foto Jan Strooband Foto Trudy van Hoof 
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De gebedsviering was in het Engels. Taizé liederen werden gezongen en diaken Anton Janssen 

vertelde over zijn eigen ervaringen over de wereldjongeren dagen die hij had mee gemaakt. Alles 

samen was het een mooie gebedsviering. Na de viering  was er een moment van samenzijn onder 

het genot van een drankje met wat lekkers erbij. 

Trudy van Hoof 

 
N8vande N8 
De N8vandeN8 was traditiegetrouw een opmerkelijke gebeurtenis. De binnenstad van Middelburg 

zonder licht, met vele, vele bezoekers, en een diversiteit aan optredens. Dan is er opeens de HH. 

Petrus en Pauluskerk als baken van rust en devotie.  

De bezoekers komen vanuit het donker, soms druk met elkaar in gesprek, de kerk binnen en dan is 

er die stilte, maken de kaarsen in glazen potten op iedere hoek van de kerkbanken langs het 

middenpad als een lint van lichtjes diepe indruk. Bezoekers worden stil, lopen naar voren en 

steken met ieders eigen gedachten, een kaarsje aan. Een mevrouw vertelt ‘ik kom alleen voor de 

kerk naar de N8vandeN8’. Twee jonge knapen lopen naar voren en nemen plaats in de kerkbanken 

vooraan. Na een kwartier verlaten ze weer de kerk.  

 

Zo zijn er werkelijk honderden bezoekers, waarvan duidelijk merkbaar is dat ze bewust even de 

kerk bezoeken: vele senioren en opmerkelijk veel jongeren die in groepjes of met z’n twee. ‘Als 

wilt kun je een kaarsje aansteken, voorin de kerk’. De reactie ‘Ja, mag dat?’ geeft aan dat er 

behoefte bestaat aan het ontsteken van licht in een kerk. Ook bij Onze Lieve Vrouwe van den 

Polder brandden die N8 vele kaarsen. 

 

Monique Peters, Ank Larivière en Jo en Jan Poortvliet zorgden ervoor dat alles in alle rust en 

waardigheid kon verlopen en ieder zich gastvrij voelde. 

 

Ruud Louwes 

 

 

Foto’s Ruud Louwes 
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FRANCISCUSSCHOOL OP BEZOEK 

Wat zijn ‘weenende vrouwen’ en wat betekent ‘nagelen’ op de kruiswegstaties?  

En ‘Onze Lieve Vrouw van den Polder’ bij het schilderij, klopt dat wel?  

 

Vragen van oplettende kinderen bij een bezoek van de Sint Franciscusschool aan de kerk op  

18 oktober. Deze 36 kinderen van groep 5 kwamen van school naar de kerk gewandeld onder 

begeleiding van leerkrachten en ouders. Het bezoek was in het kader van Burgerschapsvorming. 

Bij de kerk werden ze ontvangen door vrijwilligers van de kerk. Na een korte inleiding, waarin iets 

gezegd werd over de functie van het kerkgebouw, over Franciscus: de Paus, het vaandel in de kerk 

en de naam van de school, maar ook over vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk en staat 

(… hoe leg je dat uit aan kinderen van 8 of 9 jaar, maar dat hoort bij Burgerschapsvorming). 

 

Na deze inleiding een rondgang door de kerk in kleinere groepjes en onder begeleiding van een 

van de vrijwilligers. Wat kwam daar zoal aan de orde: De Bijbel en de verhalen over Jezus, de 

sacramenten, het metselwerk van het gebouw, een rozenkrans, de kleuren van de kazuifels,  

Sint Antonius (goede vriend, geef dat ik mijn … weer vind!), de kruiswegstaties, de biechtstoel, het 

tabernakel enzovoort. Even klingelen met de altaarschel is ook altijd leuk. 

 
                        Foto’s Ineke Joosse 

We vonden het echt een zeer geslaagde ochtend. Bedankt daarvoor! 

Hartelijke groet, Juf Nicole en juf Ineke van groep 5. 

Na de rondleiding kregen de kinderen een speurtocht om te laten zien dat ze goed hadden 

rondgekeken en ook wisten wat ze hadden gezien. 

Een intensieve ochtend voor de vrijwilligers, maar zeker de moeite waard. En leuk en gezellig 

natuurlijk: de kinderen waren aardig en aandachtig. Misschien zien we ze straks terug bij de 

kerstviering van deze school in onze kerk.       

   

Nicolette Meulenbroek 
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COLLECTES NOVEMBER 2022   
Zaterdag/zondag       5/6    voor Katholieke Vereniging voor de oecumene/ en eigen   parochie     

Zaterdag/zondag  12/13   eigen parochie 

Zaterdag/zondag 19/20   nationale jongencollecte/eigen parochie 

Zaterdag/zondag 26/27   voor het bisdom/eigen parochie                

Zaterdag/zondag    3-4  december Caritas  

 

CARITAS KERSTPAKKETTEN  
De Caritascollectes aan het eind van het jaar zijn, zoals gebruikelijk, voor de sociale minima en 

voor de kerstpakketten.  

We ondersteunen met elkaar de sociale minima door in Vlissingen (het in- en uitloophuis) en in 

Middelburg (Orionis) een bijdrage te geven. Deze organisaties zorgen 

ervoor dat sociale minima in december iets extra’s ontvangen.  

Het resterende bedrag zal besteed worden aan kerstpakketten voor 

mensen in Middelburg én Vlissingen die overal buiten de boot vallen. 

Caritas verzorgt en bezorgt deze pakketten zelf. 

Bent of kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een 

kerstpakket van Caritas? Laat het ons weten: caritas@rkwalcheren.nl  of 

meldt het aan een van de pastores. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL 82 RABO 0117 0296 61 

t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: collecte minima en kerstpakketten. 

 

 
GERARDUS KALENDER TE KOOP 
De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 

Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 

nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend 

moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.  

 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. 

 De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie  

op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief  

gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld  

door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom 

 Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan 

alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. 

 

De kalender is vanaf vrijdag 4 november voor € 9,- te koop tijdens de 

openingstijden van het secretariaat van onze parochie te Middelburg. 

 Graag met gepast geld betalen.  
 

 

 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl
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LIEF EN LEED 
 

 

 

 

 

 

 

GEDOOPT 

20 oktober  Anna Karssen 
29 oktober Givano Balk Corea    
 

Door de doop mag je steeds weten, dat God de Heer je nooit verlaat! 

 
OVERLEDEN   
13 oktober         dhr. Huib Leijdekker, 84 jaar,       Vlissingen  
19  oktober         mevr. Nellie  de Brauw-Dobson 95 jaar      Veere 
 

Moge God u nabij zijn in uw verdriet en alle woorden van troost een bron van kracht zijn!  

 

IN MEMORIAM 

Op 13 oktober overleed onze parochiaan Huib Leijdekker. Tot het einde van het gemengde koor in 

de voormalige Onze Lieve Vrouwekerk is hij actief lid geweest. Eveneens zette hij zich vele jaren in, 

waarvan ook een periode als voorzitter voor de Toeristenkerk Dishoek. Na 25 jaar heeft hij 

hiervoor een Pauselijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Wij wensen zijn vrouw en 

kinderen veel sterkte en troost toe. 
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VOOR WIE STEEK JIJ EEN KAARS AAN…..?  

De Sint Jacobskerk opent, op de landelijke Lichtjesdag, woensdag 2 november, haar deuren. 

Dat doet ze voor iedereen die een kaarsje wil branden voor de mensen die worden gemist. 

Er is tijd en ruimte om stil te staan bij de overledenen, of ze nu recent of langer geleden zijn 

gestorven. Zo  willen we iedereen een hart onder de riem steken: je bent niet alleen. 

In de kerk kun je ook de naam van de overledene op een steen schrijven en die op een veilige plek 

in de kerk neerleggen. Je kunt even stil zijn en voor wie dat wil is er ook  ruimte voor een gesprek. 

Vier keer die middag is er een kort moment waarin een mooi gedicht of een mooie gedachte 

wordt uitgesproken omlijst met muziek.  

 

Dit gebeurt om 14.00 uur, 15.00 uur, 16.00 uur en 17.00 uur. 

 

De lichtjesdag in de Sint Jacobskerk wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en door 

uitvaartondernemers Monuta en Overtoom-Groen. 

Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen en stil te staan bij de lieve mensen die in het 

hart worden meegedragen. De deuren zijn open van 13.00 uur tot 18.00 uur. 

 

 

EVENSONG 

Op zondag 6 november aanstaande is er weer een Evensong in de Sint Jacobskerk,  

aanvang 17.00 uur, verzorgd door de Evensingers onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den 

Driest. De koor- en samenzang wordt begeleid door Jos Vogel en de voorganger is Ds. Pim 

Steenbergen. In deze Evensong staan de lezingen en muziek in het teken van revolutionaire 

verandering: van grijpen en graaien naar gerechtigheid tonen en ontvangen.  

 

 

 

VESPERVIERINGEN BONIFACIUSKERK KWADENDAMME    

Iedere maand is er een vesperviering in Kwadendamme. Na afloop is er 

een gezellig samenzijn met koffie/thee. 

De volgende vesper staat gepland op 13 november met als voorganger 

pastoor Paul Verbeek. 

Adres van de kerk: Johan Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme. 

 

  

 
WETENSWAARDIGHEDEN 
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NIEUWSBRIEF EN WEBSITES  
 

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het 

bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief.  Het Sint Franciscuscentrum organiseert 

diverse activiteiten. Hierover bevat de website https://sintfranciscuscentrum.nl  de benodigde 

informatie.  

 

GEBEDSKRING ROEPINGEN HOUDT BIJEENKOMST OP 6 NOVEMBER 
De Gebedskring Roepingen van het bisdom Breda houdt op zondag 6 november een bijeenkomst 

in de H. Antoniuskathedraal om gezamenlijk te bidden voor nieuwe roepingen. Het thema is 

‘geroepen zijn in deze tijd’. Vicaris Wiel Wiertz verzorgt een inleiding, waarna gelegenheid is om 

het eigen roepingenverhaal met elkaar te delen. Belangstellenden zijn van harte welkom om met 

het programma mee te doen. 

15.00 uur Binnenkomst met koffie/thee (H. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat, Breda) 

15.30 uur Inleiding door vicaris Wiel Wiertz 

16.15 uur Ontmoeting met koffie en thee 

16.30 uur Vesper met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 

De Gebedskring vormt een belangrijk netwerk van mensen die bidden voor roepingen en andere 

intenties in het bisdom Breda. Traditioneel komt de Gebedskring twee maal per jaar bij elkaar, 

namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Leden van de Gebedskring krijgen bij 

gelegenheid gebeden thuisgestuurd. 

Aanmelden voor de bijeenkomst is gewenst. Zie de website van het bisdom. 
 

AD LIMINA 
De Nederlandse bisschoppen gaan van 7 tot en met 12 november 2022 op Ad Limina bezoek. 

Katholiekleven.nl, het mediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, zal hiervan verslag doen met 

video’s die worden geplaatst op de website en YouTube. Bisschop Liesen is niet bij het Ad Limina 

aanwezig. 

Het Latijnse woord ‘limina’ betekent: drempels. ‘Visitatio ad limina apostolorum’ betekent 

letterlijk een pelgrimage naar de drempels van de apostelen. Met deze drempels worden de 

graven van de apostelen Petrus en Paulus bedoeld. Katholiekleven.nl zal verslag doen van de 

eucharistievieringen en de pelgrimage die het Ad Limina bezoek is. De Nederlandse bisschoppen 

zullen een ontmoeting hebben met de paus als opvolger van de apostel Petrus en zij zullen 

verschillende dicasteries bezoeken in Rome. Ook daarvan zal Katholiekleven.nl verslag doen. 

Het is een eeuwenoud gebruik dat bisschoppen de graven van de apostelen in Rome bezoeken. 

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) wordt dit bezoek door de bisschoppen van een 

kerkprovincie gezamenlijk afgelegd. 

 

NIEUWS UIT HET BISDOM 

https://sintfranciscuscentrum.nl/
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VIERINGEN 
 
De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Di  
1 nov 

19.00 Middelburg P. de Maat Eucharistievr 
Allerheiligen 
René Adriaansen/ Christian Blaha 
 

Woe 
2 nov 

19.00 Middelburg R. Mangnus Vr. van W&C 
Allerzielen 
Gaudeamus, Guido Saerens 
 

Do  
3 nov 

09.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr Rozenkrans en daarna koffie/thee 

Za 
5 nov 

10.30 Ter Reede Liturgiegroep Vr. van W&C Allerzielen 

Zo 
6 nov 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

L. Simons 
R. Mangnus 

 
Eucharistievr 
Vr. van W &C  

 René Adriaansen/Christian Blaha 

Woe 
9 nov 

9.00 Vlissingen R. Mangnus 
 
Vr. van W &C  

 

Do  
10 nov 

9.00 Middelburg L.Simons Eucharistievr Rozenkrans en daarna koffie/thee 

Za 
12 nov 

10.30 Ter Reede P. de Maat Eucharistievr 
 
 
 

Zo 
13 nov 

11.30 Middelburg P. de Maat Eucharistievr René Adriaansen/Christian Blaha 

Woe 
16 nov 

9.00 Vlissingen L.Simons Eucharistievr  

Do  
17 nov 

9.00  Middelburg L. Simons Eucharistievr  

Za  
19 nov 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 

W. Sweere 
L. Simons 

Vr. van W&C 
Eucharistievr 

 
Internationale viering 
 
 

Zo 
20 nov 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

L. Simons 
R. Mangnus 

Eucharistievr 
Vr. van W&C 

Gaudeamuskoor/Guido Saerens 

Woe  
23 nov 

9.00  Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C  

Do 
24 nov 

9.00 Middelburg L. Simons Eucharistievr Rozenkrans en daarna koffie/thee 

Za  
26 nov 

10.30 Ter Reede G. Wortman Vr. van W&C  

Zo  
27 nov 

11.30 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr 
Cantate Domino/Peter vd Heuvel 
kindernevendienst 

Wo 
30 nov  

9.00 Vlissingen P. de Maat Eucharistievr  
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REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 12 november 2022 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  

‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken en wordt 

1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in 

rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter Pastoor i.s. Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Pastoor i.s. Pastoor i.s. Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
kerk 

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur 

7 dagen van de week  

 

VAN DE REDACTIE 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl


                                                                                                                                                                                                                 
  18 
 

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 
Paul Verbeek Pastoor in solido pverbeek@bisdombreda.nl 

Fons van Hees Pastoor in solido avanhees@zeelandnet.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 
SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Ter Reede (zorgcentrum) Koudekerkseweg 81, Vlissingen 

Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

 

   

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek  zijn beëindigd en worden half mei 2023 weer hervat. 
Er zijn voorlopig geen vieringen in de toeristenkerk van Domburg.  
 
 
 

mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:avanhees@zeelandnet.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com

