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Afbeelding voorblad: internet 

 

OP WEG NAAR ADVENT 
De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; het is de liturgische periode waarin de 

verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus Christus centraal staat. 

ADVENTUS 

In de weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. 

Aangezien het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' adventus is, worden de vier weken vóór 

Kerstmis 'Advent' genoemd. 

VIER ZONDAGEN 

De Advent omvat ongeveer vier weken. Deze liturgische periode vangt aan op de vooravond van 

de zondag die valt tussen 27 november en 3 december, en eindigt als op 24 december bij het 

avondgebed de Kersttijd begint. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal 

weekdagen kan variëren van 22 tot 27. De vier zondagen worden ook wel genoemd naar de 

beginwoorden van de introïtusgezangen van de missen op die dag: Ad te levavi, Populus 

Sion, Gaudete en Rorate Caeli. 

LICHT IN DE DUISTERNIS 

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het boven de Kreeftskeerkring 

steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het ' Licht der 

wereld'.  

DOOD EN LEVEN 

Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de dood, en licht voor het leven en de 

Verrijzenis. In de weken vóór Kerstmis, als de natuur op het noordelijk halfrond haar meest 

doodse, duistere kant presenteert, zien de gelovigen Christus, het Licht van de Wereld, dichterbij 

komen. Het besef groeit dat uiteindelijk niet de dood, maar het leven zal overwinnen. 

ADVENTKRANSEN 

Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van 

de adventskrans, die in alle kerken en in sommige scholen en huiskamers wordt opgehangen. Een 

adventskrans is doorgaans gemaakt van dennengroen of andere natuurlijke materialen en draagt 

vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op iedere adventszondag wordt één kaars 

ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest 

aankondigen. 

KOMST EN WEDERKOMST 

Christenen leven steeds in de verwachting dat Jezus Christus op aarde terug zal keren. In de 

Adventstijd, als de komst van het kindje Jezus in Bethlehem wordt verwacht, denken christenen 

nog eens speciaal aan het moment waarop Christus zal terugkeren, de Wederkomst. 

TIJD VAN BOETE 

Bij zijn terugkeer op aarde zal Christus komen oordelen, de levenden en de doden. De gelovigen 

worden zich in de Advent, als zij zich de wederkomst van Christus realiseren, opnieuw van hun 

zonden bewust. Voor die zonden moet Boete gedaan worden. 

 

 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kerstmis
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kersttijd
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/ad-te-levavi
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/populus-sion
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/populus-sion
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/g/gaudete
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/r/rorate-caeli
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/adventskrans
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INKEER 

Het boetekarakter van de Advent is in de loop van de tijd enigszins naar de achtergrond geraakt. 

De Advent is tegenwoordig vooral een periode van inkeer en Gebed. De grote vragen van Dood, 

leven en Verrijzenis worden tijdens de Advent overwogen in het Officie en in het individueel gebed 

van de gelovigen. 

PAARS EN ROZEROOD 

De kleur van boete en inkeer in de katholieke Kerk is paars. De paarse kleur domineert in de 

Advent de kerkinterieurs. Ook de adventskrans is vaak versierd met een paars lint. Alleen op de 

derde, 'blijde' zondag in de advent wordt het paars door rozerood vervangen, ten teken dat 

Kerstmis nabij is. Deze zondag wordt naar de beginwoorden van de Mis ook wel Gaudete 

genoemd, wat 'verheugt u' betekent. De derde zondag van de Advent is overigens gemodelleerd 

naar de zondag van halfvasten halverwege de veertigdagentijd. 
 

Website KRO/NCRV 

 

    
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

GEZONDHEID PASTOOR FONS VAN HEES 

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft waarnemend pastoor Paul Verbeek 

afscheid genomen van ons parochiebestuur. Pastoor Fons van Hees is weer in staat alle taken op 

zich te nemen. Dit is heugelijk nieuws. Het bestuur bedankt pastoor Paul Verbeek voor zijn enorme 

inzet en betrokkenheid voor onze parochie. Hij kan zich nu helemaal richten op zijn nieuwe taken 

binnen het bisdom. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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NIEUW ORGEL IN DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK 

Op zondag 6 november vertelde onze penningmeester, Benedict Hamans  vanaf de kansel, dat er een 
nieuw orgel geplaatst was in de kerk. Dit op verzoek van onze organist Guido Saerens en met goedkeuring 
van de andere organisten. Het digitaal orgel is een  Pastorale 5600 van het merk Content geleverd door 
Stolk-orgels. Voordat  het nieuwe orgel geplaatst kon worden, moesten het Domus-orgel en het 
Kabinetorgel de kerk uit gereden worden. Vooral het Kabinetorgel was loodzwaar (ruim 200 kilo). Een 
stevige houten helling werd gemaakt om het naar beneden te rollen. Het dameskoor Gaudeamus met als 
dirigente Riet Boone en organist Guido Saerens zorgden voor de muzikale ondersteuning met het nieuwe 
orgel. 
 
 
 
 

 

                    

 

 

 

                   Organist Guido Saerens is zeer content met dit orgel 
                            Foto Trudy van Hoof 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE ONDERHOUDSPLOEG 

Heel veel waardering heeft het bestuur voor de onderhoud - en tuinploeg van de HH. Petrus en 

Pauluskerk. Echter, de onderhoudsploeg heeft dringend versterking nodig. Het valt niet mee om 

op oudere leeftijd door gangetjes te kruipen om lampen te vervangen. Niet dat alleen, er moet 

nog veel meer gebeuren aan onderhoud. We doen dringend een oproep vooral aan jonge handige 

mannen en vrouwen tijd vrij te maken om klussen te doen in de kerk. We denken aan een  

klus-zaterdag  één keer per maand. Vele handen maken licht werk. Je kunt je opgeven bij ons 

bestuurslid die zich bezighoudt met de gebouwen e-mailadres p.stok@rkwalcheren.nl  

 

 

 

 

 

 

mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
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PAROCHIE OP SOCIAL MEDIA 

Het bestuur heeft besloten om gebruik te maken van social media. Dit gebeurt al in andere 

parochies. We hopen op die manier een grotere groep (van jong tot oud) te bereiken. Via een tip 

van pater Thaddy kwamen we terecht bij een parochiaan uit de H. Damiaanparochie.  

Hieronder stelt Linda zich voor: 

 

Mijn naam is Linda van Aardenne en sinds kort verzorg  

ik zowel de Facebook als Instagram pagina’s van de  

Heilige Maria Parochie Walcheren. Dit vrijwilligerswerk doe  

ik ook al voor het Historisch Museum in mijn woonplaats Goes.  

Daar zien we hoe social media een grotere, meer diverse groep  

mensen bereikt en hoop dit ook voor de parochie te kunnen 

realiseren. De opstart is inmiddels begonnen en vanaf nu zult u 

wekelijks nieuwe berichten kunnen lezen.  

Op Facebook is het adres: 

https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

Op Instagram is het adres: https://www.instagram.com/hmariapw

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
https://www.instagram.com/hmariapw
https://www.instagram.com/hmariapw
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  OVERDENKING 

          

                  BRON VAN VERLANGEN 

           Gezegend zijt Gij, Vader van het leven,    

               bron van ons hopen en verlangen; 

                  houd Gij ons wakker en attent, 

     dat wij door de adem van Uw Geest bezield 

              niet achteloos aan U voorbijgaan 

              of onze dagen slijten zonder hoop, 

              maar doe ons bidden en werken 

            in de verwachting van de komende, 

                     hier in ons midden, 

              beeld en gelijkenis van Uw liefde 

                    Jezus Christus, onze Heer. 

 

Thijs Ketelaars 

Abt van de Sint-Adelbertabdij Egmond 

 

uit: gebeden rond de kerststal van Donker naar Licht 
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MOEILIJK ? … DÁT IS MOEILIJK … 

Soms lijkt het er wel op dat wij helemaal ingekapseld worden door de moeilijke situatie waarin we 

als kerk in Nederland verkeren. ‘Leegloop van de kerken,’ zoals de media al jaren roepen. De 

neergang van de financiële kerkelijke huishouding. De sluiting van de kerken, ook in onze parochie. 

De verdamping van het geloofsleven. Enfin, we weten het allemaal. Ik hoef hier toch niet opnieuw 

al die moeilijke en terneer drukkende toestanden te herhalen. Want hierbij  lopen we het gevaar 

dat we naar onze navel gaan staren en gaan denken och, och wat hebben wij het toch moeilijk. En 

daarbij is de publieke opinie ons niet altijd even goed gezind, daarbij gevoed door een kardinaal 

die een niet te lezen boek schrijft over huwelijksmoraal en seksuele ethiek. Allemaal moeilijk hoor. 

Maar ik meen het écht,  je geloof zou je tegen dit doemdenken en tegen deze doemsituaties in 

moeten aanvuren en inspireren. 

Moeilijk? Soms denk ik dan, waar praten we eigenlijk over? Moet je jezelf – als gelovige - eens 

verplaatsen in hen die het écht moeilijk hebben om hun geloof te beleven. Ik bedoel de mensen in 

landen waar het christelijk geloof oogluikend of helemaal niet wordt toegestaan: door beperking 

in het beroepsleven, discriminatie, gevangenneming, foltering en zelfs de dood. Volgens de 

instellingen Kerk in Nood (R.K.) en Open Doors (Prot.) zijn christenen de meest vervolgde groep in 

de wereld. Hoe blijft hún geloof levend in déze moeilijkheden? 

 

RED WEDNESDAY 
Met RedWednesday  vestigt Kerk in Nood (ACN) op woensdag 23 november de aandacht op het 

lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd 

worden rond deze dag honderden beroemde kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en 

openbare gebouwen in bloedrood verlicht. De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. 

Liefst 62 landen (32%) kennen aanzienlijke schendingen. Christelijke minderheden zijn relatief 

vaak slachtoffer. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalisten hebben het in diverse 

landen op hen gemunt. In het rapport 

 'Vervolgd en vergeten 2022' presenteerde Kerk in Nood – vorig jaar, in de week voor 

RedWednesday - de bevindingen van twee jaar onderzoek naar de vervolging van Christenen 

wereldwijd.   

 

 

 

 

 

VAN DE PASTORES 
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Lezing: Vrij zijn om te geloven 

De heer Dennis Peters (pers en communicatie) van Kerk in Nood spreekt op maandag 28 

november over landen als Noord-Korea, Syrië en Nigeria waar mensen worden vermoord om hun 

geloof. In China en Vietnam zitten mensen gevangen omdat ze niet vrij zijn om te geloven. In de 

lezing aandacht over hoe zij daarmee omgaan, maar ook over hoe vrij we in Nederland 

precies zijn om te geloven. Een lezing over een mensenrecht dat onder druk staat, maar waarover 

steeds minder wordt gesproken… 

U bent van harte welkom bij deze lezing.  
 
De lezing begint om 19.30 uur in de Magdalenazaal,  Singelstraat 9, 4461 HZ Goes 
(Parkeren in de parkeergarage – Westwal 35 - Goes: kosten: Euro 1,) 
Een vrijwillige bijdrage ten bate van Kerk in Nood wordt zeer op prijs gesteld. 

Graag opgave vóór vrijdag 25 november via: 
Pastoraal Centrum (kantooruren dinsdag en vrijdag 09.30 – 12.00 uur) 
Zusterstraat 4 
4461  JA  Goes 
E-mail: pastorteam@zeelandnet.nl 
Tel: 0113-218610  

 

Alle bovengenoemde artikelen zijn van pastoor Fons van Hees 

 
(Bij het ter perse gaan van de nummers van ‘Parochienieuws’ van de H. Damiaanparochie  en ‘Verbinding’ 

van de H. Mariaparochie Walcheren was het nog niet duidelijk of we er in slagen onze parochiekerken in 

Goes en Middelburg ook bloedrood  aan te lichten.) 

 

GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN 

leesgroep met dr. Noëla Polet  
 

In enkele generaties is ons land van een overwegend christelijke gemeenschap veranderd in een 

goeddeels seculiere maatschappij. Recente ontwikkelingen binnen de kerken brengt velen in 

onzekerheid en zorgt voor polarisatie. Waar moet het ons als christenen om gaan? 

 

In de afgelopen periode heeft dr. Noëla Polet lezingen gehouden in Terneuzen, Zierikzee, Goes en 

Middelburg over ‘geloven in moeilijke tijden’. Daarbij vormde haar proefschrift uit 2017 aan de 

Radboud Universiteit van Nijmegen het uitgangspunt. Dat handelt over de weg – het leven - van 

Adelaïde de Cicé (1749-1818), stichteres van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van 

Maria. Noëla is theoloog en zelf ook lid van deze sociëteit en vele jaren actief binnen de katholiek 

kerk onder meer als pastor in Zeeuws-Vlaanderen. In aansluiting op deze lezingen zijn inmiddels 

vier leesgroepen gestart. Ook in Middelburg wil Noëla Polet met een leesgroep beginnen om te 

komen tot geloofsverdieping.   

mailto:pastorteam@zeelandnet.nl
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De veranderingen in kerk en maatschappij van de achttiende- en negentiende eeuw hadden grote 

gevolgen voor het sociale- en persoonlijke leven. Familieverbanden speelden tot in de twintigste 

eeuw een grote rol, vooral ook in het geloofsleven. De veranderingen die wij sinds 1950 

doormaken kunnen daarmee worden vergeleken. Het maken van persoonlijke keuzes - daarvoor 

staan en durven uitkomen - is zeker vergelijkbaar. Maar er zijn ook verschillen: wij ervaren 

vandaag de dag een welhaast onbegrensde - individuele - vrijheid. Grote denkers en hun boeken 

hebben een niet te onderschatten invloed gehad op onze gedachtewereld; op de westerse 

samenleving en het genuanceerde beeld dat de huidige generatie heeft van God. Menig gelovige 

heeft moeite met recente ontwikkelingen en gebeurtenissen in de kerk. Dat alles heeft voor velen 

geleid tot vervreemding en een gevoel van onbehagen.  

 

Met de leesgroep wil Noëla Polet bespreekbaar maken wat theologen in vandaag de dag te zeggen 

hebben en hoe wij de tekenen van de tijd mogen verstaan. In de leesgroep gaan mensen hierover 

met elkaar in gesprek. Brengen onder woorden wat en hoe ze geloven. Inspireren elkaar en 

zoeken naar verbinding voor een standvastig- en levend geloof in onzekere tijden. Vanuit de vraag: 

waar moet het ons als christenen om gaan?  

De leesgroep gaat met elkaar in gesprek over teksten die worden toegestuurd. Het is de bedoeling 

om één keer per maand bij elkaar te komen in het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk, 

Lombardstraat 3 in Middelburg.   

 

Voor de leesgroep zijn onderstaande data gereserveerd, telkens van 15.00 uur tot 16.30 uur:  

vrijdag 9 december 2022    

vrijdag 6 januari 2023   

maandag 6 februari 2023  

maandag 6 maart 2023  

maandag 3 april 2023  

maandag 1 mei 2023  

maandag 5 juni 2023  

 Heeft u belangstelling om aan deze leesgroep deel te nemen, stuur dan een e-mail met uw naam 

en telefoonnummer aan secretariaat@rkwalcheren.nl of  poletnj@zeelandnet.nl 
 

Han Bleyenbergh en Noëla Polet 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:secretariaat@rkwalcheren.nl
mailto:poletnj@zeelandnet.nl


                                                                                                                                                                                                                 
  9 
 

UIT DE PAROCHIE 

 
 
 
 
 

 
 
HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN  
 
Aflevering 13: ROOMS KATHOLIEK IN HET DAGELIJKS LEVEN 
De Rooms Katholieke kerk zat in de haarvaten van het dagelijkse leven van R.K.-gezinnen. 

Zo zorgde het er zelfs voor dat vooral mijn moeder redeneerde dat katholieken ook zoveel 

mogelijk bij katholieke middenstanders hun boodschappen moesten doen. Wij moesten dus naar 

de R.K. slager De Badts in de Walstraat en wanneer onze zaak gesloten was vanwege de vakantie 

dan haalden we brood bij bakker Somers (ook R.K.)  

Mijn eerste brilletje werd gekocht bij de R.K opticien Schroote in de Sint Jacobstraat.  

En je had ook R.K boekhandel Geijsen (nu Bruna) in de Walstraat. Daar kon je vroeger ook 

kerkboeken kopen. 

Mijn eerste kerkboekje, dat ik zo rond mijn zesde jaar kreeg, zal daar ook zijn gekocht.  

Het was een boekje met veel kleurrijke plaatjes. Het leven van Jezus werd er uitgebreid uit de 

doeken gedaan. Van zijn geboorte tot zijn kruisiging en opstanding. 

Het maakte allemaal diepe indruk op me. Vooral zijn lijdensverhaal, dat gesleur met dat kruis op 

weg naar Golgotha, vond ik verschrikkelijk en gemeen. Dat mensen dat anderen kunnen aandoen. 

Ik had grote bewondering voor Simon van Cirene, die al dan niet gedwongen, Jezus hielp bij het 

dragen van zijn kruis. En ik wist zeker (als zesjarige!) dat ik ook geholpen zou hebben om zijn lijden 

te verlichten als ik er bij was geweest.  

Het was in die tijd dat ik er wel eens over dacht hoe het zou zijn om later priester te worden. Maar 

dan moest je wel onderop beginnen. En misdienaar worden was dan een goede start. 

Het boekje met de mooie plaatjes is helaas verloren gegaan, maar ik zie die afbeeldingen nog 

steeds voor me. 

Jezus is voor mij altijd een voorbeeld gebleven voor hoe je met mensen moest omgaan. Liefde 

voor anderen, verdraagzaamheid en mensen in hun waarde laten, helpen en vooral het niet 

veroordelen van anderen waren voor hem leidinggevend. Ik probeer dat steeds voor ogen te 

houden, maar ik denk niet dat me dat altijd voldoende is gelukt. 

Tijdens mijn verdere leven kwam ik erachter, dat lang niet iedereen binnen de R.K.-kerk en andere 

kerkgenootschappen daar altijd op dezelfde manier over heeft gedacht. In de loop der eeuwen zijn 

er veel misstanden ontstaan. Eigenbelang en zelfverrijking, vriendjespolitiek (nepotisme), 

vervolging van andersdenkenden, brandstapels van de inquisitie, kruistochten, afsplitsingen en het 

veroordelen van ideeën en inzichten die andere mensen hadden en hebben, zijn eeuwenlang de 

oorzaak van veel oorlog en verdriet geweest. En nog steeds gebeurt dat. Om over de 

misbruikzaken maar te zwijgen. 
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In de jaren zestig en zeventig kwam er een brede oecumenische beweging op gang waar ik mij vol 

enthousiasme bij aansloot. Niet kijken wat ons scheidt maar wat ons verbindt. Veel inspiratie 

daarvoor deed ik op in Taizé (Fr) en in het vormingscentrum Hedenesse bij Cadzand. 

Volgende keer: “Devotie en een geboortefeestje midden in de nacht” 

 

Leo Speckens 

 
                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPBRENGST SAM’S KLEDINGACTIE 
 

Iedereen wordt van harte bedankt voor het afgeven van kleding en schoenen. Marja Dobbelaer 

stuurde onderstaande foto. 
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COLLECTES NOVEMBER 2022   
Zaterdag/zondag 19/20   nationale jongencollecte/eigen parochie 

Zaterdag/zondag 26/27   voor het bisdom/eigen parochie                

Zaterdag/zondag    3-4  december Caritas  

 

CARITAS KERSTPAKKETTEN  

De Caritascollectes aan het eind van het jaar zijn, zoals gebruikelijk, voor de sociale minima en 

voor de kerstpakketten.  

We ondersteunen met elkaar de sociale minima door in Vlissingen (het in- en uitloophuis) en in 

Middelburg (Orionis) een bijdrage te geven. Deze organisaties zorgen 

ervoor dat sociale minima in december iets extra’s ontvangen.  

Het resterende bedrag zal besteed worden aan kerstpakketten voor 

mensen in Middelburg én Vlissingen die overal buiten de boot vallen. 

Caritas verzorgt en bezorgt deze pakketten zelf. 

Bent of kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een 

kerstpakket van Caritas? Laat het ons weten: caritas@rkwalcheren.nl  of 

meldt het aan een van de pastores. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL 82 RABO 0117 0296 61 

t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: collecte minima en kerstpakketten. 

 

 
 
 
GERARDUS KALENDER TE KOOP 
De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 

Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 

nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend 

moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.  

 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. 

 De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie  

op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief  

gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld  

door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom 

 Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan 

alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. 

 

De kalender is vanaf vrijdag 4 november voor € 9,- te koop tijdens de 

openingstijden van het secretariaat van onze parochie te Middelburg. 

 Graag met gepast geld betalen.  
 

 

 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl
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LIEF EN LEED 
 

 

 

 

 

 

 

GEDOOPT 

20 november   Déy-Chaynaira Plein 

 

Door de doop mag je steeds weten, dat God de Heer je nooit verlaat! 

 
OVERLEDEN   
We hebben geen namen doorgekregen van de pastores of het secretariaat. 
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NIEUWSBRIEF EN WEBSITES  
Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het 
bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief.   
website  Sint Franciscuscentrum: https://sintfranciscuscentrum.nl   

SINT FRANCISCUSCENTRUM 
Nog enkele activiteiten zullen plaatsvinden onder de vlag van het Sint Franciscuscentrum. 
Daarna zal het vormingswerk van het bisdom Breda worden opgezet binnen de nieuwe 
organisatiestructuur. De website van het Sint Franciscuscentrum zal nog enige tijd beschikbaar zijn 
om informatie over activiteiten en cursussen te kunnen raadplegen. Op korte termijn krijgen de 
vormingsactiviteiten een plek binnen de vernieuwde website van het bisdom Breda. 
 

 
 

 
VIERINGEN 
 
De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Woe 
16 nov 

9.00 Vlissingen L.Simons Eucharistievr  

Do  
17 nov 

9.00  Middelburg Liturgiegroep Gebedsgroep   

Za  
19 nov 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 

W. Sweere 
L. Simons 

Vr. van W&C 
Eucharistievr 

 
Internationale viering 
 
 

Zo 
20 nov 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

F. van Hees 
R. Mangnus 

Eucharistievr 
Vr. van W&C 

Gaudeamuskoor/Guido Saerens 

Woe  
23 nov 

9.00  Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C  

Do 
24 nov 

9.00 Middelburg L. Simons Eucharistievr Rozenkrans en daarna koffie/thee 

Za  
26 nov 

10.30 Ter Reede G. Wortman Vr. van W&C  

Zo  
27 nov 

11.30 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr 
Cantate Domino/Peter vd Heuvel 
kindernevendienst 

Wo 
30 nov  

9.00 Vlissingen P. de Maat Eucharistievr  

NIEUWS VANUIT HET BISDOM 

https://sintfranciscuscentrum.nl/
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DE RADBOUD UNIVERSITEIT (RU) NIJMEGEN BLIJFT KATHOLIEK,  

Dat werd bekend na het ad limina-bezoek, een soort werkbezoek met functioneringsgesprekken, 

van de Nederlandse bisschoppen aan Rome. "Rome heeft het laatste woord", zei aartsbisschop 

Wim Eijk op een persconferentie in de Italiaanse stad. 

 

De bisschoppen schrapten het predicaat na een jarenlang conflict over de invulling van het 

bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), die toezicht houdt op de Nijmeegse 

universiteit en het academische ziekenhuis Radboudumc. 

Volgens de bisschoppen waren de kandidaten die werden voorgedragen voor de bestuur vaak  

'niet katholiek genoeg'. Toen de Ondernemerskamer in Amsterdam besliste dat de SKU zelf de 

leden mocht kiezen, besloten de bisschoppen het katholieke keurmerk af te nemen. 

Daar was Rome het niet mee eens. De bisschoppen mochten hun relatie met de universiteit wel 

verbreken, maar de status van de universiteit behoort tot de bevoegdheid van de Heilige Vader, 

aldus de pauselijke regering. Overigens was de Nijmeegse universiteit in het officiële adresboek 

van het Vaticaan nog steeds onder het kopje 'katholieke universiteiten' te vinden. 

Plaatselijk bisschop Gerard de Korte is in gesprek met de rector magnificus van de universiteit. Die 

gesprekken moeten voor het najaar van 2023, de 100ste verjaardag van de Radbouduniversiteit, 

zijn afgerond, zegt De Korte tegen dagblad Trouw. "We hopen dat er dan een rapport ligt waar 

Rome, de Nederlandse bisschoppen en de Radboud Universiteit het over eens zijn. Het gebeurt 

allemaal onder een gunstig gesternte, want alle betrokken partijen willen dit." 

 

NOS nieuws 13 november 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Foto ANP 

 
 
 
 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/vaticaan-fluit-nederlandse-bisschoppen-terug-radboud-universiteit-wel-katholiek~bf419310/
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REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 28 november 2022 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 
Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 
Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  

‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken en wordt 

1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in 

rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
Voorzitter Pastoor i.s. Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Pastoor i.s. Pastoor i.s. Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
kerk 

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur 

7 dagen van de week  

 

VAN DE REDACTIE 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 
Fons van Hees Pastoor  avanhees@zeelandnet.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 
SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Ter Reede (zorgcentrum) Koudekerkseweg 81, Vlissingen 

Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

 

   

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek  zijn beëindigd en worden half mei 2023 weer hervat. 
Er zijn voorlopig geen vieringen in de toeristenkerk van Domburg.  
 
 
 

mailto:avanhees@zeelandnet.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com

