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afbeelding internet 

 

PALMZONDAG en het PAASTRIDUÜM  

 

PALMZONDAG,  

…. ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen en de eerste 

dag van de Goede Week waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. 

De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest 

wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. 

De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen. Met 

Palmzondag vangt het Paasfeest aan.  

 

PAASTRIDUÜM 

….  is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers 

van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. 

 

• Witte donderdag  

….is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de 

vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal 

stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in. Witte Donderdag is in het katholieke 

Paasfeest een belangrijke dag. De dag is vernoemd naar zijn liturgische kleur. Wit staat 

voor 'goed', 'vreugdevol' en 'heilig'. De vreugde van de dag is wel vermengd met droefheid. 

Op Witte Donderdag wordt Jezus in de Hof van Getsemane namelijk in de steek gelaten 

door zijn leerlingen (Matt. 26, 36-46), en pleegt Judas het verraad waardoor Jezus door zijn 

vijanden gevangen genomen kan worden (Matt. 26, 47-56).  

• Goede Vrijdag 

…. is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het 

kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens 

verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van 

het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Het woord 

'goede' zou eraan herinneren dat Jezus is gestorven om de mensheid te verlossen.   

• Stille Zaterdag 

…. ook wel Paaszaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' 

verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de 

Paaswake. Er wordt teruggekeken op het lijden en sterven van Jezus Christus, die op de 

sabbat in zijn graf rust. Deze dag heeft een grote spirituele lading. Als de gelovigen op 

Paaszaterdag in de stilte van hun hart het graf van Christus bezoeken, komen zij tot het 

besef dat hij werkelijk gestorven is.  

• De Paaswake  

….  de Paaswake is één van de oudste onderdelen van de christelijke paasviering. Al in de 

vroege christelijke kerk brachten gelovigen de paasnacht wakend door ter ere van de Heer. 

Met hun wake gaven zij, en geven christenen ook nu nog, gehoor aan een Bijbelse oproep. 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/g/goede-week
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/judas
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paasfeest


                                                                                                                                                                                                                 
  2 
 

In het Evangelie van Lucas spoort Jezus zijn volgelingen namelijk aan om, tijdens zijn 

afwezigheid, de lampen brandend te houden en te zijn als mensen die wachten op de 

terugkomst van hun Heer. Degenen die de Heer bij zijn komst wakend aan tafel vindt, zal 

hij aan zijn tafel uitnodigen. (Luc. 12, 35 ev.) 

Na de viering van het doopsel wordt tijdens de Paaswake voor het eerst sinds de avondmis 

van Witte Donderdag de eucharistie weer gevierd. 

De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de 

viering van het doopsel en de eucharistieviering. De liturgische kleur bij de wake is wit. 

Wit is de kleur van het licht en zuiverheid, die gebruikt wordt voor alle feesten en 

gedachtenissen van Christus die niet in het teken van zijn lijden staan. 

 

  https://kro-ncrv.nl   (bewerkt redactie) 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       GEBED 

 

    

       Goede Moeder Maria 

u kent de eenzaamheid, 
u hebt uw zoon moeten loslaten en zien sterven. 
u kent de eenzaamheid van Paaszaterdag, 
maar u mocht ook delen in de vreugde van Pasen. 
 
Wees de mensen nabij die deze dagen alleen zijn, 
u kunt de harten bereiken 
van degenen die wij niet mogen bezoeken. 
 
Laat de Geest die op u was, 
zijn goede werk doen in de mensen: 
dezelfde Geest die in Jezus was 
en die wij kregen bij het Vormsel 
 
Onze dierbaren vertrouwen wij toe aan uw bescherming. 
 
Onze Lieve Vrouw van de Eenzaamheid. 

                             Bid voor ons 
                              
                            Amen. 

                             

 Jan Stuyt SJ 

 

Uit ‘ van Maria lichtmis tot Pinksteren’ 
 
 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/w/witte-donderdag
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paaswake
https://kro-ncrv.nl/
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JE KUNT HET NIET ALLEEN EN DAT WIL IK OOK NIET 

‘Je kunt het niet alleen en dat wil ik ook niet. Ik ben dankbaar voor de talenten in de parochie.’ 
(pastoor Jochem van Velthoven - Catharinaparochie in Oosterhout) 
 

Precies een jaar na de Missionaire Parochie-conferentie in Breda togen zo’n 700 katholieken naar 

Veenendaal voor een nieuwe bijeenkomst, om te zien hoe de zaken er na een jaar voor staan. De 

conferentie legde pijnpunten bloot, maar toonde ook dat het enthousiasme groot is. Op 25 maart 

namen Ruud, Geerten en ondergetekende deel aan deze  mini-conferentie. Het thema was “Hier 

ben ik”. Sprekers waren Hannah Vaughan-Spruce en Paul Donders.  

 

Hannah Vaughan-Spruce is verantwoordelijk voor Divine Renovation in het Verenigd Koninkrijk en 

werkte zelf als catechist in een parochie. Parochies moeten volgens haar ‘ontgiften’ om te 

veranderen: ze moeten afscheid nemen van dingen die niet bijdragen aan succes.  

Dat zorgt voor ontwenningsverschijnselen, maar volgens haar is het de enige manier om nieuwe 

mensen aan te trekken en een gezonde leiderschapsstructuur op te zetten.  

Als ervaringsdeskundige drukte zij de toehoorders op het hart om niet ontmoedigd te raken 

wanneer resultaten op zich laten wachten: “Vernieuwing duurt langer dan een jaar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         

 

 

 

 

 

foto’s Myrthe Roth 

 

Paul Donders, consultant en directeur van Xpand Nederland gaf een inleiding over enkele 

basisprincipes voor goed en gezond leiderschap in een parochie. Als we leiderschap definiëren als 

een vorm van invloed, oefent ieder van ons ‘leiderschap’ uit. De vraag is: hoe doen we dat en wat 

betekent dit voor de parochie. Hoe kun je, geïnspireerd door de Heilige Geest, rituelen van 

vertrouwen en respect ontwikkelen en uitleven? Hoe kun je destructieve elementen van 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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wantrouwen en cynisme stoppen? Hoe kun je de verschillende talenten die aanwezig zijn 

onderkennen en waarderen. In deze workshop zijn we dieper op dit onderwerp ingegaan. 

Het was een zeer inspirerende dag en vol enthousiasme delen en betrekken we graag de 

parochianen om verder te werken aan onze missionaire parochie.  

 

Trudy van Hoof  

lees meer > https://www.kn.nl en https://www.bisdomvanbreda.nl 

 

 

HELPT U MEE? 
Wie helpt mee met het verzorgen van de agapè na de paaswake? 

Het is de bedoeling dat er na de paaswake in de kerk een vreugdemaaltijd bereid is. 

Dat bestaat uit het eten van sneetjes stokbrood, eieren, chocolade eieren en natuurlijk wat  

te drinken erbij. We kunnen elkaar dan ook ‘zalig Pasen wensen’. 

Overdag moeten er boodschappen gedaan worden en van alles worden klaargemaakt.  

Voor de Paaswake zetten we de tafels achterin de kerk klaar (zoals bij het koffiedrinken 

op zondagmorgen).  Helpt u mee?? U kunt zich voor 6 april opgeven bij Corleen Poppelaars. 

c.poppelaars@rk walcheren.nl  

 

QR CODE WEBSITE PAROCHIERK WALCHEREN 

Sinds kort hangt er in de kerk en buiten in het kastje een kaart met  

de QR code van de parochie op. Als u iets over de parochie wilt weten  

dan maakt u een foto van de code en dan verschijnt de website  

‘RK Walcheren.nl’ in het beeld. U tikt dat aan en u bent op de website. 

We zijn ook naar een andere manier van collecteren aan het kijken zoals  

dat al gebeurt in andere kerken. Velen hebben geen contant geld meer  

bij zich. Digitaal collecteren is dan een mogelijkheid.  

 

 

PAROCHIEBESTUUR EN PASTORAAL TEAM  

WENSEN U EEN GOEDE WEEK EN ZALIG PASEN TOE 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.kn.nl/
mailto:c.poppelaars@rk
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                               VACATURE 
  
De H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren zijn op zoek naar een 

teamassistent m/v  (0,5 fte, 19 uur). Het gaat om een functie in een snel veranderende 

organisatie, waarin geen week hetzelfde is. Als spin-in-het-web van het pastoraal team vervul je 

onder andere deze taken: 

 

                             - planning van roosters voor kerkdiensten 

                             - verwerking van de aanmeldingen van dopen, huwelijken en overlijdens  

                             - notuleren van teamvergaderingen 

                             - verwerken van (digitale) post en telefoontjes 

  

                             Ben jij  een flexibel persoon, met hands-on mentaliteit? 

                             Kun je snel schakelen? 

                             Heb je een ruime werk- én levenservaring? 

                             Ben je betrokken bij het parochieleven? 

                             Heb je voldoende computervaardigheden? 

  

                                             DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU! 

 

                              Na een inwerkperiode ga je zelfstandig aan het werk. 

                              Je bent een verbinder tussen professionals en vrijwilligers. 

                              Saai is het nooit! 

 

Via info@rkbovendeschelde.com kunt je een uitgebreidere functieomschrijving ontvangen met 

nadere informatie over de functie en de honorering. Je sollicitatie - met cv - verwachten we vóór  

15 april 2023 op e-adres  Desonnaville@rkbovendeschelde.com. 

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Geerten Kok, teamleider van het pastoraal 

team: gkok@bisdombreda.nl. 
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GOEDE WEEK EN PASEN IN DE HH. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
In ‘Verbinding’ 15 maart heeft u al kunnen lezen wat, waar en wanneer de vieringen zijn in de  

Goede Week in de HH. Petrus en Pauluskerk. We hebben het voor u samengevat. 

 

Het PAASTRIDUÜM vindt plaats in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg.  

In deze vieringen gaan emeritus pastoor Paul de Maat en pastoraal werkster Ria Mangnus voor. 

Op Paaszondag gaat pater Thaddy de Deckere MHM voor. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

CHRISMAMIS 

Op woensdag 5 april 2023 wordt een pelgrimstocht georganiseerd naar de chrismamis in de 

Heilige Willibrorduskerk in Willibrord. In de mis worden de oliën voor dopelingen en zieken 

gezegend en het heilig chrisma gewijd. Vertegenwoordigers uit alle parochies van het bisdom 

zullen daarbij aanwezig zijn. Net zoals voorgaande jaren organiseert de Parochie samen met 

andere parochiekernen uit het bisdom een wandeltocht naar de Chrismamis. De tocht is circa 

18 km lang en we starten in Oudenbosch om uiteindelijk Sint Willibrord te bereiken.  

Tot 2 april kunt u zich aanmelden via het mailadres chrismamis@zeelandnet.nl, of anders kunt u 

een briefje afgeven bij het secretariaat met naam en telefoonnummer. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Kempen 

namens het organiserend comité 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

VAN DE PASTORES  

HH. Petrus en Pauluskerk Middelburg 

WITTE DONDERDAG    6 april om 19.00 uur 

GOEDE VRIJDAG  7 april om 19.00 uur 

PAASWAKE     8 april om 21.00 uur 

PAASZONDAG  9 april om 11.30 uur 

 

     

Willibrordkapel Domburg 
GOEDE VRIJDAG 7 april 15.00 uur Kruisweg 

PAASZONDAG 9 april 10.00 uur Eucharistieviering  

 

mailto:chrismamis@zeelandnet.nl
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LEZING EN DOCUMENTAIRE INDIA 

Na de weekviering van 9.00 uur en koffiedrinken op 

donderdagochtend 13 april vertelt pater Thaddy de 

Deckere over zijn reis naar India, die hij in november 

2022 gemaakt heeft (zie reisverslag Verbinding nr 25, 

1 januari 2023.) 

Hij heeft samen met pater Frans Baartmans gewerkt in 

Nagwa, één van de sloppenwijken in de stad, en 

woonde daar ook. In een documentaire vertelt pater Frans over het werk bij de Dalits , de 

allerlaagste kaste van India.  

De lezing begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de HH. Petrus en Pauluskerk, 

Lombardstraat 3 in Middelburg. De kerk is niet verwarmd; wel zijn er fleecedekens. 

U hoeft zich niet aan te melden. 

 

 

 

MIDDAG MET EEN MISSIE 

Op zaterdag 29 april wordt er weer een straatmissie gehouden.  

 

De HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg is van 14.00 uur tot 16.00 uur open voor bezinning en 

gebed. U kunt een kaarsje aansteken, een intentie schrijven met wat u bezighoudt  en in de 

intentiebus doen en/of in gesprek gaan met een priester of vrijwilliger. In de kerk is er serene 

muziek.  In de middag  bieden we op de Markt aan de voorbijgangers een kaarsje aan en nodigen 

hen uit om in de kerk het kaarsje aan te steken voor het Allerheiligste. Voor degenen die 

meehelpen begint de dag om 11.00 uur met een korte viering, lunch en verdere voorbereiding  

van de middag. Wilt u deze dag ook meehelpen (op welke manier dan ook) neem dan contact op 

met Trudy van Hoof via het mailadres t.vanhoof@rkwalcheren.nl  

 

 

 

  

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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VOORBEREIDINGEN EERSTE COMMUNIE  
 
De communicanten ontvangen op 14 mei hun Eerste Heilige Communie. 

 

Als voorbereiding komen we vier woensdagmiddagen en twee gezinszondagen bij elkaar om te 

werken aan het project “blijf dit doen”. We beginnen elke bijeenkomst in de pastorie met het 

aansteken van een bidkaars en bidden dan na het kruisteken samen het Onze Vader.  

Ieder kind heeft een werkboek van het project en daar kijken we dan samen in, wie heeft wat aan 

de opdracht van de vorige les gedaan.  

 

Dan gaan we in de kerk een nieuw verhaal uit de Bijbel lezen en ontdekken we bijzondere plekken 

in de kerk. In het secretariaat is het dan tijd voor limonade en een koekje en maken we iets wat bij 

het verhaal in de kerk past. 

 

Achterin de kerk, in een boog bij de kinderhoek kunt u zien waar we aan gewerkt hebben. Zo is er 

bijvoorbeeld een kijktafel van de woestijn van Mozes gemaakt door de kinderen en hangen hun 

zelfportretten daar op. Als afsluiting bidden we samen een gebed.  

 

Op de foto hebben ze net van Ria Mangnus gehoord wat het Tabernakel is en wat daar bewaard 

wordt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto Lidia Thiellier 

 
Achterste rij: Dorian, Amelia en Milliano 

Voorste rij: Dilano, Jelle, Catherine, Annisja en Avery 

 
Lidia Thiellier   
namens werkgroep communievoorbereiding 
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VASTENACTIE ACTUEEL 

De werkgroep Vastenactie wil u graag deelgenoot maken van wat 

ontwikkelingen die de laatste week hebben plaatsgevonden. Allereerst 

werd er vanmorgen (dinsdag 28 maart) een sponsorloop gehouden op 

basisschool De Wissel in Papegaaienburg te Vlissingen. 

Er waren daar de twee groepen 4 die samen met hun leerkrachten en 

onder belangstelling van ouders, opa’s en oma’s, hun beste beentje 

hebben voorgezet. Er was een parkoers door de wijk uitgezet waar de  

kinderen ondanks de kou hun best deden om zoveel mogelijk rondjes te 

lopen. De opbrengst van die loop wordt later bekend.  

 

Ook de andere klassen doen erg hun best om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de getroffen 

gebieden in Turkije en Syrië. Dat is namelijk het doel dat deze school graag wil ondersteunen. 

Het bedrag dat basisschool Het Vlot heeft opgehaald voor de Vastenactie is intussen opgelopen 

naar € 760,-. De helft is voor Zuid-Soedan, de andere helft voor de aardbevingsslachtoffers. 

 

De offerzuilen in Vlissingen en Middelburg zullen tot Pasen in de kerk blijven staan, zodat iedereen 

in de gelegenheid is om een bijdrage te leveren. Die bijdrage kan overigens ook gewoon op onze 

Vastenactierekening worden gestort. Ons rekeningnummer is:  

 

IBAN NL84 INGB 000 605 1405 t.n.v. Vastenactie Heilige Mariaparochie Walcheren. 

 

Onze penningmeester meldt ons dat er intussen een bedrag binnen is van ongeveer € 8.000,-.  

Dat is  inclusief het bedrag van Het Vlot. Een geweldig resultaat. Dat bedrag zal nog groeien. 

De opbrengst van de offerzuilen Middelburg en Vlissingen is hierin nog niet meegenomen, net als 

de opbrengsten van de Franciscusschool te Middelburg en De Wissel te Vlissingen. 

We zijn erg benieuwd naar het eindresultaat. Maar we hebben nog ruim een week te gaan tot 

Pasen. 

Alle goede gevers alvast hartelijk dank. 

 

Daarnaast is in de parochiekerk in Middelburg in februari een bedrag opgehaald van € 415,60. Dat 

geld is speciaal bedoeld voor de aardbevingsslachtoffers en staat dus los van de Vastenactie. 

 

 

Leo Speckens  

namens de werkgroep Vastenactie 

UIT DE PAROCHIE 
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ST. NAOUM, EEN ONBEKENDE HEILIGE 

In de HH. Petrus- en Pauluskerk is in de afgelopen jaren op verschillende manieren aandacht 

besteed aan iconen. Zo zijn er tentoonstellingen en wijdingen van iconen van verschillende 

parochianen geweest. Op de iconen zijn vooral voorstellingen te zien van Jezus, Maria, engelen, 

bekende heiligen en het kerstverhaal. Wanneer er een icoon van een onbekende heilige wordt 

geschilderd, zit daar meestal een verhaal achter. Dat is bijvoorbeeld het geval met deze icoon van 

St. Naoum.  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Naoum heeft in het jaar 905 een klooster gesticht bij het meer van Ohrid op de grens van 

Albanië en het huidige Noord-Macedonië. De regio Ohrid staat op de werelderfgoedlijst van de 

Unesco. Het verloop van de grens daar is in geschil geweest tussen Albanië en het Koninkrijk der 

Serven, Kroaten en Slovenen (later Joegoslavië). Dit geschil is voorgelegd aan het Permanente Hof 

van Internationale Justitie. Dit Hof was tussen de wereldoorlogen het orgaan van de Volkenbond 

voor de vreedzame beslechting van geschillen tussen staten en de voorloper van het 

Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag. 

Op 4 september 1924 werd over het verloop van de grens uitspraak gedaan onder de naam 

Monastery of Saint-Naoum (1924, serie B nr. 9). Het klooster zelf was overigens geen onderdeel 

van het geschil, dat betrof alleen de grens, maar door deze zaak is de naam van St. Naoum voor 

altijd verbonden met deze vorm van geschillenbeslechting.  

Een vriend van ons is bezig met een onderzoeksproject waarin dit geschil voorkomt en 

attendeerde op deze onbekende heilige die op verschillende iconen voorkomt. Alle reden om daar 

eens in te duiken en ook een icoon van St. Naoum te schilderen. Hierin komen het kloosterleven, 

het schilderen van iconen en het streven naar vrede mooi samen. 

 

Nicolette Meulenbroek-Kleinegris 
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LIEF EN LEED 
 

COLLECTES april 2023  
Zaterdag/zondag    1/2   april  Caritas eigen kas 

Zaterdag/zondag   8/9   april  eigen parochie  

Zaterdag/zondag 15/16  april  eigen parochie  

Zaterdag/zondag 22/ 23 april  eigen parochie  

Zaterdag/zondag 29/30   april  roepingenzondag 

 

 

COLLECTE VOEDESELBANK 

De opbrengst van de caritas collecte in maart voor de Voedselbank was € 750. De penningmeester 

heeft dit bedrag overgemaakt. 

Hartelijk dank voor uw gift! 

 

Marja Dobbelaer 

 

  

EEN BIJZONDERE VERJAARDAG         

Mevrouw Harinck - de Waal uit Vlissingen viert op 31 maart haar honderdste  
verjaardag. We feliciteren haar al van harte met haar verjaardag en we zullen  
haar zeker namens de parochie een bloemetje brengen. 
 
Parochianen, pastoraalteam en parochiebestuur 
 

 

 

 

 
 

Er zijn geen berichten binnengekomen 
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LIEVEVROUWEPAROCHIE BRENGT PAASFILM UIT OVER HOOPVOLLE VERHALEN 

De Lievevrouweparochie uit Bergen op Zoom heeft een Paasfilm gemaakt met de titel “Kom 

overeind”. De film gaat over goed nieuws en hoopvolle verhalen. Jezus helpt ook nu nog mensen 

overeind uit hun moeilijkheden en inspireert ons om ook anderen overeind te helpen. De film is 

online te bekijken en wordt Paaszondag 9 april uitgezonden op de regionale zender ZuidWest TV. 

lees meer > https://www.lievevrouweparochie.nl/paasfilm/ 

 

BEDEVAART NAAR KEVELAER 2023.  

In 2023 trekt vanuit Bergen op Zoom en omstreken en het bedevaartsoord 

Kevelaer, waar Onze Lieve Vrouw, Troosteres der Bedroefden, wordt vereerd. 

Deze pelgrimstocht, georganiseerd door de Broederschap van Onze Lieve Vrouw 

van Kevelaer uit Bergen op Zoom en omstreken zal dit jaar gehouden worden 

op maandag 21 augustus en dinsdag 22 augustus. Deze tweedaagse pelgrimstocht wordt per bus 

gemaakt. Het programma van de bedevaart bestaat o.a. uit twee eucharistievieringen, een 

bezinningsdienst ter ere van Maria, Koningin van de Vrede in de St. Antoniuskerk, een 

lichtprocessie, de kruisweg en een afscheidslof. De vieringen tijdens deze bedevaart worden 

muzikaal ondersteund door een dirigent en organist uit Bergen op Zoom en omstreken, die zich 

hiervoor al jaren met verve inzetten. Door deel te nemen aan de bedevaart naar Kevelaer, komt 

men tot bezinning en innerlijke rust. Het thema van de bedevaart van het jaar 2023 is:  

                                                               “wees gerust - ik ben het”. 

Wil je mee naar Kevelaer meld je dan op tijd aan zodat wij weten hoeveel kamers er gereserveerd 

moeten worden. Aanmelden kan bij:  

 

Florien de Hond email: floberlau@zeelandnet.nl   tel. 0622587416    of  

Lizzy van de Schraaf email: mschraaf@zeelandnet.nl  tel. 0638957226 

 
 

                        

 

 

 
WETENSWAARDIGHEDEN     
 
 

https://www.lievevrouweparochie.nl/paasfilm/
mailto:floberlau@zeelandnet.nl
mailto:mschraaf@zeelandnet.nl
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VIERINGEN 
 
   De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Za  
1 apr 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

G. Wortman 
P. de Maat 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

Palmpasen 
 
 

Zo  
2 apr 
 

11.30 
 
 
13.30 

Middelburg 
 
 
Vlissingen 

P. de Maat 
 
  
Th. de Deckere 

 Eucharistievr. 
 
 
Eucharistievr. 

Palmzondag; Gezinszondag 
kindernevendienst; Gaudeamuskoor 
na afloop gezellig samenzijn 
 
 

Woe 
5 apr 
 

9.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C Na afloop gezellig samenzijn 
 

Do 
6 apr 

9.00 
 
19.00 

Middelburg 
 
Middelburg 

Parochianen 
 
P. de Maat 
R. Mangnus 

Getijdengebed 
 
Avondviering 

Rozenkrans en daarna gezellig 
samenzijn 
Witte Donderdag 
Gaudeamuskoor, org. Christian Blaha 
 

Vr 
7 apr 

15.00 
19.00 

Domburg 
Middelburg 

Liturgiegroep 
P. de Maat 
R. Mangnus 

Vr. van W&C 
Avondviering 

Goede Vrijdag;  Kruisweg 
Goede Vrijdag 
Cantate Domino, org. Peter vd Heuvel 
 

Za 
8 apr 
 

10.30 Ter Reede Liturgiegroep Vr. van W&C  

Za 
8 apr 

21.00 Middelburg P. de Maat 
R. Mangnus 

Eucharistievr Paaswake 
Cantate Domino, org. Peter vd Heuvel 
 

Zo 
9 apr 

10.00 
 
11.30 

Domburg 
 
Middelburg 

K. Jüsten   
 
Th. de Deckere 

Eucharistievr. 
 
Eucharistievr. 

Paaszondag 
 
Paaszondag 
Gaudeamuskoor, org. Christian Blaha 
 

Woe 
12 apr 
 

9.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr. Na afloop gezellig samenzijn 
 

Do  
13 apr 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. Rozenkrans en daarna gezellig 
samenzijn 
 

Zat. 
15 apr 

10.30 
19.00 
 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 
 
Domburg 

P. de Maat  
Th. de Deckere 
 
Nog niet bekend 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

 
Internationale viering 
Na afloop gezellig samenzijn 
 
 

Zo 
16 apr 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

P. de Maat 
Th. de Deckere 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

Beloken Pasen 
Beloken Pasen 
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REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 
DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 
Uiterlijk 12 april 2023 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  

‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x 

per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in 

rekening gebracht. Een donatie voor ‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

Heilige Mariaparochie Walcheren NL04 RABO 0156 4656 39 onder vermelding van  

bijdrage ‘Verbinding’ 

 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter, wnmd Dhr. Paul Verbeek pverbeek@bisdombreda.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
parochie 

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur 

7 dagen van de week  

VAN DE REDACTIE 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Paul Verbeek waarnemend pastoor pverbeek@bisdombreda.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider  gkok@bisdombreda.nl 

 
SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Ter Reede (zorgcentrum) Koudekerkseweg 81, Vlissingen 

Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

   

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek worden half mei 2023 weer hervat. De eerstvolgende 

viering in Domburg is op zaterdag 1 april en dit duurt tot en met juni. Vanaf het eerste weekend in 

juli tot en met eind september is de viering op zondagochtend. Op 2 juli is de viering van het 

90 jarig bestaan van de Sint Willibrordkapel. 

  
 

ONZE PAROCHIE ZIT OP FACEBOOK EN INSTAGRAM  
 

Op Facebook is het adres https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

Op Instagram is het adres  https://www.instagram.com/hmariapw   
 

Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie: 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl   

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
https://www.instagram.com/hmariapw
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

