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HH. PETRUS EN PAULUS

Het hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus herdenkt het martelaarschap van de beide aposte-
len, de bekroning van hun getuigenis van het Evangelie. Het wordt jaarlijks gevierd op 29 juni.

Al in de vierde eeuw werd zowel in het Westen als het Oosten het martelaarschap van Sint Petrus
op dezelfde dag gevierd als dat van Sint Paulus. In Rome werd het op 29 juni gevierd, in het Oos-
ten op andere dagen. In de Griekse kerken van Asia Minor werden de apostelfeesten op de eerste
dagen na Kerstmis gevierd, dat van Petrus en Paulus op 28 december. De Armeniérs vierden het
op 27 december en de Nestorianen op de tweede vrijdag na Epifanie. Tegenwoordig viert de By-

zantijnse Orthodoxie het ook op 29 juni.

Relieken

In Rome werd 'Petrus en Paulus' al in de 3de eeuw gevierd. De oudst bekende melding die van het
feest wordt gemaakt, dateert van het jaar 258. Daarin wordt aangegeven dat het op 29 juni ge-
vierd werd in de Via Appia ad Catacumbas, vlakbij de kerk San Sebastiano fuori le Mura. 29 juni
was de dag waarop derelieken van de apostelen daarnaartoe waren gebracht. Later werden de
relieken weer teruggebracht naar hun oorspronkelijke graven, die van Paulus naar de Via Ostiensis
en die van Petrus naar het Vaticaan. Op de plaats Ad Catacumbas werd in de 4e eeuw een kerk

gebouwd ter ere van de twee apostelen.

Hoogmis

In Rome begint 'Petrus en Paulus' met de pontificale vespers op 28 juni in de basiliek van San Pao-
lo fuori le Mura. Op de dag zelf gaat de paus voor in de hoogmis in de basiliek San Pietro, boven
het graf van Sint Petrus. Tijdens deze plechtigheid zegent de paus voor de nieuw benoem-

de metropolieten het pallium. De evangelielezing van de hoogmis is genomen uit het Mattels-
evangelie (16, 13-19). Daarin zegt Jezus dat Simon de steenrots is ('Tu es Petrus') op wie Hij zijn

Kerk zal bouwen.

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/hoogfeest-van-petrus-en-paulus

HH.Petrus en Pauluskerk Middelburg
foto Fred Rosdorff
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GEBED

KERK ZIJN

Kerk zijn de mensen,
muren zijn de horizon
en het dak dat zijn de sterren.

God, als dat eens kon!

Kerk heeft geen gebouwen nodig
is als een vogel vrij.

Torens die zijn overbodig:

Kerk is niet waar mensen komen
overal vandaan,
kerk gebeurt waar mensen dromen

van een nieuw bestaan.

Stenen slijten met de jaren,
't sterkste huis stort in.
Liefde blijft haar glans bewaren,

liefde overwint.

Kerk zijn de mensen,
muren zijn de horizon
en het dak dat zijn de sterren.

God, als dat eens kon!

https://www.theobaldusparochie.nl/lit-tekstO.htm




VAN DE BESTUURSTAFEL

PRESENTATIEVIERING KAPELAAN THAI NGUYEN

Van harte nodigen we u uit voor de Eucharistieviering waarin Thai Nguyen gepresenteerd wordt
als kapelaan van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie.

De viering vindt plaats op zaterdag 22 juni om 19.00 u. in de HH. Petrus en Pauluskerk,
Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg.

De viering wordt voorgegaan door Bisschoppelijk Vicaris Paul Verbeek. Namens de Bisschop van
Breda zal hij Thai Nguyen presenteren als kapelaan en lid van het pastoraal team van de paro-

chies Boven de Schelde.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en onze nieuwe kapelaan

te begroeten.

Namens beide parochiebesturen en het pastoraal team,
Thaddy de Deckere mhm, pastoor
Peter de Sonnaville, vicevoorzitter H. Pater Damiaanparochie

Ruud Louwes, vicevoorzitter H. Maria Parochie Walcheren

Foto You Tube kanaal Thai Nugyen



Nieuwe benoeming voor Alida van Veldhoven
Beste parochianen, In het Pinksterweekend is het onderstaand kanselbericht voorgelezen in de

NIEUWE WEBSITE

Vanaf 15 juniis onze nieuwe website in de lucht. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om dit
allemaal voor elkaar te krijgen.

We hebben de lay-out aangepast. Rubrieken zijn anders geordend en teksten zijn aangepast.
Er worden geen privé e-mailadressen meer gebruikt van het pastoraal team of bestuurders.
We kijken of er nog aanvullingen moeten komen. Het kan zijn dat op sommige plekken nog
tekst ontbreekt. Hier werken we hard aan om dit bij te werken. Mocht u willen meehelpen,
laat het ons dan weten.

Heeft u nog suggesties of mist u iets neem dan contact op met de
webmaster@rkwalcheren.nl of verbinding@rkwalcheren.nl

Lise Mangold, Trudy van Hoof, Paul Stok


mailto:webmaster@rkwalcheren.nl
mailto:verbinding@rkwalcheren.nl

VAN DE PASTORES

DAG EN DANKJEWEL ALIDA, EN WELKOM THAI!
Tijdens het Pinksterweekend is via kanselberichten, website en

‘Verbinding’ medegedeeld dat we afscheid moeten gaan nemen van pas- |

toraal werkster Alida van Veldhoven. En in het daaropvolgend weekend
werd medegedeeld dat het pastoraal team van onze parochies versterkt |
gaat worden kapelaan

Thai Nguyen. We staan in Verbinding opnieuw stil bij deze berichten.

Vijf jaar geleden werd Alida van Veldhoven benoemd tot pastoraal werkster in de

H. Maria Parochie Walcheren en in de H. Pater Damiaanparochie. Haar presentatie vond
plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. We leerden Alida kennen als een crea-
tieve pastoraal werkster, die graag met mensen zoekt naar de betekenis van geloof in ons
leven en samenleven. Haar rijk gevoel voor taal en beeldende vormgeving en haar aan-

voelen van wat mensen bezig houdt kleuren haar pastorale inzet en haar overwegingen.

Vijf jaar vlogen voorbij - mede door de beperkingen van de coronapandemie, en ook om-
dat Alida vanwege ziekte soms een stap terug moest doen. Naast de algemene pastorale
taken hield Alida vanuit het team contact met de kernen van Kwadendamme, Ovezande
en Hansweert. Ze heeft zich erg geéngageerd met de voortgang - in oecumenisch per-
spectief - van het geloofsleven en gemeenschapsleven in Hansweert en ze was van harte
betrokken bij het pastoraal aanbod aan jonge gezinnen. Ze had net stappen gezet om het
contact met de Caritas te intensiveren, toen de bisschop haar vroeg om lid te worden van
het pastoraal team in de Lievevrouweparochie van Bergen op Zoom. Alida besloot om op
die vraag in te gaan, uit loyaliteit naar het bisdom, en ook vanwege de praktische voorde-
len voor haar zelf. Haar nieuwe werkplek ligt veel dichter bij haar woonplaats waar ze ook

zorg voor haar ouders heeft.

Wij snappen dat Alida ingaat op de vraag van de bisschop, en we vinden het jammer en
we gaan haar missen. Op zaterdag 10 augustus zullen we Alida uitzwaaien. ‘s Avonds is er
om 19.00 uur een clusterviering in Ovezande, met aandacht voor het patroonsfeest van
Ovezande (Maria ten Hemelopneming) en voor 700 jaar kerkelijk leven in Ovezande. Een
passend moment om ‘dag en dankjewel’ te zeggen tegen Alida. En we zeggen ook
‘proficiat’ tegen haar, want we staan er ook bij stil dat ze op 1 augustus 12,5 jaar pasto-
raal werkster is. In Hansweert wordt er op zondag 18 augustus nog naar Alida gezwaaid.
Die dag verzorgt zij met Gilbert van Noorden om 9.30 uur de oecumenische

‘openluchtviering’.



De vacature die in het team Boven de Schelde ontstaat wordt ingevuld
door de komst van kapelaan Thai Nguyen. Thai is nu nog werkzaam in
de parochie van de H. Familie in Breda. Thai Nguyen is afkomstig uit
Vietnam. Hij oriénteerde zich op de priesteropleiding in Vietnam, toen
bezoekers uit Nederland hem wezen op de mogelijkheid om in ons land

priester te worden. Thai verstond dat als een aanwijzing voor zijn roeping, en

zocht contact met priesteropleidingen in ons land. Zo kwam hij op de oplei-
ding in Rolduc, waar onze bisschop toen nog docent was. Feitelijk was bisschop Liesen het
eerste contact tussen Rolduc en Thai toen Thai in Nederland kwam! In ons bisdom heeft Thai
zijn priesteropleiding voltooid. Hij liep stage in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en
werd in november 2016 tot priester gewijd voor ons bisdom. Sinds 1 januari 2017 is hij kape-
laan in de parochie van de H. Familie in Breda. Parochianen mogen hem, niet alleen omdat
hij innemend en vriendelijk is, maar ook omdat hij op doorleefde wijze voorgaat in de liturgie

en omdat hij heel veel van de bijbel weet en die kennis graag deelt.

Thai wordt op zaterdag 22 juni gepresenteerd als de nieuwe kapelaan van de H. Maria Paro-
chie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie. Deze presentatie vindt plaats in de H.H.
Petrus en Pauluskerk in Middelburg (19.00 uur). Aansluitend aan de viering is er gelegenheid
om Thai te begroeten. Vanaf 1 juli is Thai werkzaam als kapelaan in onze parochies. In de
maand juli gaat hij enkele malen samen met Thaddy de Deckere voor in de vieringen. Het vie-

ringenrooster geeft daarover de nadere informatie.

Thai zal voorlopig gaan wonen in de pastorie in Kwadendamme. Op de eerste verdieping van
deze pastorie is er een mooie (recent aangepaste) woonvoorziening. Zolang Thai hier woont

vervalt de B&B-voorziening in Kwadendamme.

De besturen en Thai zullen nog nader spreken over de vraag wat de uiteindelijke woonplaats
voor Thai gaat worden. Wonen in Kwadendamme geeft in ieder geval veel gelegenheid om
goede contacten op te bouwen met parochianen (en anderen) in de kernen van de Zak van

Zuid-Beveland en van Reimerswaal.

We zijn blij met de komst van Thai naar onze parochies, en verwelkomen hem van harte in
ons midden. We wensen hem en Alida zegen en alle goeds.

namens het pastoraal team,

Geerten Kok
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Zondag 23 juni 2024
11.30 uur
in de Petrus - en Pauluskerk

in Middelburg




Beste ouders

De afgelopen jaren heeft u uw kind(eren) laten dopen in de katholieke kerk.

Als herinnering aan de doop is er een doopschelp met de naam van uw kind(eren) opge-
hangen in de kerk. Met een Eucharistieviering willen we graag nog eens alle aandacht aan
de doop van uw kind(eren) geven.

We willen dat doen op

zondag 23 juni 11.30 uur
HH. in de Petrus-en Pauluskerk
in Middelburg

We eindigen met een plechtig moment: we vragen de zegen over alle kinderen en volwas-

senen. Na de viering kunt U de doopschelp meenemen.

Broers en zussen, vrienden en vriendinnen, peters en meters, opa’s en oma’s, parochianen:
allen zijn uiteraard van harte welkom ! Komt U naar deze viering ? Dan willen we u vragen

vOor woensdag 19 juni 2024 een mailtje te sturen naar: r.mangnus@rkwalcheren.nl

Er zal voor de kinderen Kindernevendienst zijn. Er kan ook een ‘créche’ georganiseerd wor-

den, geeft U aub aan of U daar gebruik van wilt maken.

Inzameling voor “Stichting Babyspullen” Heeft U nog bruikbare baby spullen, zoals rom-

pertjes, kleding : neem ze mee ! Voor ouders met financiéle moeilijkheden. Dankuwel!

Charlotte den Toonder, projectmedewerkster

Ria Mangnus, pastor
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Zondag 9 juni was het de grote dag voor 6 communicanten uit de Heilige Mariaparochie , ze
mochten hun eerste communie ontvangen. Leon, Adira, Riyliano, Nora, Shaye en Selena hadden
zich de afgelopen weken goed voorbereid. We verzamelden in de kamer van de pastorie, de
meisjes in hun mooiste jurk en de jongens in hun netste pak, haren gekamd en de spanning dui-
delijk merkbaar. Fotograaf Jan zette in de zonnige tuin alle kinderen en hun ouders op de foto,
nu zag iedereen er nog op zijn best uit. Toen was het tijd voor de viering. Achterin de kerk stel-
den de kinderen zich op met hun doopkaars in de hand en toen het welkomstlied inzette, liepen
ze al zingend door het middenpad naar voren. De spanning gleed langzaam van ze af. Na het
wegzetten van de kaarsen, mochten de communicanten op het altaar gaan zitten. Twee ouders
staken de doopkaarsen aan, alle zes de kinderen lazen een gebedje en een moeder las een ver-
haal en het altaar werd gedekt.

Het grote moment was toen daar; pater Thaddy de Deckere nodigde de kinderen en hun ouders
uit voor de communie. Om de beurt kwamen de kinderen met hun gezin naar voren en na een
krachtig Amen kregen ze de H. Hostie. Nu was het pas echt feest! Pater Thaddy pakte de gitaar
en zong samen met de communicanten “Dank U ” , wel 2x | Wat klonk dat feestelijk. We brach-
ten nog een kaarsje naar Maria en zijn toen al zingend door het middenpad naar buiten gegaan,
waar de kinderen de felicitaties ontvingen. Het was een mooie viering.

Namens de werkgroep EHC,
Lidia Thiellier
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UIT DE PAROCHIE ; *‘;

COLLECTE JUNI
Zaterdag/zondag 16/17 Eigen parochie
Zaterdag/zondag 23/24 Eigen parochie

De Caritas collecte in mei voor onze eigen kas heeft €1038,80 opgebracht.
In de St Jacobskerk in Vlissingen was op 5 mei geen viering, dus geen collecte.

Groot was het bedrag dat via de bank is binnengekomen. Dank aan alle gevers!

PROJECTKOOR
Zo’n 2 maanden geleden kondigden Miriam Verdoes en Pauline Marteijn

aan dat zij bezig waren een nieuw koortje op te richten.
De eerste keer dat het koor (tje) zong was op zondag 5 mei. ...

Op 16 juni zingen zij weer.

Miriam vertelt:
Omdat we nog in een pril stadium zitten noemen we ons voor-

lopig Projectkoor.

We zingen ter ondersteuning van de samenzang in de kerk.

Repertoire: muziek uit Taize, Nederland zingt, enz. Vooral Nederlandstalig.
We zingen een-, twee-, of driestemmig

We hebben geen dirigent

We hebben nu 4 leden, dames

Repetitie 10u tot ca 11.15u op zondag in de pastorie of in de HH. Petrus en Pauluskerk in

Middelburg. Meestal 2 repetities per keer dat we tijdens een kerkdienst zingen.

We zingen ongeveer 1x per maand tijdens een kerkdienst. In de zomervakantie incidenteel

(hangt af van hoeveel leden kunnen)

Zolang we een klein koor zijn (minder dan 10 leden), zonder dirigent, is het qua muziekkeuze

praktisch om met alleen dames te zingen.
Zijn muzikale heren geinteresseerd, dan gaan we die uitdaging natuurlijk gewoon aan.

Wie graag mee wil zingen: graag mensen die noten kunnen lezen en in staat zijn de eigen

zangpartij in te studeren met muziekbestandjes.

Aanmelden kan bij Miriam, mimvo@hotmail.com
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OPENSTELLING KERK

zoals de voorgaande jaren is de kerk op donderdagmiddag weer open voor
bezoek, gebed en bezinning. De start van het zomerseizoen is op

6 juni tot en met de laatste middag is op 12 september.

De kerk is open van 12.00—16.00 uur.

Ook met Open Monumentendag 14 september zal de kerk weer geopend zijn voor bezoek,
bezinning en gebed.

MIDDELBURG VOLKOREN 1 EN 2 JUNI 2024
Het grootste en leukste koorfestival van Zeeland en omstreken! = 4 i
Op een groot aantal locaties in Middelburg traden koren, zanggroepen :
en ensembles op uit de regio en ver daarbuiten.

Ook in de HH. Petrus en Pauluskerk werd er weer volop gezongen. Zeven

koren waren te gast. Of we volgend jaar nog meedoen is afhankelijk van de

vrijwilligers die willen helpen. Vooral op zondag was de hulp zeer beperkt.

PELGRIMSREIS MEDUGORIE

Eind april heb ik het genoegen gehad, om samen met 50 andere mensen, waaronder onze dia-
ken in opleiding, zijn vrouw en hun 2 jongens en zijn ouders , een bedevaart reis naar te maken.
We gingen met vliegtuig en bus . Medjugorje is een klein plaatsje in Bosnié Herzegovina. In
1981 was het land zwaar communistisch en socialistisch. Het dorpje bestond uit 10 huizen met
hun gezinnen.

Op een mooie middag gingen twee meisjes samen wandelen, de berg op. En wat gebeurde er ?
Toen ze boven waren zagen ze allebei in de lucht een verschijning, het was Maria en ze sprak
tegen de kinderen : Lieve kinderen , weet dat ik heel veel van jullie houd en God en Jezus

ook. Jullie moeten gaan bidden en in God geloven. Ze gingen geschokt naar huis en vertelden
het hun ouders. De volgende dag gingen ze weer, nu met een 3e kind erbij en weer verscheen
Maria aan hun en sprak ook weer dezelfde woorden. Het nieuws ging natuurlijk als een lopend
vuurtje rond en vele mensen kwamen er kijken en kwamen tot geloof. Maria bleef verschijnen

en boodschappen geven.

Er werd een kerk gebouwd, maar deze werd al spoedig te klein en er werd een grote kerk ge-
bouwd met een buiten podium met een groot altaar en daarachter vele bankjes voor priesters
( heb er toen 140 geteld.)

12



Nu wordt er daar buiten iedere dag om 17.00 uur de rozenkrans gebeden , om 18.00 uur de H.
Mis gelezen en om 19.00 uur is er kruisverheerlijking of aanbidding. Er zijn dan duizenden men-
sen aanwezig, waaronder heel veel jonge gezinnen met kleine kindjes. Om 17.40 worden de
klokken geluid , iedereen gaat op de knieén want dan verschijnt Maria weer aan een van deze
meisjes, nu natuurlijk een oudere vrouw, die nog steeds in het dorpje woont. Dat gebeurt in
haar huisje . Enkele van onze groep mochten daar een keer bij zijn en de boodschap die Maria

op 25 april toen gaf is de volgende:

Lieve kinderen, ik ben blij om jullie te vertellen , dat ik van jullie houd en jullie tot gebed aan te
moedigen , want de satan is sterk en zijn kracht wordt iedere dag groter en sterker, door hen die
voor dood en haat hebben gekozen

Jullie, kinderen, wees gebed en mijn uitgestrekte handen van liefde voor allen die in duisternis
verkeren en het Licht van onze God zoeken. Dank dat jullie aan mijn oproer gehoor hebben gege-

ven.

Het dorp is inmiddels uitgegroeid tot een behoorlijke woonplaats, met vele woningen, hotels en
winkels om de gasten onder te brengen en te voorzien van allerlei souvenirs Zo kunnen de men-
sen door dit grote wonder ook in hun levensonderhoud voorzien Ik heb het beleefd als heel bij-
zonder , zoveel mensen bij elkaar en geen geruzie of geweld of iets van dien aard. Er was daar
grote vrede, die mij ontzettend blij en gelukkig heeft gemaakt. Ik ben heel dankbaar dat ik dit

heb mogen meemaken en hoop en bid, dat deze vrede eens ons aller harten mag vullen!

Marianne Solinger (tekst en foto’s)
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Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Meer dan een kleurtje

4461 PK GOEs 0113-215729

STOMERI
"AQUA-RETTE”
PAUL KRUGERSTRAAT 146-148

TEL. 0118-419165
VLISSINGEN

/)

h.jobse

uitvaartverzorging

Vporwen van Rouw

0118 586 440

Dag en nacht bereikbaar

www.yrouwenvanrouw.nl
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WETENSWAARDIGHEDEN

DE KERK IS JONG

Sinds de wereldjongerendagen van 2023 zijn er in het Bisdom
Breda (Zeeland & West-Brabant) verschillende tiener- en jonge-
rengroepen in parochies ontstaan. Deze zomer komen deze jon-
geren samen in de R. K. toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee
in Burgh-Haamstede voor hun eerste jongerenweekend aan zee.
Dit weekend wordt gehouden van 13-15 juli. Natuurlijk staat er

een tocht door de duinen en een volleybalwedstrijd op het strand :
op het programma, maar het gaat deze jongeren toch ook écht om de inhoud van het geloof.
Voor meer informatie: Brechtje Loenen; e-mailadres bloenen@bisdombreda.nl

GEZINSDAG AAN ZEE 2024
Op zaterdag 29 juni 2024 is de Gezinsdag aan Zee! Van harte wel-
GEZINSDAG AAN ZEE
kom, en dat geldt ook heel bijzonder voor ouders die hun kinderen
alleen opvoeden. Zo vlak voor de start van de zomervakantie ko-
men we samen in de strandkerk van Cadzand-Bad in Zeeuws-
Vlaanderen. Op een steenworp afstand van de zee maken we er
een fijne dag van waarin we ons als gezinnen verdiepen in ons

mooie katholieke geloof.

Kapelaan Luc Simons spreekt voor de volwassenen. Hij vertelt over ki e b

zijn eigen leven, bekering en roeping en geeft handreikingen voor

onze ‘roeping’ als ouders. De kinderen tot en met 18 jaar hebben hun eigen programma aan
zee of rondom de strandkerk. We vieren samen de Eucharistie en gedurende de dag is er de
mogelijkheid om in stilte te bidden bij het Allerheiligste (Jezus zelf in de hostie) en om het sa-

crament van Boete en Verzoening te ontvangen.
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VIERINGEN

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1° en 3° zondag van de maand

10.30 Ter Reede J. Vrancken Vr. van W&C
Za
15 juni Internationale viering
19.00 Middelburg G. Razon Eucharistievr.
Z 10.00 Dishoek I. van de Par Vr. van W&C
o
16 uni 11.30 Middelburg P.de Maat Eucharistievr.
uni
! 13.30 Vlissingen G. Kok Vr. van W&C
Woe L - .
19 iuni 9.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr. Na afloop koffie/thee
juni
Do . o Rozenkrans, na afloop koffie/thee.
-] 9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. L o
20 juni Mogelijkheid voor aanbidding
; 10.30 Ter Reede W.Sweere Vr.van W&C presentatieviering
a
o kapelaan Thai Nguyen
22 juni 19.00 . - . .
: Middelburg pastoresteam Eucharistievr. na de viering kennismaking
10.00 Dishoek A. van Veldhoven Vr. Van W&C
Zo0
L Doopschelpenviering
23 juni Th. De deckere
11.30 Middelburg R. Mangnus Eucharistievr.
Woe - - .
26 funi 9.00 Vlissingen Th. De Deckere Eucharistievr. Na afloop koffie/thee
juni
Do ) o Rozenkrans, na afloop koffie/thee.
. ]9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. ] o
27 juni Mogelijkheid voor aanbidding
Za
.. ] 1030 Ter Reede G. Wortman Vr. Van W&C
29 juni
10.00 Dishoek R. Heinrichs Vr.Van W&C
Zo
30 juni
11.30 Middelburg Th. de Deckere Eucharstievr.

16



VAN DE REDACTIE

REDACTIE
Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN
Uiterlijk 27 juni 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDRAGEN
Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT
Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-
zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor
‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening:

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren bijdrage ‘Verbinding’

ARE &
CONTACTGEGEVENS A
o

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter Pastoor Th. De Deckere t.dedeckere@rkwalcheren.nl 06-26276050
Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893
Secretaris vacant

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697
Algemeen Mevr. C. Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392
Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490
kerk

VERTROUWENSPERSONEN

Mevr. Gon Joosten vertrouwenspersoonHMPW @rkbovendeschelde.com

Dhr. Theo Snel vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30
Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken
kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur
7 dagen van de week
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Thaddy de Deckere pastoor

Alida van Veldhoven
Ria Mangnus

Geerten Kok

Charlotte den Toonder

pastoraal werkster
pastoraal werkster
teamleider

t.dedeckere@rkwalcheren.nl
alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
r.mangnus@rkwalcheren.nl
gkok@bisdombreda.nl
charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com

pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren

Arjen Gernaerts
Linda van Aardenne

SECRETARIAAT PAROCHIE
Openingstijden

Telefoon

Adres

E-mail

PASTORAAL CENTRUM
Openingstijden
Telefoon

Adres

E-mail

ADRESSEN VAN DE KERKEN
Sint Jacobskerk

HH. Petrus en Paulus Kerk
Ter Reede (WVO Zorgsaam)
Toeristenkerk Emmaus

teamassistente

diaken in opleiding

info@rkbovendeschelde.com

dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur

0118-612860

Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (ingang Latijnse Schoolstraat)
parochie@rkwalcheren.nl

maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur.
0113-218610

Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
info@rkbovendeschelde.com

Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen
Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg
Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen
Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek

De vieringen in Dishoek zijn 12 mei weer hervat. De laatste viering is op 15 september.

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’.

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg.

Op Facebook is het adres:

i Givt

]  Gebruik de Givt-app om de QR-code
= te scannen en gewoon te blijven geven

.: 2 Download in de ONTDEK HET OP
1_ @& App Store " Google Play

https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
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