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WERELD GEBEDSDAG VOOR DE ZORG VAN DE SCHEPPING ( 1 SEPTEMBER) 

 

Paus Franciscus besloot in de zomer van 2015 elke eerste dag van de maand september voortaan 

voor de gehele katholieke Kerk te bestemmen tot speciale gebedsdag voor het milieu. Deze dag 

heet in het Italiaans: Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato (‘Mondiale Dag van 

Gebed voor de Zorg van de Schepping’). 

 

De paus maakte zijn besluit wereldkundig in een brief (gedateerd op 6 augustus 2015) aan kardinaal 

Peter Turkson, president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede, en aan kardinaal Kurt 

Koch, president van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid. Daarin zegt 

Franciscus dat hij met de instelling van deze jaarlijkse gebedsdag gehoor heeft gegeven aan het 

voorstel van de Byzantijns-orthodoxe metropoliet Johannes van Pergamon, een representant van 

oecumenisch patriarch Bartholomaios I van Constantinopel. 

 

Met de instelling van de Mondiale Dag van Gebed voor de Zorg van de Schepping heeft paus      

Franciscus zich willen aansluiten bij de Orthodoxe Kerk. Op 1 september 1992 werd voor het eerst 

de panorthodoxe Gebedsdag voor de Bescherming van de Schepping gehouden. 1 september is de 

eerste dag van het orthodox kerkelijk jaar. 

 

Paus Franciscus in zijn brief aan de kardinalen Turkson en Koch: “De jaarlijkse Mondiale Dag van 

Gebed voor de Zorg van de Schepping biedt individuele gelovigen en gemeenschappen een 

passende gelegenheid tot herbevestiging van hun persoonlijke roeping om rentmeesters van de 

schepping te zijn, om God te danken voor het wonderlijke werk dat Hij aan onze zorg heeft 

toevertrouwd,     en om zijn hulp in te roepen bij de bescherming van de schepping en om hem te 

smeken om vergiffenis voor de zonden tegen de wereld waarin wij leven.” 

 

Franciscus vervolgt: “De viering van deze Dag op dezelfde datum als de Orthodoxe Kerk biedt een 

waardevolle gelegenheid om te getuigen van onze groeiende communio met onze orthodoxe 

broeders en zusters. Wij leven in een tijd waarin alle christenen zich gesteld zien voor dezelfde 

beslissende uitdagingen. Wij moeten daaraan gezamenlijk het hoofd bieden teneinde 

geloofwaardiger en doeltreffender te zijn. Ik hoop dat op een of andere wijze ook andere Kerken en 

kerkelijke Gemeenschappen bij deze Dag worden betrokken en dat hij gevierd wordt in vereniging 

met soortgelijke initiatieven van de Wereldraad van Kerken.” 

 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/w/wereldgebedsdag-voor-de-zorg-van-de-schepping 

https://rkdu.nl/1-september-2024-werelddag-voor-het-behoud-van-de-schepping/ 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/c/constantinopel
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/w/wereldraad-van-kerken
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  GEBED   VOOR ONZE AARDE            

ALMACHTIGE GOD, 

U bent overal aanwezig, 

in de uitgestrektheid van het heelal 

en in het kleinste van Uw schepselen, 

Teder omarmt U alles wat bestaat. 

Stort over ons de kracht van Uw liefde uit zodat 

wij het leven en de schoonheid beschermen. 

Vervul ons met vrede, 

zodat wij als broeders en zusters leven 

en niemand kwaad doen. 

God van de armen, 

help ons te redden wat op aarde in de steek gelaten           

en   vergeten is, 

maar wat in Uw ogen zo kostbaar is. 

Genees ons, 

zodat wij de wereld beschermen en niet uitbuiten, 

zodat wij schoonheid zaaien 

en geen vervuiling of vernietiging. 

Raak de harten aan 

van hen die alleen winst zoeken 

ten koste van de aarde en de armen. 

Leer ons de waarde van ieder ding 

te zien, zodat wij vol verwondering tot bezinning komen 

en gaan inzien dat wij, 

op onze weg naar Uw oneindig licht, 

diepgaand verbonden zijn met alle schepselen. 

Dank U dat U alle dagen met ons bent. 

Bemoedig ons alstublieft in onze strijd 

voor gerechtigheid, liefde en vrede. 

(gebed van paus Franciscus) 
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UITNODIGING VOOR DE PAROCHIEDAG OP ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 

U wordt van harte uitgenodigd voor de Parochiedag op  

8 september 2024 in Middelburg. Alle parochianen zijn van harte welkom, in het bijzonder de 

vrijwilligers. 

Het wordt de eerste Parochiedag van de H. Maria Parochie Walcheren. We vieren in de 

Katholieke traditie op deze dag het feest van de geboorte van Christus’ moeder Maria. Onze 

parochie is naar Maria vernoemd. Dus een mooie gelegenheid voor de Parochiedag. 

De Parochiedag begint met de Eucharistieviering om 11.30 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk 

in Middelburg. Tijdens de viering is er een kindernevendienst. Na de viering serveren we 

koffie, thee, frisdrank met een broodje. Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, bij te 

praten en vooruit te blikken. U kunt daarnaast kennismaken met gezegden en uitdrukkingen in 

de Nederlandse taal die uit de Bijbel komen, soms zijn ze grappig, soms ernstig. We houden 

een quiz over de parochie. Er is een speurtocht in de kerk, met name voor kinderen 

interessant. En u kunt alle ruimtes bekijken.  

In het bijzonder worden de vrijwilligers uitgenodigd. We zullen aandacht besteden aan de 

betekenis van ieders inzet voor onze parochie.  

Als u wilt assisteren met bijvoorbeeld het voorbereiden van de lunch neemt u dan contact op 

met Corleen Poppelaars E:  c.poppelaars@rkwalcheren.nl   Het plan is om vanaf 9.00 uur tot 

11.00 uur de lunch voor te bereiden. 

Het pastoraal team en parochiebestuur verwelkomen u met plezier tijdens de eerste 

Parochiedag van de H. Maria Parochie Walcheren op zondag 8 september 2024. 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL    
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VAN DE PASTORES     

EMERITUS PASTOOR PAUL DE MAAT 85 JAAR  

Het was druk op 27 augustus in het secretariaat in Middelburg. Wat was er aan de hand? 

Paul is 85 jaar geworden. Zijn verjaardag vierde hij in het secretariaat. Hij werd door 

parochianen uit Middelburg en Vlissingen luid toegezongen en pastoor Thaddy 

overhandigde hem een bloemetje. 

Vervolgens werd Paul in de ‘biertjes’ gezet. Anja had een appeltaart gebakken en nog meer 

lekkers gekocht. Bij de koffie smaakte het heerlijk. Het was een gezellige ochtend. 

Namens alle parochianen, pastoraal team en bestuur wensen we je nog vele jaren toe. 
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DOOPOUDERS SAMEN OP WEG 

Jonge ouders die hun kindje willen laten dopen, worden 

van harte uitgenodigd om 2 avonden samen te komen, 

voor ontmoeting met andere jonge doopouders en 

verdieping ter voorbereiding op dit sacrament. 

Aansluitend aan deze avonden wordt er een persoonlijke afspraak gemaakt met de  

pastoor of pastoraal werkster die voorgaat in de doopviering en wordt de doopdatum   

gepland. Deze avonden zijn bedoeld voor dopelingen uit beide parochies boven de     

Schelde en zullen dus afwisselend plaats vinden in Goes of Middelburg. 

De 2 nieuwe datums zijn:  

Dinsdag 24 september en dinsdag 15 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur 

Wilt u hieraan deelnemen of heeft u vragen neem dan gerust contact op via:  

info@rkbovendeschelde.com of bij Charlotte den Toonder, projectmedewerker  

MOB: 06-44500944 

GEEN ALPHA-CURSUS ZIERIKZEE 

Helaas gaat de Alpha –cursus in Zierikzee  vanwege te weinig belangstelling niet door. 

about:blank
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                                                                               foto: PZC Johan van der Heijden  

 

KENNISMAKING MET KAPELAAN THAI  

In het pinksterweekend kregen we eerst te horen dat pastoraal werker Alida van Veldhoven haar 

taken wilde voortzetten in het  (voor haar vertrouwde) Brabantse. De week daarop wederom een 

melding, maar dit maal met een hoog HOERA- gehalte: versterking van ons pastorale team.        

Een priester/kapelaan en nog wel een jonge kracht… 

Tijdens zijn eerste werkweken in juli ging ik bij hem op kennismakingsbezoek in zijn voorlopig     

verblijf in Kwadendamme.  

 

VOOROORDELEN 

Eerlijk gezegd, ik had me vooraf al een inschatting gemaakt wat voor persoon en gesprek ik zou 

kunnen verwachten: een buitenlandse man, misschien met een opvallend accent, traditioneel en 

wellicht sprekend in een taalvorm die minder past bij zijn leeftijd. Binnen vijf minuten na 

aankomst smolten die gedachten een voor een weg: een vlotte en vlot sprekende, goed 

verstaanbare jongeman, die open praat over alles wat ter sprake gebracht wordt. 

 

MOEILIJKE TIJD EN AANPAK 

Thai (meteen informeel met koffie en koek) is heel uitgesproken over zijn zoektocht naar geluk op 

alle fronten die kenmerkend zijn voor een man in de bloei van zijn leven: Vietnam ging gebukt 

onder een regime, waarin zijn christelijke geloof echt niet hoog aangeschreven stond. Toch ging 

hij ervoor en wilde hij als 26-jarige- priester worden. Via contacten en gesprekken kreeg hij de 

kans om naar dat verre Nederland te gaan en daar zijn priesteropleiding voort te zetten. Rolduc/

Kerkrade als nieuwe woonplaats en omgeven met allemaal boeken in een voor hem volslagen 

onbekende taal: Nederlandse studieboeken theologie en filosofie.  
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Een anderstalige instromer begint meestal op A-1 niveau (onderbouw basisschool) maar 

Thai kreeg het taai: probeer het maar te lezen, te leren en  te begrijpen. 

Natuurlijk komen er dan momenten van vertwijfeling en heimwee, maar de moderne 

techniek van telefonie, internet en de kans om tussentijds je familie te mogen bezoeken 

gaven wellicht hem de kracht om door te zetten om zijn uiteindelijke doel te behalen:                

priester worden! 

 

WIN-WIN SITUATIE 

Na zes jaar flink studeren durfde hij het aan om in 2014 zijn vroegere docent Jan Liesen te 

vragen of hij in Breda verder mocht studeren. Die docent was ondertussen bisschop van 

Breda geworden en wellicht dat ‘een win-win-gedachte’ (voor beide partijen een goede 

zaak) hier de succesformule werd. Thai ging verder in Hoeven (priesteropleiding Bovendonk) 

en kreeg na twee jaar te horen dat het ambt van diaken voor hem klaar lag. Nog maar net 

bekomen van zo’n onverwachts bericht, mocht hij uit de mond van de bisschop vernemen 

dat hij in november 2016 tot priester gewijd kon worden. 

 

FINALIST 

Terwijl we dit gesprek voeren zijn de Europese voetbalkampioenschappen gaande en Thai 

vergelijkt de weg naar dat uiteindelijke doel (priester worden) met de weg die Oranje af 

moet leggen in Duitsland. Ieder die wil winnen moet er veel voor doen, maar ook voor 

laten… Elk beroep kent zijn gedragsregels en sporters, maar ook priesters moeten zich veel 

ontzeggen. Thai praat daar open over: de omgang met mensen valt hem niet zwaar, maar 

aan het ambt kleven ook risico’s waar hij zich terdege van bewust is.  

 

HET VOLLE LEVEN 

Na zijn wijding mag hij starten in de parochie van de Heilige Familie te Breda. Een kapelaan 

in een Brabantse stad met alle charmes en gewoontes die daarbij horen. Deel worden van 

de gemeenschap is belangrijk, want je wilt geen buitenbeentje zijn, ook al kijken de mensen 

anders tegen je aan, omdat je priester bent. 

Er komt van alles op zijn pad en hij staat open voor veel contacten met mensen. Hij wil zo 

snel mogelijk een netwerk opbouwen en dat is een van de redenen, dat hij namen noteert 

en wat gegevens toevoegt zodat hij zich snel een persoon kan herinneren. 
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BRABANT-ZEELAND 

Als de bisschop hem begin 2024 vraagt of hij na acht jaar zijn woon- en werkplaats wil 

verruilen met Zeeland, weet Thai dat hij moeilijk ‘nee’ kan zeggen. Het is goed om niet te 

honkvast te worden en als relatief jonge priester nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zeeland 

heeft een priestertekort en de beide parochies schreeuwen al langere tijd om uitbreiding bij 

de bisschop. De logische stap naar kapelaan daar is snel gemaakt (een parochie kent maar één 

pastoor) en per 1 juli kon hij starten. 

De woonruimte is nog tijdelijk, omdat in zo’n korte tijd geen vaste plek al beloofd kon worden. 

Kwadendamme is een prima startpunt: rustig wonen, vriendelijke mensen, redelijk centraal in 

het werkgebied en een prachtige kerk als plek voor dagelijkse bezinning. 

LICHTPUNTJES BLIJVEN ZIEN 

Thai is open en spontaan als het gaat over de toekomst van zijn baan, de Kerk in het algemeen 

en de afnemende belangstelling voor het geloof. 

Thai zegt niet te wanhopen over het feit dat minder mensen naar de kerk komen.                   

‘De lamp van God was nog niet gedoofd’, zegt hij, de Bijbel aanhalend. Pastoor Gerard 

Wilkens heeft hem dat tijdens de opleiding ooit eens op het hart gedrukt. ,,Hij zei: beste 

mensen, jullie gaan straks naar een parochie en zullen merken hoe droevig de situatie is. Maar 

‘de lamp van God was nog niet gedoofd. “Overal is een klein clubje mensen dat de kerk 

trouw zal blijven.’’ 

Met zo’n positieve gedachte sluiten we samen het gesprek af en bezoeken we de kerk voor 

een fotosessie die de PZC voor hem bedacht had. 

 

Richard Gielens. 

 

De redactie is Richard dankbaar dat wij het interview mochten plaatsen. 

 

YOUTUBE 

Thai is actief op diverse sociale media. 

Vooral zijn Youtube kanaal is het bezoeken waard, hij spreekt hier onder andere over de 

lichtpuntjes die hij hierboven in het interview genoemd heeft. 

http://www.youtube.com/@livingword9283
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UIT DE PAROCHIE    

COLLECTE  SEPTEMBER      

Zaterdag/zondag               7/8  Caritas (voedselbank)     

Zaterdag/zondag    14/15 Eigen parochie   

Zaterdag/zondag    21/22 Eigen parochie 

Zaterdag/Zondag    28/29 Eigen parochie 

OPEN MONUMENTENDAG 

Op zaterdag 14 september is de HH. Petrus en Pauluskerk  

open van 9.00 u. t/m 16.00 u. in het kader van Open Monumentendag.  

 

Open Monumentendag maakt deel uit van een groter geheel, de 

European Heritage Days (EHD). De European Heritage Days benoemen voor elk jaar het 

overkoepelende thema voor Open Monumentendag, waarbij het verzoek aan alle 

deelnemende landen is om dit thema te volgen. Het thema voor 2024 is “Erfgoed van routes, 

netwerken en verbindingen”. 

Mensen en samenlevingen zijn altijd in beweging: in tijden van vrede en oorlog, voor 

pelgrimsreizen, handel en ontdekking. Routes en (handels)netwerken ontstonden, wegen 

werden aangelegd, transportnetwerken uitgebouwd, nieuwe vervoersmiddelen en manieren 

van communicatie werden uitgevonden. Deze routes, netwerken en verbindingen blijven zich 

voortdurend ontwikkelen. Ze bevinden zich op het kruispunt tussen het verleden, heden en 

toekomst. 

CARITASCOLLECTE MAART VOOR DE VOEDSELBANK  

In het weekend van 7/8 september collecteert Caritas in de kerken voor de 

Voedselbank. Voedselbank Walcheren is een non-profitorganisatie. Met onze 

collecte ondersteunen we hen in kosten aan bijvoorbeeld het gebouw waarin 

het voedsel opgeslagen en uitgedeeld wordt en aan de busjes die ze inzetten. 

Ook kunnen er van onze bijdrage (als er te weinig boodschappen ontvangen worden) extra 

producten gekocht worden. U kunt ook een bijdrage overmaken:  

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van:  

voedselbankwebsite  klik  > https://www.vbwalcheren.nl 

 

https://www.vbwalcheren.nl
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LIEF EN LEED    

DOOP 

Op donderdag 22 augustus om 10.00 u. is in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg het 

sacrament van de doop toegediend aan Melina Kalukodage, dochter van Nalaka 

Kalukodage en Dangalla Appuhamillage Don, wonend te Vlissingen.  

Bij deze plechtigheid waren ook familieleden uit Sri Lanka aanwezig. Van harte feliciteren we 

de ouders en familie met de doop van Melina. 
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EEN VLISSINGS GELUID IN DE GOESE BINNENSTAD (DEEL 2) ) DOOR LEO SPECKENS 

De pastoor heeft bezoek gekregen van Arie Smit, de directeur van de Koninklijke Maatschappij 

De Schelde. Deze heeft bezoek gekregen met de eigenaar van het pakhuis uit Middelburg, die 

hem de kerkklok wil schenken. Dhr. Smit, die ook de geschiedenis van de klok kent, wil 

vervolgens dit cadeau, uit sympathie, aan de pastoor aanbieden.  

De eigenaar van het pakhuis stelt dat hij (Smit) die klok niet aan de pastoor mag geven, waarop 

Smit zegt dat de vorige eigenaar er niets mee te maken heeft wat hij met die klok doet. De 

pastoor is buitengewoon blij met dit aanbod van dhr. Smit. Eindelijk zou de klok die al jaren de    

parochie had gediend weer terugkeren. En wanneer de toren bij de O.L.V.-kerk gebouwd zou 

worden (op een later tijdstip, er was nu geen geld voor) dan zou deze klok zijn klanken weer 

over Vlissingen kunnen uitstrooien. Dhr. Arie Smit zou er voor zorgen dat de klok keurig 

opgepoetst afgeleverd zou worden op de pastorie. 

En inderdaad. Tijdens de volgende vergadering, die van 24 juni 1940, kon de pastoor melden dat 

de klok op de pastorie was afgeleverd. Kwestie gesloten zou je denken. Maar de oorlog is 

uitgebroken en tijdens de oorlog worden de kerkklokken gevorderd door de Duitsers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder die in beslag genomen klokken is ook de kleine luidklok, het angelusklokje, van de Onze 

Lieve Vrouwekerk.  

De Duitsers zorgen voor een goede ‘administratieve verantwoording’: ‘Van de Duitsche 

Wehrmacht is het bewijs van ontvangst ingekomen, betreffende de kleine Angelusklok van de 

O.L. Vrouwekerk: gemerkt 37.B. Deze klok is de 26e Mei 1943 ingeleverd, gewicht circa 95 kilo’.  

In 1948 wordt er weer een nieuw angelusklokje besteld in Asten. Kosten ongeveer   

fl. 1100,=.  Maar de klok van de Jacobuskerk blijft buiten schot. Was die verstopt?  
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In de notulen van 18 oktober 1956 wordt gemeld: ‘Ook de grote luiklok staat nog steeds 

in de weg’. 

Dan komt deken Holtkamp uit Goes op zijn jaarlijkse visitatieronde in Vlissingen. Hij ziet 

die klok en die wil hem graag hebben. Hij weet er wel een plaatsje voor. Maar het bestuur 

wil de klok niet verkopen. Een jaar later komt de deken weer op visitatie en weer komt de 

klok ter sprake. De klok heeft teveel herinneringen voor de parochianen om zomaar te 

worden verkocht, maar huren mag wel. Het is een gevoelskwestie tenslotte. 

Maar dan op de vergadering van 15 september 1959 wordt gemeld: ‘Medegedeeld werd, 

dat onze kerkklok tijdelijk is verhuurd aan de parochie Goes, maar deze klok blijft 

eigendom van onze parochie Vlissingen. Er zijn daar te veel herinneringen aan 

verbonden’.  

De huur is fl. 25,= per jaar. Die wordt tenminste één keer betaald. Dat was het laatste  

bericht in de notulen. Maar rond 1970 zijn de emoties en die herinneringen flink 

weggeëbd en zijn harde guldens meer dan welkom. De klok wordt in 1972 alsnog verkocht 

aan het kerkbestuur van Goes voor ongeveer fl. 1800,=. 

En als de klok later niet weggehaald is in Goes, dan hangt hij daar nog steeds en klinkt er 

een Vlissings geluid in de Goese binnenstad.  

Bronnen: notulen kerkbestuur 1911 –1989 

A.J. Schutijser: De geschiedenis van de RK parochie van Vlissingen 
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BISDOM BREDA    
  

INFORMATIEAVOND LANDELIJKE BEDEVAART 2025 

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is ‘Pelgrims van 

Hoop’. In het jubeljaar houden de Nederlandse bisdommen een gezamenlijke bedevaart naar 

Rome. Deze vindt plaats in de meivakantie (26 april tot en met 3 mei 2025). Deze landelijke 

bedevaart wordt verzorgd door Huis voor de Pelgrim. Inschrijving en deelname verloopt via 

deze bedevaartorganisatie. 

Op maandag 2 september 2024 om 19.30 uur is er een informatieavond in de Cuyperszaal te 

Oudenbosch (onder de Basiliek- ingang via Pelgrim 2 aan het Doelpad). Opgave voor 

informatieavond kan voor 25 augustus 2024 via onderstaande formulier. Definitieve opgave 

voor de bedevaart zelf kan via Huis voor de Pelgrim. 

https://bisdombreda.nl/heiligjaar/ 

ALPHA NEDERLAND: TRAINING & INSPIRATIE  

Op zaterdag 7 september 2024 is het zover: de Alpha Nederland Training & Inspiratie.  

Het evenement vindt plaats in de Basiliek in Veenendaal. Op de Alpha Nederland Training & 

Inspiratie word je een dag lang geïnspireerd, getraind en toegerust om aan de slag te gaan met 

jouw cursus. Aan het eind van de dag is jouw team er helemaal klaar voor om een Alpha of (Pre)

Marriage Course te geven! Carolien Hoogenboom is coördinator van Alpha Nederland  

Alpha is meer dan een cursus, benadrukt Carolien. “Het is een cultuur van gastvrijheid, gebed en 

leerlingen maken. Daarom zou ik jullie willen vragen om deze trainingdag verder te promoten en 

mensen kunnen uitnodigen om naar deze dag te komen. Er vindt toerusting plaats rondom   

‘wat is Alpha’ en ‘hoe geef ik Alpha’ en daarnaast ervaart men de cultuur van Alpha, waarin er 

gebeden wordt en hoopvolle verhalen gedeeld worden.” 

lees meer > https://bisdombreda.nl/agenda/alpha-nederland-training-inspiratie/ 

https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025/inschrijven
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        VIERINGEN 

  
 

   

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

 
Zo  
1 sept 

 
10.00 
11.30 
13.30 

 
Dishoek 
Middelburg 
Vlissingen 
 

 
R. Heinrichs 
T. Nguyen 
W. Sweere 

 
Vr van W&C 
Eucharistievr 
Vr. van W&C 
 

 

 
Woe 
4 sept 

 
9.00 
 
 

 
Vlissingen 
 
 

 
R. Mangnus 
 
 

 
Viering van 
W&C 
 

Na de viering koffie/thee 
 

 
Do 
5 sept 
 

 
9.00 

 
Middelburg 

 
Th. De Deckere 

 
Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor 
aanbidding  

 
Za  
7 sept 
 

 
10.30 
 

 
Ter Reede 
 

 
T. Nguyen 
 

 
Eucharistievr  
 

  
 

Zo 
8 sept 

10.00 
 
11.30 
 
 

Dishoek 
 
Middelburg 
 
 

R. Heinrichs 
 
Th. De Deckere 
T. Nguyen 
P. de Maat 

Vr. van W&C 
 
Eucharistievr 
 
 

Parochiedag 
 

 
Wo 
11 sept 
 

9.00 Vlissingen L. Izeboud 
 
Rozenkrans 
gebed 

Na de viering koffie/thee 

 
Do 
12 sept 

 
9.00 
 
 

 
Middelburg 
 
 

 
T. Nguyen 
 
 

 
Eucharistievr 
 
 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor 
aanbidding  

 
Za 
14 sept 
 

 
10.30 
 

 
Ter Reede 
 

M. Dobbelaer/R. Maas Vr. van W&C  

 
Zo  
15 sept 

10.00 
11.30 
13.30 

 
Dishoek 
Middelburg 
Vlissingen 
 

R. Heinrichs 
T. Nguyen 
T. Nguyen 

Vr van W&C 
Eucharistievr 
Eucharistievr 

In Dishoek is dit de laatste 
viering van het seizoen. 

 
Woe 
18 sept 

9.00 Vlissingen T. Nguyen Eucharistievr  

 
Do 
19 sept 9.00 Middelburg P. de Maat Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor 
aanbidding  
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Za 
21 sept 

 
10.30 
19.00 

 
Ter Reede 
Middelburg 

 
R. Mangnus 
T. Nguyen 

 
Vr van W&C 
Eucharistievr 
 
 

Internationale viering 

 
Zo 
22 sept 

 
11.30 

 
Middelburg 

 
P. de Maat 

 
Eucharistievr 

 

 
Woe 
25 sept 

 
9.00 
 
 

 
Vlissingen 
 
 

 
P. de Maat 
 
 

 
Eucharistievr 
 

Na de viering koffie/thee 
 

 
Do 
26 sept 
 

 
9.00 

 
Middelburg 

 
Th. De Deckere 

 
Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor 
aanbidding  

 
Za  
28  sept 
 

 
10.30 
 

 
Ter Reede 
 

 
W. Sweere 
 

 
Vr. van W&C  
 

  
 

Zo 
29 sept 

 
11.30 
 

Middelburg 
 
T. Nguyen 
 

Eucharistievr 
 
 

  
        VIERINGEN 

  
 

   

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  13 september 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers 

bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Th. De Deckere    t.dedeckere@rkwalcheren.nl  06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Secretaris   vacant 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Algemeen  Mevr. C. Poppelaars  c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof            t.vanhoof@rkwalcheren.nl  06-41043490 

kerk   

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Mevr. Gon Joosten  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com   

Dhr. Theo Snel       vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com          

                                               

                                                  PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

               Bij overlijden van een dierbare het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

               of toedienen van de ziekenzegen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

                            7 dagen van de week  

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Thaddy de Deckere  pastoor   t.dedeckere@rkwalcheren.nl 

Thai Nguyen   kapelaan   majacthai@gmail.com  

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok   teamleider    gkok@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Arjen Gernaerts      student diakenopleiding 

Linda van Aardenne teamassistente  info@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden    maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon     0113-218610 

Adres      Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail      info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk     Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen  

HH. Petrus en Paulus Kerk   Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (WVO Zorgsaam)  Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus     Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

   

De vieringen in Dishoek zijn 12 mei weer hervat. De laatste viering is op 15 september. 

 

  

 

 

 

 

 

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   
 

 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

