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Grieks orthodox icoon 

ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN 

Op 15 september, daags na het feest van Kruisverheffing, gedenkt de Kerk de zeven lijdensmo-

menten van Maria. Deze gedachtenis heet in het Nederlands taalgebied Onze Lieve Vrouw van 

Smarten.  

Mater Dolorosa 

'Onze Lieve Vrouw van Smarten' en 'Moeder van Smarten' (Latijn: Mater Dolorosa, of: Beata 

Maria Virgo Perdolens) behoren tot de vele aanduidingen van de Heilige Maagd Maria. 

 

Achtergrond 

Het gebruik om in lange litanieën het lijden van Christus' moeder te bezingen stamt uit het oos-

ters christendom. In de middeleeuwen zijn ook de gelovigen in de westerse kerk Maria's smar-

ten gaan vereren. Een speciale dag ter gedachtenis aan haar lijden werd voor het eerst vastge-

steld door de Provinciale Synode van Keulen in 1413. Deze synode was een reactie op het optre-

den van de Hussieten, aanhangers van de Boheemse theoloog en reformator Jan Hus. Onze-

Lieve-Vrouw-van-Smarten werd ingesteld als een blijk van eerherstel vanwege de iconoclasti-

sche activiteiten van de Hussieten. De synode stelde deze gedachtenis vast op de vierde vrijdag 

na Pasen. 

 

Zeven smarten 

Vanwege de bijzondere betekenis van het getal zeven werden er zeven smarten van Maria on-

derscheiden. Deze smarten (in oudere en Vlaamse literatuur ook wel 'de zeven weeën' ge-

noemd) gaan waarschijnlijk terug op de responsories van de Metten, waar ze voor het eerst als 

zevental werden gepresenteerd. Het betreft hier: 

 

   I. De lijdensvoorzegging door Simeon (Lc. 2: 34-35); 

   II. De vlucht naar Egypte (Mt. 2:13); 

   III. Het verlies van het goddelijk Kind in de tempel (Lc. 2, 43-45); 

   IV. De ontmoeting met haar kruisdragende Zoon (Lc. 23:25); 

   V. Jezus sterft aan het Kruis (Joh.19:25); 

   VI. Maria ontvangt haar gestorven Zoon (Mt. 27:57-59); 

   VII. Maria bij de graflegging van Jezus (Joh. 19 40-42). 

 

Iconografie 

Iconografisch wordt Onze Lieve Vrouw van Smarten weergegeven met zeven zwaarden die haar 

hart doorboren. Ook worden de verschillende smarten afzonderlijk weergegeven. De bekendste 

daarvan is de Piëta (Italiaans: Pietà), een afbeelding van de Heilige Maagd met het lichaam van 

haar overleden Zoon op schoot. Veel voorkomend zijn ook beelden van Maria die weent. Daar-

bij zijn de tranen vaak weergegeven door kristallen. 

Lees meer >https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/zeven-smarten-van-maria 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/metten
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  GEBED             

 

           MARIA,  

met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik 

het diepe leed zie waarmee Uw hart werd bewogen 

bij het verlies van Uw Zoon.  

Lieve Moeder, laat Uw doorgriefde hart mij een aan-

sporing zijn om de deugd van zuiverheid te beoefenen 

en mij de gave van wetenschap te doen verkrijgen.  

    Amen 

 



 

 4 

VAN DE SINT JACOBSKERK NAAR DE KAPEL VAN DE OLV KERK VLISSINGEN 

We hebben twee keer per maand op zondagmiddag een viering in de Sint Jacobskerk in Vlissin-

gen. Iedere woensdag wordt in dezelfde kerk een weekviering gehouden. 

Het parochiebestuur heeft in samenspraak met het pastorale team ervoor gekozen om de vierin-

gen in de kapel van de Onze Lieve Vrouwe kerk te gaan houden. De bedoeling is dat ‘de verhui-

zing’ eind dit jaar plaatsvindt. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de datum laten we u dat 

weten. We zijn verheugd u hierover te informeren. Sommigen van u hebben dit tijdens de Paro-

chiedag al vernomen. 

Oorspronkelijk zouden de OLV-kerk en kapel worden gerenoveerd en zou de kerk een nieuwe be-

stemming krijgen. Door de omstandigheden van de afgelopen tijd is hier nog niet aan begonnen. 

Toch is de keuze gemaakt de kapel in gebruik te nemen, in ieder geval voor vieringen. 

Het wordt voor de komende tijd een experiment. We bekijken bijvoorbeeld of het in gebruik ne-

men van de kapel kan reken op een grotere betrokkenheid van parochianen, zoals het bezoek van 

de vieringen. Vandaar dat de kapel op een eenvoudige wijze wordt opgeknapt. Er staat al een 

werkgroep klaar om hand- en spandiensten te verlenen, voor de aanpassing van de kapel en het 

beheer na ingebruikname. Mocht u hier een bijdrage aan willen leveren, dat kan.  

Neem dan contact op met Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl  of Ruud Louwes. 

r.louwes@rkwalcheren.nl/ .We houden u op de hoogte van de voortgang in ‘Verbinding’ . 

Namens het parochiebestuur en pastorale team, 

Corleen Poppelaars, Ria Mangnus en Ruud Louwes 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL    
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TERUGBLIK OP DE PAROCHIEDAG 

In de H.H. Petrus en Pauluskerk is op 8 september de 1e parochiedag gehouden. De dag is ge-

kozen, omdat het de geboortedag van H. Maria is. Bisschop Liesen was hoofdcelebrant. Hij 

droeg het kazuifel van de Onze Lieve Vrouw van de Polder. Concelebranten waren pastoor 

Thaddy de Deckere, emeritus pastoor Paul de Maat en kapelaan Thai Nguyen. 

Will Sweere kreeg voor zijn grote inzet voor de kerk van de afgelopen 50 jaar een diocesane 

onderscheiding opgespeld van de bisschop. Ruud Louwes (vicevoorzitter van het bestuur) 

noemde alle werkzaamheden op die Will in de afgelopen 50 jaar heeft verricht. (Hieronder 

staat een korte weergave uit de brief) 

 

“Will  was vanaf het begin van zijn loopbaan koster, samen met anderen, en al snel coördineer-

de hij de inzet van kosters. Daarnaast zette hij zich in voor de werving en opleiding van misdie-

naars en acolieten, als voorganger in de H. Maria Parochie Walcheren en als vraagbaak voor 

velen. De werving van misdienaars pakte hij op met pastoraal werkster Ria Mangnus en werd 

na een reeks van succesvolle jaren steeds uitdagender. 

Will zorgde voor een gedegen opleiding van ieder die iets in de parochie wilde betekenen, met 

name op en rond het altaar. Voor diverse taken heeft hij handboekjes samengesteld . Die hand-

boekjes doen nog steeds dienst. 

 

Will is naast koster ook lekenvoorganger in de diverse kerken op Walcheren: de HH. Petrus en 

Pauluskerk, Willibrordkapel in Domburg, verzorgingstehuis Ter Reede in Vlissingen en op de 

zondagmiddag de Sint Jacobskerk in Vlissingen. In 1980 volgde hij hiervoor een opleiding  in de 

abdij van Berne Heeswijk iedere zaterdagochtend en dat drie jaar lang. Daarna volgde tussen 

2001 en 2003 een TPVG-cursus in Goes. De drijfveer was om meer te weten van het geloof en 

dit dan beter over te dragen aan de kerkgangers …..”   

 

Nadat hij de onderscheiding uit handen van de bisschop had ontvangen, sprak hij zijn dank uit 

aan lectoren, acolieten, medekosters. 

 

In de viering werd Wim Rombouts bedankt voor het verzorgen van de voorraad aan kaarsen, 

hosties en miswijn. Hij heeft dit 15 jaar gedaan. Aan het einde van de viering werd het lied ” 

Onze Lieve Vrouw van de Polder’ gezongen. Na de viering was er op het voorplein van de kerk 

een heel gezellig samenzijn. Het weer was ons goed gezind. In de kerk was er een quiz over 

spreuken en gezegden uit de bijbel en mochten volwassen en kinderen kleuren en plakken op 

een kartonnen rozenkrans. Het was een zeer geslaagde parochiedag.  

Trudy van Hoof    (foto’s Paul Stok, Trudy van Hoof) 
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DANK U WEL!! 

Zondag 8 september 2024 viel mij de eer te beurt om van de Bisschop, J. Liesen, persoonlijk de 

diocesane onderscheiding te mogen ontvangen. Volgens de vicevoorzitter van het parochiebe-

stuur omdat ik vijftig jaar vrijwilligerswerk doe voor de Mariaparochie in Walcheren. Voor deze 

onderscheiding wil ik de bisschop en het parochiebestuur hartelijk dank zeggen. 

Tot mijn groot genoegen waren er heel veel parochianen getuige van. Ik heb ook veel felicitaties 

mogen ontvangen. Daarvoor wil ik u heel hartelijk dank zeggen. Het is echter niet zo dat ik al het 

werk, dat er in de kerk gebeuren moet om de erediensten goed te laten verlopen alleen doe.      

Ik heb hierbij de hulp gehad van vele andere vrijwilligers. Om maar een paar groepen te noemen: 

misdienaars, acolieten, lektoren, kosters. Deze vielen weliswaar onder mijn verantwoordelijk-

heid, maar zij moesten het werk doen. Ook voor deze samenwerking wil ik dank zeggen aan allen 

die zich betrokken weten bij de erediensten. Zonder deze mensen was het voor mij niet mogelijk 

om het werk te doen en vol te houden. 

Nogmaals mijn hartelijke dank. Moge Gods zegen rusten op ons allen en op ons vrijwilligers 

werk. 

Will Sweere 
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VAN DE PASTORES     

VIERINGEN VAN DE POOLSE PAROCHIE      

Met ingang van oktober zijn er eucharistievieringen van de  

Poolse Parochie in onze parochies Boven de Schelde. De vieringen 

worden gehouden voor Poolse en Pools sprekende katholieke gelovi-

gen. Op de eerste zaterdag van de maand is er een Poolse viering in 

Middelburg, in de H.H. Petrus en Pauluskerk. Deze viering begint 

om 17.00 uur.  

Op de derde zaterdag van de maand is er een Poolse viering in Goes, in de H. Maria Magda-

lenakerk. Deze viering begint om 18.00 uur. 

De Poolse Parochie in ons bisdom werd in 2009 opgericht door Bisschop Van den Hende.  

De parochie verzorgt het pastoraat voor Pools sprekende katholieken in het bisdom. Anders 

dan de meeste parochies in het bisdom is het geen territoriale parochie die een bepaald  

gebied omvat, maar een personele parochie die zorg draagt voor katholieken op grond van 

hun taal, ritus of nationaliteit. De parochie is toegewijd aan de H. Maximiliaan Kolbe, een 

Poolse Franciscaan die tijdens de oorlog in een concentratiekamp werd gedood. Hij werd in 

1982 heilig verklaard. 

In de parochies Boven de Schelde werden al eerder vieringen van de Poolse Parochie gehou-

den, in Vlissingen en in Goes. Mede vanwege corona werd dit aanbod gestopt.  

Op paaszaterdag dit jaar bleek er grote belangstelling van Poolse gezinnen voor de traditio-

nele zegening van paasmandjes. Naar aanleiding daarvan heeft de pastoor van de Poolse 

parochie medewerking gevraagd aan onze pastoor en onze parochiebesturen voor het ver-

zorgen van Poolse eucharistievieringen in onze parochiekerken. Die medewerking is hem 

van van harte toegezegd. 

De pastoor van de Poolse Parochie is pater Jozef Okonek. In december 2022 volgde hij pater 

Klim op. Pater Okonek woont in Breda, naast de Mariakerk die de parochiekerk is voor de 

Poolse parochie. Vanuit de Poolse parochie worden er vieringen verzorgd in Breda, in     

Roosendaal, Bergen op Zoom en in Koewacht, en vanaf oktober ook in Middelburg en Goes. 

Graag heten wij de Poolse Parochie (opnieuw) welkom in onze parochie. We hopen dat de 

Poolse vieringen het geloof van onze Poolse medegelovigen mag versterken, en dat het ook 

tot verlevendiging van ons eigen parochieleven mag leiden. 

Geerten Kok 

teamleider pastoraal team 
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     DOOPOUDERS SAMEN OP WEG 

Jonge ouders die hun kindje willen laten dopen, worden van harte uitgenodigd om 2 avon-

den samen te komen, voor ontmoeting met andere jonge doopouders en verdieping ter 

voorbereiding op dit sacrament. Aansluitend aan deze avonden wordt er een persoonlijke 

afspraak gemaakt met de  

pastoor of pastoraal werkster die voorgaat in de doopviering en wordt de doopdatum   

gepland. Deze avonden zijn bedoeld voor dopelingen uit beide parochies boven de     

Schelde en zullen dus afwisselend plaats vinden in Goes of Middelburg. 

De 2 nieuwe datums zijn:  

Dinsdag 24 september en dinsdag 15 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur 

Wilt u hieraan deelnemen of heeft u vragen neem dan gerust contact op via:  

info@rkbovendeschelde.com of bij Charlotte den Toonder, projectmedewerker  

about:blank
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SAMEN OP WEG NAAR HET KLOOSTER 

Van vrijdagmiddag 30 augustus tot zondagmiddag 1 september zijn we op retraite geweest bij de 

zusters Benedictinessen in de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout. ‘We’ zijn 6 katholieke en 3 

protestante deelnemers. Het was dus een ‘oecumenische’ retraite. Anneloes Steglich (scriba van 

de Sint jacobskerk) en onze pastoraal werkster Ria hadden dit weekend georganiseerd.    

   

Het klooster bevindt zich in ‘De Heilige Driehoek’. De Heilige Driehoek in Oosterhout bestaat uit 

een aaneengesloten gebied met als kern drie aan elkaar grenzende kloostercomplexen: Sint Ca-

tharinadal, de Onze Lieve Vrouweabdij en de Sint Paulusabdij. Daaromheen liggen tuinen, lande-

rijen en monumentale boerderijen, gesitueerd in een historisch patroon van waterlopen en hout-

wallen. Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen door de gastvrouw. Zij vertelde over het 

klooster en begeleidde ons naar onze slaapkamers. Daarna werden we welkom geheten door zus-

ter Hildegard. Zij was tijdens ons verblijf onze gasten-zuster. Het was een mooie ervaring:  

het volgen van het ritme van de getijdengebeden, de uitleg van zuster Hildegard over het kloos-

terleven, de rust, de mooie tuin en de gesprekken met elkaar.  

Trudy van Hoof          

 

Onder de hoede van de nonnen   En in de gastenkamer bij de thee 

is de dag al vroeg begonnen.    neemt Zuster Hildegard ons mee 

Klokken manen aan tot spoed   naar Benedictus en zijn regels voor het leven 

en een stille ochtendgroet.    die ons zoveel gastvrijheid geven. 

ij en hoog klinken de psalmen   We luisteren en praten, lachen of zijn stil 

die je in de kapel hoort galmen.   er is ruimte om te doen wat je wil.  

Maria draagt de lieve Heer    Van binnen naar buiten, vrede in zand 

en kijkt betrokken op ons neer.   in de zon op een bankje met ijs in de hand. 

Hier klinken de gebeden    Van vrijdag tot zondag de tijd vloog voorbij 

en wordt het Woord beleden.   we hadden het goed in de OLV Abdij!! 

Gebogen en weer opgericht 

in het Goddelijke licht..     Anneloes Steglich 
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BIJBELGESPREK 

Op de 2e avond van het kloosterweekend hebben we kennisgemaakt met een vorm van Bijbel-

teksten lezen en daarover praten. We kwamen bij elkaar in de huiskamer van het klooster. 

Ria Mangnus begeleidde deze vorm. De tekst die we gebruikten was de lezing van de zondag 

die volgde. Omdat de schrifttekst meerdere keren werd gelezen, doken we steeds dieper in de 

tekst. Uit dit groepslezen kwamen heel persoonlijke zaken naar voren. We deelden deze met 

elkaar, maar gingen niet in discussie. Alles is goed. Je kan geen verkeerd antwoord geven. De 

methode bestaat uit vier stappen: Lezen, mediteren, bidden en overdenken. 

Onze wens was om deze vorm van bijbellezen en erover praten ook in onze parochie toe te 

passen. Onze protestantse broeders en zusters zijn van harte welkom. 

Onder begeleiding van onze pastoraal werkster Ria start deze groep op woensdag 2 oktober na 

de weekviering en koffiedrinken in de consistorie van de Sint Jacobskerk. Maximaal 8 personen 

kunnen deelnemen. De tekst van zondag 6 oktober wordt gelezen  (Mc. 10,2-12).  

U kunt zich opgeven bij Ria: E:  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

 

 

CONFERENTIE MISSIONAIRE PAROCHIE 8 FEBRUARI 2025 

In het vroege voorjaar wordt opnieuw een conferentie over de  

Missionaire Parochie gehouden. Deze vindt weer plaats in Veenendaal.  

De conferentie is op zaterdag 8 februari van 9.30 uur tot 17.00 uur.  

Op vrijdagavond 7 februari is er een pre-event voor jongeren. 

Het bisdom Breda zet in op de Missionaire Parochie. Bouwend aan de Missionaire Parochie 

hoopt de bisschop dat parochies en geloofsgemeenschappen het geloof levend houden. Ook 

onze parochies Boven de Schelde laten zich leiden door de missionaire visie van de bisschop. 

In 2022 werd in Breda de eerste landelijke conferentie over de Missionaire Parochie gehouden. 

Met twintig parochianen uit onze parochies waren wij goed vertegenwoordigd. Velen hadden 

het boek ‘Als God renoveert’ van James Mallon gelezen. De ervaringen en gedachten van  

Mallon geven richting aan het Missionair proces. Na de conferentie in Breda werden de missio-

naire conferenties in Veenendaal gehouden. Volgend voorjaar is het al de vierde conferentie. 

Wat zou het geweldig zijn als we opnieuw met vele medegelovigen naar Veenendaal gaan, om 

met elkaar nieuwe inspiraties op te doen voor ons parochieleven. Misschien lukt het wel om 

samen met de parochies van Zeeuws Vlaanderen in een grote bus naar de conferentie te gaan... 

We dromen erover in het team!We laten u  binnenkort meer weten over dit plan. Voor nu ho-

pen we dat u in uw agenda vast noteert dat er op 8 februari 2025 een feestelijke en inspireren-

de conferentie in Veenendaal plaats vindt. Als u al wat meer wilt weten over het programma: 

raadpleeg de website  www.missionaireparochie.nl 

 

Namens het pastoraal team, 

Geerten Kok 
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UIT DE PAROCHIE    

COLLECTE  SEPTEMBER       

Zaterdag/zondag    21/22 Eigen parochie     

Zaterdag/Zondag    28/29 Eigen parochie 

    

De Caritas collecte van augustus voor stichting Leergeld bedroeg € 305,65 .  
Dank aan alle gevers! 

 
LIEF EN LEED              

OVERLEDEN 

30 augustus mevr. Annie de Ridder-van Sinten 90 jaar  Vlissingen     

We wensen de nabestaanden veel kracht en troost toe 

KOSTELIJKE, MOOIE, OPMERKELIJKE, ONTROERENDE EN SCHRIJNENDE KWESTIES!  

Leo Speckens heeft meerder stukjes geschreven over het gebeuren in de O.L.V. kerk in  

Vlissingen. Aangezien Maria vaker genoemd wordt in deze uitgave hebben we voor haar   

gekozen: 

 

Een Mariabeeld cadeau 

Op de kerkenraad vergadering van 4 juni 1938 komt het volgende  

bericht ter sprake: 

“De Eerw. Voorzitter (pastoor Timp) doet mededeling van het feit dat hij 

van een vurig Mariavereerder het grote Mariabeeld voor de  

O.V. Vrouwekerk heeft cadeau gekregen. Dit beeld zal 1.60 meter groot 

worden en door Dhr. Charles de Vos uit Maastricht worden geleverd en 

in de voorgevel worden geplaatst”. 

Het gaat hier waarschijnlijk om het beeld dat buiten boven de oostelijke 

ingang van de kerk is ingemetseld. 
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JA, DAT IS HET (PASTORALE) LEVEN GEGREPEN …. 

Ja, dat is uit het leven een greep, boem boem. Herkent u dit begin nog van een bekend lied? 

Het is een lied gezongen door Farce Majeur in de jaren 70. Het brengt mij er toe om iets te 

schrijven over een bezoek op een verpleegafdeling van demente mensen.  

Het is stil op de verpleegafdeling waar ik op bezoek ben. Doodstil. Het geluid van de buitenwe-

reld komt hier niet binnen. In de huiskamer zitten vijf mensen. Eén mevrouw dommelt een 

beetje. De andere mensen kijken voor zich uit. Ze praten niet met elkaar. Het blijft stil.  

Het doet me sterk denken aan de periode, die ik doorbracht in een klooster van de Trappisten. 

Zij mogen niet met elkaar praten, behalve tijdens het recreatie-uurtje ’s avonds. Maar mensen 

willen hoe dan ook met elkaar communiceren. De Trappisten doen dat door gebruik te maken 

van gebarentaal. 

Een vrouw met in haar handen een wasmand komt de ruimte binnen. Ik kan aan haar gezicht 

zien, dat er veel in haar hoofd omgaat. Ze kijkt rond in de huiskamer, loopt dan naar de deur en 

gaat naar buiten. De verzorgende, die het ziet, haalt haar op tactvolle wijze terug. De wasmand 

komt op tafel te staan en ze begint de was op te vouwen. 

Haar blik valt op een mevrouw, die een boterham zit te eten. Ik zie aan haar uitdrukking dat ze 

iets van plan is. En ja hoor wat dreigde te gebeuren, gebeurt: plotseling een scherpe schreeuw 

van de mevrouw, die zit te eten. De wasmandmevrouw grist de boterham van haar bord.       

Opnieuw grijpt de verzorgende tactisch in. 

De mevrouw, die ik bezoek zegt nauwelijks iets. Ik praat wel tegen haar, af en toe glimlacht ze 

naar me. Vlakbij haar ligt een klein fotoalbumpje. Ik pak het en laat haar wat foto’s zien. 

Bij één foto vraag ik: ‘Wie is dat?’ Tot mijn stomme verbazing antwoord ze snel: ‘Dat is mijn 

moeder.’ Het is nog nooit gebeurd, dat ze op een vraag van mij antwoord gaf. 

Nu dus wel. Mijn vraag sprak iets aan wat diep in haar aanwezig is: haar moeder. 

Onwillekeurig denk ik, dat een moeder bij ons allemaal diep aanwezig is. Vandaar dat we ook zo 

gehecht zijn aan die andere moeder: Maria. 

Ed Visser, gepensioneerd pastor 
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WETENSWAARDIGHEDEN     

 

SAMEN VOOR VREDE. NU!   

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en 

hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen 

aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar 

met duizenden mensen de  Vredesweek.  

Ook dit jaar zullen van 14 tot en met 22 september 

2024 honderden lokale activiteiten samenkomen 

met één gemeenschappelijk doel: Vrede.  

Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, daar moet je 

aan werken, met elkaar. Daarom is het thema dit 

jaar: SAMEN VOOR VREDE. NU!   

Het programma van de Vredesweek in de gemeen-

ten Vlissingen, Middelburg en Veere is een initiatief 

van de Ambassade van Vrede op Walcheren, geves-

tigd in het gebouw van het Apostolisch Genoot-

schap aan de Rosenburglaan 310, 4386 CZ Vlissingen. 

Met medewerking van onder andere: 

Commissie Kerkelijke Activiteiten Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke, Zoutelande. 

Raad van Kerken Vlissingen en Middelburg. 

Stichting Walcheren Mozaïek. 

Discriminatie.nl.  

Keti Koti Zeeland. 

Vredesvlam Vlissingen. 

Bijna alle activiteiten zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Voor de Vredesbrunch in ’t Getij 

wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kaarten voor Film by the Sea zijn voor eigen kosten 

en te bestellen via:  

https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/5559-dead-sea-guardians  

Meer informatie: 

paxvoorvrede.nl/vredesweek/ 
www.wereldvredesvlamvlissingen.nl/ 

https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/5559-dead-sea-guardians
https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/
http://www.wereldvredesvlamvlissingen.nl/
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 16 

 
Woe 
18 sept 

 
9.00 

 
Vlissingen 

 
T. Nguyen 

 
Eucharistievr 

 

 
Do 
19 sept 

 
9.00 

 
Middelburg 

 
P. de Maat 

 
Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor aanbid-
ding  

 
Za 
21 sept 

 
10.30 
19.00 

 
Ter Reede 
Middelburg 

 
R. Mangnus 
T. Nguyen 

 
Vr van W&C 
Eucharistievr 
 
 

Internationale viering 

 
Zo 
22 sept 

 
11.30 

 
Middelburg 

 
P. de Maat 

 
Eucharistievr 

 

 
Woe 
25 sept 

 
9.00 
 
 

 
Vlissingen 
 
 

 
P. de Maat 
 
 

 
Eucharistievr 
 

Na de viering koffie/thee 
 

 
Do 
26 sept 
 

 
9.00 

 
Middelburg 

 
Th. De Deckere 

 
Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor aanbid-
ding  

 
Za  
28  sept 
 

 
10.30 
 

 
Ter Reede 
 

 
W. Sweere 
 

 
Vr. van W&C  
 

  
 

Zo 
29 sept 

 
11.30 
 

Middelburg 
 
T. Nguyen 
 

Eucharistievr 
 
 

  
        VIERINGEN 

  
 

   

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  27 september 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Th. De Deckere    t.dedeckere@rkwalcheren.nl  06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Secretaris   vacant 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Algemeen  Mevr. C. Poppelaars  c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof            t.vanhoof@rkwalcheren.nl  06-41043490 

kerk   

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Mevr. Gon Joosten  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com   

Dhr. Theo Snel       vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com          

                                               

                                                  PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

               Bij overlijden van een dierbare het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

               of toedienen van de ziekenzegen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

                            7 dagen van de week  

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Thaddy de Deckere  pastoor   t.dedeckere@rkwalcheren.nl 

Thai Nguyen   kapelaan   majacthai@gmail.com  

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok   teamleider    gkok@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Arjen Gernaerts      student diakenopleiding 

Linda van Aardenne teamassistente  info@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden    maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon     0113-218610 

Adres      Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail      info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk     Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen  

HH. Petrus en Paulus Kerk   Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (WVO Zorgsaam)  Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus     Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

(Het seizoen is van half mei tot half september) 

 

  

 

 

 

 

 

    Op Facebook is het adres:                                 

                                            https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   
 
Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie: 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

