
 

   

                    H. Maria Parochie Walcheren 
            Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg 
                      E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl 

                      Website: https://www.rkwalcheren.nl 

  Verbinding 
     Parochieblad van de H. Maria Parochie Walcheren 

4e jaargang, 1 oktober nummer 68 

            Franciscus van Assisi            

mailto:secretaris@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/


 

 2 

FRANCISCUS VAN ASSISI  

Op 4 oktober is het dierendag. Het is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heili-

ge die volgens de legenden met dieren kon praten. De allereerste dierendag vond plaats op 4 

oktober 1930. Een jaar eerder was tijdens een internationaal congres van de dierenbescher-

ming die datum uitgeroepen tot wereld-dierendag om aandacht te vragen voor het welzijn van 

dieren. De keus viel op 4 oktober omdat het ook de gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. 

De heilige die bekend staat om zijn grote respect voor al het leven en dat van dieren in het bij-

zonder. Wat was Franciscus voor iemand en waarom werd hij heilig verklaard?  

Francesco is een levenslustige jongen. Hij groeit op in welvaart. Tijdens zijn jeugd heeft hij de 

ambitie om ridder te worden. Wanneer er oorlog uitbreekt tussen Assisi en Perugia trekt hij ten 

strijde. Tijdens deze strijdt wordt Francesco gevangen genomen. Pas een jaar later komt hij vrij, 

nadat zijn vader een flink bedrag aan losgeld heeft betaald. Ziek en verzwakt keert hij terug 

naar zijn geboortestad.  

In dienst van God 

De oorlog, zijn gevangenschap en het contact met armen en zieken verandert het leven van 

Francesco. Hij besluit zijn leven in rijkdom vaarwel te zeggen en afstand te doen van al zijn 

aardse bezittingen. Hij neemt zijn intrek in het klooster bij de San-Damianokerk in Assisi.     

Franciscus’ leven staat vanaf dat moment in dienst van God. 

Na twee jaar verblijf in het klooster, begint Franciscus in de omgeving te preken. Zijn boodschap 

is liefde: liefde voor de Schepper, voor de mens, voor dieren en planten. Hij noemt alle leven-

de wezens zijn broeders en zusters. Hoewel er spot wordt gedreven met zijn dierenliefde, zijn 

er ook velen die hem bewonderen om zijn compassie. Franciscus verzamelt al snel verscheidene 

volgelingen om zich heen. Uiteindelijk richt Franciscus de kloosterorde Franciscanen op. In 1217 

wordt deze orde officieel erkend door Paus Honorius III. 

Enkele jaren voor zijn dood trekt Franciscus zich terug in een klooster in Alvernia. Hier krijgt hij 

in 1224 de wondtekens van Christus op zijn lichaam. Hij is dan al enige tijd ziek, reumatisch en 

zo goed als blind. Franciscus sterft op 3 oktober 1226, 44 jaar oud, nadat hij vergiffenis heeft 

gevraagd aan zijn lichaam, dat hij omwille van Christus zo weinig genoegens gunde. 

Snel heilig 

Na zijn dood wordt het lichaam van Franciscus in een processie door de stad gevoerd. Iedereen 

wil hem zien en aanraken. Nog geen twee jaar later, op 17 juli 1228, verklaart paus Gregorius IX 

Franciscus heilig, voor een heilig verklaring ongewoon snel. 

 

http://www.geschiedenisbeleven.nl/tag/anneloes-klein-horsman/ 
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   GEBED VAN FRANCISCUS VAN ASSISI  

   Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 

   Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 

   laat mij vergeven wie mij beledigde, 

   laat mij verzoenen wie in onmin leven, 

   laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 

   laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 

   laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 

   laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 

   laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 

 

   Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 

   niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 

   niet bemind te worden, maar te beminnen. 

   Want het is toch door te geven, dat men ontvangt 

   door te verliezen, dat men vindt 

   door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart 

   te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.  

   Amen. 

 

  GEBED             
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BESTE PAROCHIANEN, 

Helaas hebben we moeten besluiten te stoppen met onze werkgroep Vastenactie Walcheren.  

Wij (Lisanne Jacobs, Leo Speckens, Ger van Waegeningh en Insa van Duin) hebben meer dan 13 

jaar ons voor de vastenactie ingezet en zijn van mening dat anderen het stokje nu beter kunnen 

overnemen. Ieder van ons heeft door zijn eigen persoonlijke omstandigheden een goede reden 

om niet meer verder te kunnen gaan met de vastenactie.  Meer dan 5 jaar zijn wij al op zoek 

naar vervangers en dat is ons helaas niet gelukt. Daarom bij deze de oproep voor een nieuwe 

groep die zich wil inzetten voor de vastenactie. Het is hierbij noodzaak om dit snel te beslissen.  

De landelijke vastenactie startdag is 16 november 2024 in Den Bosch. Hierbij komen de vrijwil-

ligers van de vastenactie van diverse parochies bijeen. Je krijgt dan extra informatie over het on-

derwerp van de komende vastenactie. Ook zijn er vaak sprekers uit het gebied die extra voorlich-

ting geven van het effect van de vastenactie. De resultaten van voorgaande jaren worden be-

sproken. De nieuwe materialen die besteld kunnen worden, worden getoond. Er is ook een gra-

tis lunch en vaak ook een workshop.  

In deze periode wordt ook contact gezocht met de scholen om te vragen of ze mee willen doen 

en wanneer wij kunnen presenteren. De scholen zorgen ongeveer voor een kwart van de op-

brengsten van de vastenactie. Verder krijgen de parochianen ook een brief en worden er in de 

vastentijd elke week een stukje geschreven en gepubliceerd.  

Bij de landelijke vastenactie staan wij heel goed bekend. Wij zijn één van de meest actieve paro-

chies van Nederland en hebben een goed contact met de mensen van de landelijke vastenactie. 

Ook onze ideeën worden geregeld doorgevoerd in datzelfde of volgende jaar. Wij zijn zeer trots 

op wat wij bereikt hebben en brengen dit graag over.  

Er zijn minimaal 4 mensen nodig om de taken te verdelen. De drukte zit vooral tussen oud en 

nieuw en Aswoensdag. In december is al het nodige voorbereidende werk mogelijk waardoor de 

druk in januari wat afneemt en afhankelijk van wanneer Aswoensdag valt,  zijn de rest van de 

werkzaamheden druk of ietsje minder druk. De werkgroep is vooral actief tussen oktober en mei. 

In mei is er een evaluatie en wordt er gekeken wat er eventueel anders kan worden gedaan het 

volgende jaar. Er is al een rooster met werkzaamheden aanwezig, wat de overname van onze 

werkgroep zal vergemakkelijken. Uiteraard willen wij deze nieuwe werkgroepsleden ook inwer-

ken en bijstaan voor een gemakkelijke overgang. 

Hopelijk voelt u zich aangesproken om met een nieuwe groep te beginnen en de taken van de 

vastenactie over te nemen.  

Hiervoor kunt u contact opnemen bij Ruud Louwes en r.louwes@rkwalcheren.nl  en 

Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl  van het bestuur.  

Bedankt voor jullie vertrouwen in ons voor de afgelopen jaren, 

Vastenactiewerkgroep Walcheren,  

Ger, Leo, Lisanne en Insa 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Insa van Duin doet in een brief namens de werkgroep ‘Vastenactie’ een dringende  

oproep die u niet mag laten passeren. De oproep heeft meerdere keren in ons  

parochieblad gestaan. Helaas heeft niemand gereageerd. In de brief van Insa staat, dat de 

werkgroep al 13 jaar bestaat. De meeste werkgroep-leden deden het werk van de  

Vastenactie naast hun baan.  

We doen een beroep op onze parochianen om in deze werkgroep zitting te nemen.  

Ook al studeer of werk je, wat deze werkgroep heeft gedaan, kan jij ook!!  

 

GEEN WERKGROEP ‘VASTENACTIE WALCHEREN’  IN ONZE KERK --- DAT KAN NIET !! 

PUIN OPRUIMEN EN WAT SNOEIWERK VERRICHTEN 

Wie helpt ons om wat afval op te ruimen en naar de stort te  

brengen ? 

Afgelopen voorjaar zijn de dakgoten en het zinkwerk van de noord-

gevel van onze kerk vervangen. De kerk is aan deze gevelzijde weer  

vrij van lekkages en de vochtplekken zijn opgedroogd. 

Tijdens de werkzaamheden zijn slechte dakpannen vervangen. Verder hebben we de gelegen-

heid benut om op advies de pannen van een lager gelegen dakvlak te vervangen. De dakbe-

dekking bleek in slechte staat en was op dat moment bereikbaar door de steigers. De pannen , 

waarvan de meeste gebroken of beschadigd  zijn , zijn tijdelijk opgeslagen onder de brandtrap 

van het secretariaat. Onze vraag is om te helpen met het afvoeren van het puin naar de stort. 

Dat kan collectief op zaterdag 19 oktober vanaf 09.30 u. Of anders steeds in kleine hoeveel-

heden door wat materiaal in de auto mee te nemen als het secretariaat open is. Graag uw 

hulp .Contactpersoon pstok@rkwalcheren.nl 

 

TUIN 

Voordat de steigers geplaatst konden worden is er flink gesnoeid.  

Ook nu moet er weer wat gesnoeid worden in de pastorietuin  

om deze winterklaar te maken. Hoe meer personen kunnen helpen  

hoe eerder de klussen geklaard zijn !!  

Pastoor Thaddy de Deckere  
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VAN DE PASTORES     

IEDER MENS IS VAN WAARDE, IEDER MENS DOET ER TOE. 

Woensdag 18 september mocht ik in de Jeugdhoeve te ´s Heerenhoek een lezing bijwonen over: 

Ouderenpastoraat en Dementie, door Theoloog, Predikant en geestelijk verzorger in de oude-

renzorg; Annemarie Roding –Schilt. Pastor Ria Mangnus verwelkomde Annemarie en de twintig-

tal belangstellende, velen werkzaam in (zieken)bezoekgroepen van de parochie. Ria opende met 

vragen die velen van ons hebben als men hoort dat de persoon die je gaat bezoeken, opgenomen 

is op de gesloten afdeling van een verpleegtehuis. 

 

Oei……. Zal ze mij nog herkennen? 

Kan ik nog contact met hem maken? Hoe zal dat dan gaan? 

Kan ik nog een (geloofs) gesprek met haar voeren? 

 

Annemarie nam ons in haar verhaal als eerste mee, in wat dementie eigenlijk is: het aantal men-

sen met dementie zal de komende jaren enorm toenemen; voor wie dit treft is het proces onom-

keerbaar;  dementie heeft een enorme impact op de persoon zelf en allen daar rondom.  

Het gaat altijd over, onze naaste! 

 

Een belangrijke vraag werd aan de zaal gesteld: 

Waarom zou je namens de kerk bij mensen met dementie langsgaan? Je hebt er toch niks aan? 

Reacties: 

*Als je die persoon alle lange tijd bezoek, blijf je dat nu ook gewoon doen. 

* Het is je Christelijke plicht. 

* Je hebt mogelijk gezamenlijke herinneringen. 

* Als deze ziekte jezelf treft, hoop je dat anderen jou ook blijven bezoeken. 

 

Annemarie nam ons mee in de grote waarde die het voor deze mensen heeft, om bezoek vanuit 

de kerk te mogen ontvangen en om betrokken te blijven op elkaar. 

Als je namens de kerk bij mensen op bezoek gaat, kom je nooit met lege handen. Je neemt ge-

loof, gebed, herinneringen en misschien wel liederen mee. 

Zoals het geloof voor je zelf een bron is, waar je kracht uit kan putten, zo is dat ook voor mensen 

met dementie. Die bron blijft bestaan, ze hebben alleen anderen, jou dus nodig om die bron weer 

aan te boren en daaruit te kunnen putten. 
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 - Maak (oog)contact, hoe gaat het met u? 

 -  Vertel dat u namens de kerk op bezoek komt. 

 -  Stel geen testvragen ( weet u nog wie ik ben?) 

 - Zoek naar onderwerpen in het nu, kijk je omheen b.v. naar foto’s in de kamer. 

 - Geloofsvragen, vertrouwde gebeden, maak verbinding vanuit jullie gezamenlijke  

  geloofswereld. 

Pastorale ontmoetingen in tijden van dementie kunnen een grote zegen zijn…………niet al-

leen voor de mens die dementie heeft…. 

Pastor Ria Mangnus en Theo Audenaerd (ouderenpastoraat) bedankten Annemarie voor deze 

aansprekende en inspirerende lezing, met een heerlijk Zeeuws pakket. 

Ook alle aanwezigen werden bedankt voor hun werk in de bezoekgroepen, zij zijn van grote 

waarde. Dat de basis van pastoraat  Geloof is.  Geloof dat we delen.  Want ieder mens doet 

er toe! 

Charlotte den Toonder          foto’s en tekst 
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MISDIENAAR WORDEN? OUDERS VRAAG HET UW KIND!  

We zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de toekomst van onze prachtige 

katholieke geloofsgemeenschap. 

Waarin ligt de toekomst van onze geloofsgemeenschap? Dat is in onze kinderen en kleinkin-

deren, zij zijn de toekomst van onze kerk. 

Er is nagedacht hoe we de kinderen meer zouden kunnen betrekken en hen een actievere rol 

kunnen geven in de vieringen op Zondag. 

Daarom willen wij de kinderen, die in ieder geval hun Eerste Communie al hebben gedaan, de 

gelegenheid geven om in de parochie misdienaar te worden. De kinderen worden hierin na-

tuurlijk goed begeleid. 

Denkt u er eens over na of misdienaar iets is voor u zoon, dochter of voor uw kleinkinderen is? 

Het is een mooie gelegenheid, dat zij meer te weten krijgen over het katholieke geloof en zo hel-

pen zij mee aan het bouwen van Christus kerk. Achterin de kerk ligt deze mededeling. Neem er 

gerust een mee! 

Voor meer informatie spreek gerust Pastoor Thaddy of Arjen Gernaert aan! 

Je kunt ook een en ander vragen aan Will Sweere, de koster. 

UIT DE PAROCHIE    

VITRINEKAST HH. PETRUS EN PAULUSKERK 

De vitrinekast is opnieuw ingericht met attributen uit de OLV kerk Vlissingen. 
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COLLECTE  OKTOBER       

Zaterdag/zondag        5/6  Wereld missiedag  kinderen 

Zaterdag/Zondag    12/13 Eigen parochie/Caritas 

Zaterdag/zondag    19/20 Missiezondag 

Zaterdag/zondag    26/27 Eigen parochie    

 

CARITASCOLLECTE OKTOBER VOOR THE MISSION TO SEAFARERS /HET ZEEMANSHUIS   

In oktober collecteert Caritas voor ‘the Mission to Seafarers / Het Zeemanshuis.’  

Mission to Seafarers Vlissingen is een stichting die zich inzet voor het materieel en geestelijk 

welzijn van zeevarenden. Zij bezoeken de schepen die in de haven liggen, heten de bemanning 

har telijk welkom in Vlissingen en vragen naar hun wel en wee. De Mission laat ‘s middags busjes 

door de haven in Vlissingen-Oost rijden. Zeemannen die dat willen kunnen instappen en worden 

naar de Mission gebracht, aan het begin van de Scheldepoort. Daar kunnen ze lezen, tv-kijken, 

een drankje doen, of terecht voor een persoonlijk gesprek met een havenpastor. Daarnaast ver-

zorgt de Mission to Seafarers in Vlissingen kerkdiensten voor zeelieden. Over de hele wereld, in 

grote havensteden, zijn er zeemanshuizen van de Mission te vinden. De Zeemanshuizen worden 

gefinancierd door de inkomsten die de zeemanshuizen zelf genereren en door giften en subsi-

dies van gemeenten of andere instellingen. U kunt een bijdrage overmaken:  

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: mission to sea-

farers  of gebruik maken van de QR code 

 

 

 

 

 

 

Heeft u interesse om ook betrokken te zijn vanuit de Katholieke Kerk bij het Zeemans Huis?  

Dat zou mooi heel zijn. Het Zeemans Huis draait voor een goed deel op vrijwilligers. U zich in dat 

geval wenden tot pastoor Thaddy .   
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Kostelijke, mooie, opmerkelijke, ontroerende en schrijnende kwesties!  

Leo Speckens heeft meerder stukjes geschreven over het gebeuren in de O.L.V. kerk in  

Vlissingen. Het geeft een beeld over de zorgen en vragen die er toen waren in de parochie. 

 

EEN FIETS VOOR EEN ZUSTER VAN DE BEWAARSCHOOL 

Op 27 oktober 1933 (pastoor van de Aa is dan pastoor) komt er tijdens de kerkbestuursverga-

dering een punt ter sprake dat je niet zo vlug zou verwachten op een vergadering van het 

kerk-/schoolbestuur. 

Het gaat over een fiets voor een zuster van de bewaarschool. Er staat genoteerd: 

“Door de Eerw. Zuster, verbonden aan de Bewaarschool aan de Brouwenaarstraat  

(de Sint Jozef kleuterschool), was verzocht haar een fiets te geven, dit in verband met de    

grote afstand die zij tussen de morgen- en de middagschooltijd twee maal moest afleggen”. 

Het gaat hier over de afstand tussen het Bellamypark, waar het klooster van de zusters was 

gevestigd en de Brouwenaarstraat waar de school stond tegenover de OLV.-kerk.  

“De billijkheid van dit verzoek werd ingezien en besloten werd bij den Heer Hanssen een fiets 

voor haar te kopen”. 

NB. Dit klooster was gevestigd op Bellamypark 35. Nu maakt dat deel uit van het Iguana-

complex. 

In de vergadering van 5 januari 1934 wordt hierop nog even terug gekomen.  

“Medegedeeld werd dat de fiets voor de Eerw. Zuster van de bewaarschool aan de  

Brouwenaarstraat was aangekocht voor een bedrag van fl. 45,=”. 

Voortaan reed er door Vlissingen een fietsende non. 

 

 

                              Opzij, opzij, opzij, 
     maak plaats, maak plaats, maak plaats 
     wij hebben ongelofelijke haast. 
     Opzij, opzij, opzij, 
     want wij zijn haast te laat, 
     we hebben maar een paar minuten tijd. 
 

              Noot redactie: Het verhaaltje doet denken aan het liedje van Herman van Veen . 
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Woe 
2 okt 

 
9.00 

 
Vlissingen 

 
R. mangnus 

 
V. van W&C 

 
Na de viering koffie/thee 
 

 
Do 
3 okt 

 
9.00 

 
Middelburg 

 
Th de Deckere 

 
Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor aanbid-
ding  
 

 
Za 
5 okt 

 
10.30 
17.00 

 
Ter Reede 
Middelburg 

 
Th. de Deckere 
J. Okonek 

 
Eucharistievr 
Eucharistievr 
 

Poolse viering (Pools) 

 
Zo 
6 okt 

 
11.30 
13.30 

 
Middelburg 
Vlissingen 

 
P. de Maat 
T. Nguyen 

 
Eucharistievr 
Eucharistievr 

 
 
 
 

 
Woe 
9 okt 

 
9.00 
 
 

 
Vlissingen 
 
 

 
P. de Maat 
 
 

 
Eucharistievr 
 

Na de viering koffie/thee 
 

 
Do 
10 okt 
 

 
9.00 

 
Middelburg 

 
Th. De Deckere 

 
Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor aanbid-
ding  

 
Za  
12 okt 
 

 
10.30 
 

 
Ter Reede 
 

 
W. Sweere 
 

 
Vr. van W&C  
 

  
 

Zo 
13 okt 

 
11.30 
 

Middelburg 
 
P. de Maat 
 

Eucharistievr 
 
 

Woe  
16 okt 

9.00 Vlissingen T. Nguyen Eucharistievr Na de viering koffie/thee 

Do  
17 okt 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor aanbid-
ding  

 
Za 
19 okt 
 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 

G. Wortman 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr 

Internationale viering 
Engels 

Zo  
20  okt 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

F. Verheije 
R. Mangnus 

Eucharistievr 
Vr. van W&C 

 
 
 
 

  
        VIERINGEN 

  
 

   

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 
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        VIERINGEN 

  
 

   

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

 
Woe 
23 okt 

 
9.00 

 
Vlissingen 

 
R. Mangnus 

 
Vr. van W&C Na de viering koffie/thee 

 
Do 
24 okt 

 
9.00 

 
Middelburg 

 
Th de Deckere 

 
Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor aanbid-
ding  

 
Za 
26 okt 

 
10.30 
 

 
Ter Reede 
 

 
P. de Maat 
 

 
Eucharistievr 
 
 

 

 
Zo 
27 okt 

 
11.30 
 

 
Middelburg 
 

 
T. Nguyen 

 
Eucharistievr 
 

 

 
Woe 
30 okt 

 
9.00 
 
 

 
Vlissingen 
 
 

 
T. Nguyen 
 
 

 
Eucharistievr 
 

Na de viering koffie/thee 
 

 
Do 
31 okt 
 

 
9.00 

 
Middelburg 

 
Th. De Deckere 

 
Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 
koffie/thee. 
Gelegenheid voor aanbid-
ding  

 
Vr 
1 nov 

 
19.00 
 

 
 
Middelburg 
 
 

 
Th. De Deckere 
 

 
Eucharistievr 
 

 Allerheiligen 

Za 
2 nov 

 
10.30 
17.00 
19.00 
 

Ter Reede 
Middelburg 
Middelburg 

 
J. Vrancken 
J. Okonek 
R. Mangnus 
 

Vr. van W&G 
Eucharistievr 
Vr. van W&C 

Allerzielen 
Poolse viering 
Allerzielen 

Zo 
3 nov 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

T. de Deckere 
T. Nguyen 

Eucharistievr 
Eucharistievr 

 

POOLSE VIERING / W KAŻDĄ I SOBOTĘ MIESIĄCA O GODZINIE O 17:00 

Nieuw in het vieringenrooster is de maandelijkse Eucharistieviering in de Poolse taal, elke eerste 

zaterdag van de Maand. Wij zijn blij met deze toevoeging aan het vieringen rooster omwille van 

onze Poolse zusters en broeders in het geloof, en dankbaar aan pater Jozef Okonek die door heel 

het bisdom reist, voor zijn bereidheid ook in onze parochie de zorg voor de parochianen van Pool-

se afkomst te behartigen. 
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  12 oktober 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Th. De Deckere    t.dedeckere@rkwalcheren.nl  06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Secretaris   procedure gestart  

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Algemeen  Mevr. C. Poppelaars  c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof            t.vanhoof@rkwalcheren.nl  06-41043490 

kerk   

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Mevr. Gon Joosten  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com   

Dhr. Theo Snel       vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com          

                                               

                                                  PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

               Bij overlijden van een dierbare het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

               of toedienen van de ziekenzegen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

                            7 dagen van de week  

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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Thaddy de Deckere  pastoor   t.dedeckere@rkwalcheren.nl 

Thai Nguyen   kapelaan   majacthai@gmail.com  

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok   teamleider    gkok@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Arjen Gernaerts      student diakenopleiding 

Linda van Aardenne teamassistente  info@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden    maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon     0113-218610 

Adres      Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail      info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk     Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen  

HH. Petrus en Paulus Kerk   Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (WVO Zorgsaam)  Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus     Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

(Het seizoen is van half mei tot half september) 

 

  

 

 

 

 

 

    Op Facebook is het adres:                                 

                                            https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   
 
Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie: 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

