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  OVERDENKING           

Beste parochianen, 

 

Wat is de schepping door Gods hand toch iets wonderbaarlijks. 

Door de tijden van het jaar verandert de wereld van bloeiende bloemen in de lente, naar bo-

men met vruchten in de zomer, met afvallende bladeren in de herfst en de heldere sterren 

nachten in de winter. We zijn nu in de donkere maanden voor de kerst aangekomen. De nach-

ten worden langer en de dag korter. Hoe prachtig is het om met helder weer de sterren aan de 

hemel te zien stralen. Er is zelfs een komeet geweest die met het blote oog vanaf de aarde te 

zien was. 

De schepping is iets prachtigs. Het is goed om ons zo nu en dan te verwonderen over de aarde, 

sterren en planeten en om bewust te zijn dat heel deze schepping is ontstaan door Gods hand. 

De schepping reikt zo ver, het gaat verder dan wij kunnen zien. Het gaat zelfs verder dan wij 

kunnen bedenken. Oneindig zouden we bijna kunnen zeggen. Het is net zo oneindig als de 

barmhartige Liefde die God aan ons mensen blijft geven. 

 

Als wij ons bewust zijn van die grootsheid van de hemel en aarde, dan lijken wij als mensen toch 

maar heel nietig te zijn in deze schepping. En toch, toen God de hemel en aarde heeft gemaakt, 

zag hij bij de mens dat het heel goed was. God ziet ons niet als nietig, voor God is dit anders.  

Wij mensen zijn voor Hem het meest waardevolle van Zijn schepping. God heeft de mens ge-

schapen naar Zijn beeld en gelijkenis. 

 

Hoe waardevol wij ook voor God zijn, helaas laten wij als mensen het zo nu en dan toch wel een 

beetje afweten.  Als wij kijken hoe wij met de schepping om gaan en misschien erger nog hoe er 

met God wordt omgegaan, dan lijkt het dat de wereld God niet nodig heeft. 

 

Maar God is Liefde, en Zijn barmhartigheid is oneindig groot. Deze Liefde wordt zichtbaar als 

God Zijn Zoon naar de aarde stuurt. God wordt mens en heeft onder ons gewoond. 

God geeft hemel en aarde aan Christus. 

 

Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had 

genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder één hoofd te 

brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. Ef 3, 9 -10 
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We zijn op weg richting de decembermaand met vooraf aan kerstmis de adventstijd. 

De zondag (24 november 2024) voor de adventstijd is het Hoogfeest van Christus, Koning van 

het Heelal, dat in 1925 is ingesteld door Paus Pius XI. Hij heeft dit ingesteld omdat de mensen 

toen ook al de schepping en Gods genade uit het oog aan het verliezen waren. 

 

Ik hoop dat bij dit prachtige Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal, u stil staat bij de 

grote schoonheid van de schepping en de Liefde die God voor u persoonlijk hierin heeft. 

U bent gewild, u bent geliefd en kostbaar in Gods ogen! 

 

Ik wens en bid dat u een mooie adventstijd mag beleven. 

Dat deze tijd onze persoonlijke relatie met God mag versterken. 

In blijde verwachting klopt ons hart! 

 

Arjen Gernaert (diaken student) 

TIENERGROEP   

Op zaterdag 21 december om 17.00 uur kunnen tieners (12-15 jaar) weer samenkomen in de 

pastorie in de Lombardstraat 1 in Middelburg voor een gezellige avond. Eerst is er een lekkere 

warme maaltijd en aansluitend gaan we aan de slag (en neemt dat maar letterlijk!) met ons 

geloof. Wie wil kan om 18.45 mee naar de internationale Eucharistieviering.  
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER 

Met Actie Kerkbalans roepen we jaarlijks de parochianen op om de activiteiten en daarmee het 

geloofsleven in onze parochie financieel mede mogelijk te maken. In de maand januari vindt de-

ze actie plaats. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, is daarbij nu al diverse jaren de slogan 

van de parochie. Vele parochianen geven gehoor aan deze oproep. 

In de maand oktober hebben we parochianen die eerder bijgedragen hebben, maar in 2024 nog 

niet, een herinnering gestuurd. En ook de parochianen die in de loop van 2024 nieuw in onze pa-

rochie zijn komen wonen, hebben een uitnodiging gehad om aan onze gemeenschap hun financi-

ële steentje bij te dragen. 

Mocht u om welke reden dan ook in 2024 nog niet bijgedragen hebben of extra willen bijdragen, 

uw ondersteuning is vanzelfsprekend meer dan welkom. 

U kunt uw bijdrage overmaken op: 

NL28 INGB 0008 0339 29     of   

NL42 INGB 0000 6586 70 

ten name van H Maria Parochie Walcheren onder vermelding van Actie Kerkbalans 2024. 

 

Als penningmeester ben ik in 2020 door de bisschop benoemd en in 2024 voor een periode van 

vier jaar herbenoemd. Een verantwoordelijke functie met als belangrijkste taak zorg te dragen 

voor een evenwichtige, liefst gezonde, financiële huishouding van onze geloofsgemeenschap en 

daarbij als een goed huisvader te waken over de diverse geldelijke en niet geldelijke bezittingen. 

Een taak die ik in eendrachtige samenwerking met het parochiebestuur uiterst serieus neem. 

Het penningmeesterschap vervul ik naast een drukke en verantwoordelijke baan als schoolleider 

in Hellevoetsluis. Die school laat ik echter per 1 januari 2025 achter mij om in Hoensbroek, Zuid 

Limburg, rector te worden van het Sint-Janscollege. Waar ik nu dagelijks heen en weer pendel 

tussen Middelburg en Hellevoetsluis, zal dit met mijn nieuwe werkplek geen haalbare kaart zijn. 

Voorlopig zal ik door de week in Limburg zijn en in het weekend in Middelburg, maar op termijn 

(waarschijnlijk na de zomer bij  pensionering van mijn echtgenote Beatrijs) zullen wij terug naar 

onze roots verhuizen.  
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De reden dat ik dit in Verbinding deel, heeft natuurlijk als achtergrond dat ik op termijn het paro-

chiebestuur zal verlaten en daarmee de positie van penningmeester vacant komt. Uit het verle-

den van onze eigen parochie  en bij andere parochiebesturen is bekend dat het vinden van een 

nieuwe penningmeester geruime tijd in beslag kan nemen. Daarom nu al de oproep aan parochi-

anen om zich voor deze functie beschikbaar te stellen dan wel het paorchiebestuur attent te   

maken op potentiële kandidaten. 

In onze parochie wordt de penningmeester ondersteund en veel werk uit handen genomen door 

een (onbezoldigd) administrateur.  Hans Hendrix (met zijn echtgenote Jellie) heeft dit jarenlang 

zeer getrouw gedaan. Vanwege gezondheidsredenen heeft Hans dit inmiddels bijna volledig 

overgedragen aan Matthias Caspers, die dit op dezelfde getrouwe wijze vervult. Dat maakt de 

functie van penningmeester aanzienlijk lichter en misschien ook aantrekkelijker. Het is dus ener-

zijds een financieel uitvoerende functie en anderzijds een financieel beleidsmatige functie. 

Vanzelfsprekend ga ik graag in gesprek met parochianen, die zich mede verantwoordelijk weten 

voor een toekomstbesteding financieel beleid en daar in deze functie van penningmeester hun 

steentje aan willen bijdragen. 

Een mailtje naar penningmeester@rkwalcheren.nl of een telefoontje naar 06 345 92 697 vol-

staat om in mijn agenda tijd in te ruimen. 

Benedict Hamans 

penningmeester 

DE EMMANUELKAPEL VAN DE ONZE LIEVE VROUWE KERK  

 

De Emmanuelkapel van de Onze Lieve Vrouwe kerk behoudt of krijgt een nieuwe naam.  

(noot redactie: Het is niet zo dat de kapel een andere naam moet krijgen.) 

Iedereen kan hiervoor suggesties doen via emmanuelkapel@rkwalcheren.nl of via 

c.poppelaars@rkwalcheren.nl of r.louwes@rkwalcheren.nl of via het secretariaat van de paro-

chie: 0118-612860 op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.30 –11.30 uur. 

We zullen op 10 december alle suggesties voor de naam bekijken. Voor 10 december zijn uw 

suggesties dus van harte welkom. De naam maken we begin januari 2025 bekend. 

Corleen Poppelaars en Ruud Louwes 

Parochiebestuur 

 

 

mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:emmanuelkapel@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:r.louwes@rkwalcheren.nl
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AANBEVOLEN DOOR HET PASTORAAL TEAM. 

 

YOUCAT      

"Youcat voor kids” vormt een moderne, hippe kennismaking met het geloof voor kinderen in 

de leeftijd van 8-13 jaar. Op een aansprekelijke wijze behandelt deze uitgave de schepping, 

de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de tien geboden, gebed en het leven van Jezus. Met 

aanspreekpunten voor ouders en docenten. 

Youcat voor kids valt in de Youcatserie en bevat leuke illustraties, interessante weetjes en ci-

taten van heiligen. De afbeeldingen en teksten zijn geschikt gemaakt voor een jong publiek. 

De prachtige opmaak is gedaan in overleg met gezinnen, waardoor Youcat voor kids een es-

sentiële aanvulling is voor elke boekenkast!  

(Youcat voor kids is te verkrijgen bij Marianne Solinger of in de boekhandel) 

‘Youcat voor jongeren”  

Het basisboek van Youcat beschrijft het geloof op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier 

voor jongeren. Pedagogen, theologen, religieuzen én jongeren hebben gedurende vier jaar 

hieraan samengewerkt. De taal en de kleurenillustraties zijn gericht op jongeren van vandaag. 

Het boek helpt hen hun geloof beter te verwoorden en beleven. Dit boek verschijnt met de 

steun van de Belgische en Nederlandse bisschoppenconferentie. 

 

VAN DE PASTORES     
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CONFERENTIE MISSIONAIRE PAROCHIE 8 FEBRUARI 2025    

In het vroege voorjaar wordt opnieuw een conferentie over de  

Missionaire Parochie gehouden. Deze vindt weer plaats in Veenendaal.  

De conferentie is op zaterdag 8 februari van 9.30 uur tot 17.00 uur.  

Op vrijdagavond 7 februari is er een pre-event voor jongeren. 

Het bisdom Breda zet in op de Missionaire Parochie. Bouwend aan de Missionaire Parochie 

hoopt de bisschop dat parochies en geloofsgemeenschappen het geloof levend houden. Ook 

onze parochies Boven de Schelde laten zich leiden door de missionaire visie van de bisschop. 

In 2022 werd in Breda de eerste landelijke conferentie over de Missionaire Parochie gehouden. 

Met twintig parochianen uit onze parochies waren wij goed vertegenwoordigd. Velen hadden 

het boek ‘Als God renoveert’ van James Mallon gelezen. De ervaringen en gedachten van  

Mallon geven richting aan het Missionair proces. Na de conferentie in Breda werden de missio-

naire conferenties in Veenendaal gehouden. Volgend voorjaar is het al de vierde conferentie. 

Wat zou het geweldig zijn als we opnieuw met vele medegelovigen naar Veenendaal gaan, om 

met elkaar nieuwe inspiraties op te doen voor ons parochieleven. Misschien lukt het wel om 

samen met de parochies van Zeeuws Vlaanderen in een grote bus naar de conferentie te gaan... 

We dromen erover in het team!We laten u  binnenkort meer weten over dit plan. Voor nu ho-

pen we dat u in uw agenda vast noteert dat er op 8 februari 2025 een feestelijke en inspireren-

de conferentie in Veenendaal plaats vindt. Als u al wat meer wilt weten over het programma: 

raadpleeg de website  www.missionaireparochie.nl 

 

Namens het pastoraal team, 

Geerten Kok 

 

SAMEN MET DE BUS 

Arjen Gernaert  (onze diaken in opleiding )onderzoekt  de mogelijkheid om een bus te huren, 

zodat we samen met andere parochies naar  

Veenendaal kunnen gaan. Het bestuur ondersteunt van harte dit initiatief van Arjen. Zodra er 

meer bekend  is,  laten we u dat weten.  

Mocht u meer informatie willen dan kunt u een email sturen naar  

welkom@rkwalcheren.nl of Arjen persoonlijk benaderen. 
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REDWEDNESDAY MET WAKE IN H. MARIA MAGDALENAKERK GOES. 

Op woensdag 20 november 2024 zal de H. Maria Magdalenakerk te Goes rood aanlichten 

vanwege #RedWednesday, een internationale campagne van Kerk in Nood (ACN) om bewust-

zijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en 

aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen vandaag de dag wor-

den vervolgd.  Afgelopen jaren werden op #RedWednesday wereldwijd beroemde gebouwen 

als de Sacre Coeur in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona, de Cristo Redentor in Rio de Ja-

neiro aangelicht. Vorig jaar werden 150 kerken in Nederland, waaronder ook de H. Maria 

Magdalenakerk te Goes rood verlicht om aandacht te vragen voor godsdienstvrijheid en de 

schaal waarop christenen worden vervolgd.  

 

 

 

 

 

         Met #RedWednesday willen we als parochie helpen: 

   Bewustwording creëren over vervolging van gelovigen  

   Oproepen tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen 

   Opkomen voor geloof en vrijheid 

 

Naast het rood aanlichten van de H. Maria Magdalenakerk te Goes zal er, dit jaar voor het 

eerst, van 19.45 – 21.00 uur een oecumenische Wake in de kerk plaatsvinden om met een 

oorverdovende stilte het rode licht kracht bij te zetten. Tijdens deze Wake, wordt de stilte 

afgewisseld met voorgelezen getuigenissen van christelijke vluchtelingen in onze eigen omge-

ving. Hun schrijnende verhaal is een voorbeeld wat duizenden gelovigen over de hele wereld 

dagelijks meemaken. Dit in een wereld waar vrijheid van godsdienst een gedeeld goed zou 

moeten zijn.  

Graag nodigen wij u, samen met christenen in heel Zeeland, uit om deel te nemen aan deze 

wake. Als christenen in Zeeland kunnen wij, samen met de hele wereld op deze avond, een 

krachtig signaal richting respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen geven. Een signaal 

dat wij allen verbonden zijn in Christus, waar ook ter wereld. Wij hopen op een zo groot mo-

gelijke opkomst op 20 november.   

Informatie over de wereldwijde actie:  www.redwednesday.nl  

Voor meer informatie over de wake in Goes:  

Lindavanaardenne@rkbovendeschelde.com, coördinator Straatmissies RK Boven de Schelde 

Oproepje: Voor deze Wake zijn we op zoek naar glazen potjes om de waxinelichtjes in te 

plaatsen. Heeft u thuis nog een potje over? Wilt u deze dan in de komende weken meene-

men naar de kerk, waar ze ingezameld worden voor de wake. Hartelijk dank! 
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COLLECTE  NOVEMBER       

Vrijdag, zaterdag/zondag          16/17  Sociale Minima 

Zaterdag/zondag                      23/24  Eigen parochie  

Zaterdag/zondag             30/1 dec Eigen parochie 

 

Ook in de weekvieringen in Middelburg en Vlissingen wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld. 

UIT DE PAROCHIE    

 

 

We zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de toekomst van 

onze prachtige katholieke geloofsgemeenschap. 

Waarin ligt de toekomst van onze geloofsgemeenschap? Dat is in onze kinderen 

en kleinkinderen, zij zijn de toekomst van onze kerk. 

Er is nagedacht hoe we de kinderen meer zouden kunnen betrekken en hen een 

actievere rol kunnen geven in de vieringen op Zondag. 

Daarom willen wij de kinderen, die in ieder geval hun Eerste Communie al hebben 

gedaan, de gelegenheid geven om in de parochie misdienaar te worden. De kin-

deren worden hierin natuurlijk goed begeleid. 

Denkt u er eens over na of misdienaar iets is voor u zoon, dochter of voor uw 

kleinkinderen is? 

Het is een mooie gelegenheid, dat zij meer te weten krijgen over het katholieke 

geloof en zo helpen zij mee aan het bouwen van Christus kerk. Achterin de kerk 

ligt deze mededeling. Neem er gerust een mee! 

Voor meer informatie spreek gerust Pastoor Thaddy of Arjen Gernaert aan! 

Je kunt ook één en ander vragen aan Will Sweere, de koster. 
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KOSTELIJKE, MOOIE, OPMERKELIJKE, ONTROERENDE EN SCHRIJNENDE KWESTIES! 

Leo Speckens heeft meerder stukjes geschreven over het gebeuren in de O.L.V. kerk in 

Vlissingen. Nu een voorbeeld van hoe kerken toen samenwerkten om te helpen na een grote brand. 

 

EEN VERSCHRIKKELIJKE BRAND 

In januari 1967 vond een verschrikkelijke brand plaats op het Bellamypark en het Groene-

woud. De brand ontstond in café Oostende en sloeg over naar de tabakszaak van de familie de 

Jonge, aan de andere kant van het Groenewoud. De familie De Jonge: vader, moeder, zoon 

Ron en dochter weten maar net aan de brand te ontsnappen.   

Vlissingen was geschokt. Ook in de kerk werd aandacht geschonken aan deze ramp. 

                                             

“De pastoor wil as. zondag in alle H. Missen een collecte houden voor de slachtoffers van de 

brand op het Bellamypark. Hij heeft dhr. Pycavet, de voorzitter van het Sociaal Christelijk Cen-

trum gebeld. Hij stond er ook positief tegenover, een christelijk gebaar. Verder belde de pas-

toor dominee Kwast op. Persoonlijk stemde hij in, maar hij zal het eerst  bespreken met de ker-

kenraad en de diaconie. De collecten zullen in één pot gaan. De sociale werkers zullen contact 

opnemen met de getroffen families om zodoende tot een eerlijke verdeling te komen. Een ge-

baar van de christelijke gemeenschap”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gemeentearchief Vlissingen                              Archieven.nl  

 

NB: de foto’s zijn door de redactie opgezocht en toegevoegd. 
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IN MEMORIAM 

Op 28 oktober 2024 heeft onze Schepper uit ons midden weggehaald: 

 

       Leny de Groot-Velting 

Leny werd in Groningen geboren op 9 juli 1939 en groeide daar op samen met haar broer en 

zuster. Na de Lagere School volgde ze de huishouschool en begon daarna op 15-jarige leeftijd 

haar werkzame leven. 

Haar man, Jos de Groot, leerde zij kennen op een camping. Zij deelden de interesse in stijldan-

sen en de padvinderij. Ze trouwden op 24-jarige leeftijd en kregen 3 kinderen. 

Leny was een zelfstandige vrouw, die zelf haar boontjes moest doppen met de kinderen als Jos 

als stuurman op de grote vaart lang van huis was. Jos besloot uiteindelijk aan de wal te gaan. 

Na verschillende banen en verhuizingen kwam het gezin in Heinkenszand te wonen in 1981. 

Toen de kinderen het huis uit waren en Jos met de VUT ging verhuisden ze naar de Schuit-

vaartgracht in Vlissingen en brachten daar vele gelukkige jaren door.  

De laatste jaren werd de gezondheid van beiden steeds minder, maar Jos en Leny bleven     

elkaar door dik en dun steunen. Leny werd steeds minder mobiel en door een beklemde      

zenuw ervaarde ze veel pijn, die steeds heviger werd. De mobiliteit viel terug tot nihil. 

In de nacht van 15 op 16 oktober kwam ze een paar keer te vallen. Ze werd geopereerd, maar 

haar lichaam wilde niet meer. Maandag 28 oktober eindigde haar leven. 

Haar familie ervaarde haar als een liefdevolle en zorgzame echtgenote, moeder en oma. 

Leny had een grote verzameling kristalwerk, dat voor het raam in de huiskamer stond uitge-

stald. Als het zonlicht op kristal schijnt, breekt het licht en kunnen we het spectrum van de 

regenboogkleuren zien. Wanneer ons leven als het ware breekt en we overgaan naar een an-

der leven, kunnen we vanuit ons geloof een wereld binnengaan in een licht van schitterende 

kleuren. 

Moge Leny thuis komen in die wereld bij onze Schepper in vrede, rust en geborgenheid. 

 

Ed Visser, gepensioneerd pastoraal werker 

 
LIEF EN LEED     
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Za 

16 nov 

  

10.30 

19.00 

 

Ter Reede 

Middelburg  

  

G. Wortman 

Th. De Deckere 

  

Vr. van W&C 

Eucharistievr 

 Internationale viering 

Zo 

17 nov 

11.30 

13.30 

Middelburg 

Vlissingen 

F. Verheije 

F. Verheije 

Eucharistievr 

Eucharistievr   

  

Woe 

20 nov 

 

9.00 

  

 

Vlissingen 

  

 

R. Mangnus 

  

 

Vr. van W&C 

  

 

Na de viering koffie/thee 

  

 

Do 

21 nov 

 

9.00 

 

Middelburg 

  

Th. De Deckere 

 

Eucharistievr 
Rozenkrans, na afloop koffie/

thee. 

Gelegenheid voor aanbidding  

Za 

23 nov 

  

 

10.30 

  

Ter Reede 

 

 

M. Dobbelaar,R.Maas 

  

  

 

Vr. van W&C  

  

  

  

  

Zo 

24 nov 
11.30 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr Christus Koning 

Woe 

27 nov 
9.00 Vlissingen A.Gernaert Vr. van W&G 

 

Na de viering koffie/thee 

  

Do 

28 nov 
9.00 Middelburg Th. De Deckere 

Eucharistievr 

  

Rozenkrans, na afloop koffie/

thee. 

Gelegenheid voor aanbidding  

Za 

30 nov 
10.30 Ter Reede P.de Maat Eucharistievr   

Zo 

1 dec 

11.30 

13.30 

Middelburg 

Vlissingen 

S de Koning 

Th. De Deckere 

Eucharistievr 

Eucharistievr 
 1e zondag van de Advent 

  
        VIERINGEN 

  
 

   

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  27 november 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Th. De Deckere    tdedeckere@rkbovendeschelde.com 06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Secretaris   procedure gestart  

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Algemeen  Mevr. C. Poppelaars  c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof            t.vanhoof@rkwalcheren.nl  06-41043490 

kerk   

 

VERTROUWENSPERSOON 

Mevr. Gon Joosten  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com   

         

                                               

                                                  PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

               Bij overlijden van een dierbare het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

               of toedienen van de ziekenzegen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

                            7 dagen van de week  

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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Thaddy de Deckere  pastoor   tdedeckere@rkbovendeschelde.com  

Thai Nguyen   kapelaan   majacthai@gmail.com  

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok   teamleider    gkok@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Arjen Gernaerts      student diakenopleiding 

Linda van Aardenne teamassistente  lindavanaardenne@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden    maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon     0113-218610 

Adres      Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail      info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk     Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen  

HH. Petrus en Paulus Kerk   Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (WVO Zorgsaam)  Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus     Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

(Het seizoen is van half mei tot half september) 

 

  

 

 

 

 

 

    Op Facebook is het adres:                                 

                                            https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   
 
Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie: 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

