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JUBELJAAR 

In de Katholieke Kerk is een Jubeljaar of Heilig Jaar een bijzondere periode die door een paus 

wordt afgekondigd om de gelovigen extra te laten profiteren van de geestelijke schatten van de 

Kerk van Christus. Centraal staat de verzoening tussen mensen onderling en van de mens met 

God. Centrum van een Heilig Jaar is Rome. Bij aanvang van een jubeljaar worden de dichtgemet-

selde ‘heilige deuren’ van de Romeinse grootbasilieken plechtig geopend. Uit heel de wereld  

pelgrimeren de gelovigen naar de Eeuwige Stad om er de graven van de apostelen te bezoeken. 

De paus verleent bij gelegenheid van een jubeljaar een bijzondere aflaat. 

Het katholieke gebruik om jubeljaren af te kondigen is overgenomen uit het Oude Testament. De 

Israëlieten vierden om de vijftig jaar een jubeljaar. Daarbij kregen families die hun eigendommen 

hadden verloren of hun persoonlijke vrijheid, een nieuwe kans. Doel was om de gelijkheid tussen 

alle kinderen van Israël te herstellen. De bescherming van de zwakken gold daarbij als voorwaar-

de van gerechtigheid en maatschappelijke vrede. 

 

Sabbatjaren 

Het jubeljaar was volgens de Wet van Mozes de afsluiting van een reeks van zeven sabbatjaren. 

Zoals de sabbat de laatste dag is van de zevendaagse week waarop mensen dienen te rusten, zo 

is het sabbatjaar het zevende jaar waarin het land rust moet worden gegund. “Na verloop van 

zeven sabbatjaren, zeven keer zeven jaar, tezamen negenenveertig jaar, moet u op de dag van 

verzoening, de tiende dag van de zevende maand, de bazuin luid laten klinken. In heel uw land 

moet u de bazuin laten schallen.” (Lev. 25, 8.9) Ook in het jubeljaar mocht niet gezaaid en ge-

oogst worden. “Alleen wat het land uit zichzelf voortbrengt, mag u eten. In het jubeljaar zal ie-

dereen in zijn vroeger bezit worden hersteld.” (Lev. 12,13). 

 

Yobhel 

Het Hebreeuwse woord yobhel, waar ‘jubel’ vandaan komt, 

zou verwijzen naar een blaasinstrument, mogelijk een 

ramshoorn. Dit verwijst naar de klanken van bazuinen 

waarmee een Israëlistisch jubeljaar begon. Yobhel werd 

vergriekst tot iobelos en iabelaios, waarvan het Latijn-

se iubilaeus is afgeleid; daarvandaan komt het Nederland- 

se woorden ‘jubileum’. Het woord ‘jubelen’ is echter 

afkomstig van het Latijnse iubilare, dat ‘juichen’ betekent. 

Het eerste deel van het woord ‘jubeljaar’ komt dus niet 

van ‘jubelen’. De Willibrordvertaling van 1974 spreekt  

dan ook niet van ‘jubeljaar’ maar van ‘jobeljaar’. 

                                                                                                            De Levieten schallen de lamshoorn om het 

                                                                                                                              jubeljaar aan te kondigen (illustratie uit 1873)  

 

lees meer > https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/jubeljaar 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/o/oude-testament
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/i/israel
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/w/wet-van-mozes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levi_(stam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjofar
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NIEUWE UITGAVE VOOR JUBELJAAR 2025 

Het bisdom Breda publiceert een brochure over het aankomende jubileumjaar dat de Rooms-

Katholieke Kerk viert in 2025. In de brochure wordt uitgewerkt wat het Jubeljaar betekent voor 

het bisdom Breda en hoe de pastorale zones worden betrokken om mee te doen. De brochure 

wordt zowel digitaal als in papieren druk verspreid. (zie website) 

https://bisdombreda.nl/algemeen/nieuwe-uitgave-voor-jubeljaar-2025-getuigen-van-de-hoop-
die-in-ons-leeft/ 

 

 

 

 

 

 

      

 

https://bisdombreda.nl/wp-content/uploads/2024/12/2024-1219_brochure_Jubeljaar_2025_BisdomBreda.pdf 
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  PELGRIMSZEGEN    

                   

   EEN ZEGEN VOOR ONDERWEG 

  Voor de weg wens ik je toe 

      dat de weg je tegemoet komt, 

  de wind steeds in je rug is, 

  de zon je gezicht verwarmt 

  een zachte buien je velden beregenen. 

  En dat God, tot ons weerzien, 

  je bewaart in de palm van zijn hand. 

  een oude Ierse pelgrimszegen voor onderweg.  

Mascotte voor jubeljaar Rooms-Katholieke Kerk is cartoon meisje 
https://nos.nl/artikel/2542985-mascotte-voor-jubeljaar-rooms-katholieke-kerk-is-cartoon-m 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

HET WORDT DE ONZE LIEVE VROUWE KAPEL 

De naam van de kapel in Vlissingen wordt ´Onze Lieve Vrouwe kapel.´ Daarmee wordt de kapel 

vernoemd naar het kerkgebouw ‘Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans en Sint Jacob’. 

Deze kerk is sinds 1931 tot 2022 van grote betekenis geweest voor de H. Maria Parochie Wal-

cheren en voor de voorgaande parochies. Voor Vlissingen is de Onze Lieve Vrouwe kerk met 

die naam medebepalend voor het stadsbeeld.  

De naam van Onze Lieve Vrouw is verbonden aan het gebouw en de plek in de stad.  

Zodoende is het logisch dat de kapel de naam Onze Lieve Vrouwe kapel krijgt, met in gedach-

tenis de volledige naam van het kerkgebouw ‘Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans en 

Sint Jacob.’ 

Het is een gegeven dat de naam van het kerkgebouw na herbestemming, geen verwijzing zal 

bevatten naar de voormalige Onze Lieve Vrouwe kerk. Dat is een gevolg van het Kwalitatief 

beding van het bisdom waarin is opgenomen dat in de naamstelling geen verwijzing naar de 

oorspronkelijke kerknaam is toegestaan. Zou de kapel een andere naam krijgen, dan verdwijnt 

de naam Onze Lieve Vrouw. 

Bij het opheffen van de Emmanuelparochie en de Martinusparochie eind jaren negentig, kreeg 

de kapel in de kerk de naam Emmanuelkapel en de ruimte ertegenover, de naam Martinus-

plein. Beide namen refereren aan voormalige parochies elders in Vlissingen en in West-

Souburg.  Er is dus niet gekozen voor behoud van één van deze voormalige parochienamen en 

het verdwijnen van de naam ‘Onze Lieve Vrouw.’ 

Het is van belang de naam van Onze Lieve Vrouw te behouden door de kapel zo te hernoemen, 

zoals de naam voor het kerkgebouw en de plek ook algemeen bekend in Vlissingen en de paro-

chie is. Hartelijk dank voor de mooie suggesties die zijn aangedragen. 
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SLOTVIERING IN DE SINT JACOBSKERK 

De eucharistieviering in de Sint Jacobskerk op 15 december 2024 was ook de slotviering van 

de vieringen die we in de Sint Jacobskerk hebben gehouden. Marianne Kloosterboer en Hans 

Sinke namen namens de PKN Vlissingen aan de viering deel.  

Ook pastoraal werkster Ria Magnus en vrijwilligers die zich de afgelopen tweeëneenhalf jaar 

voor de vieringen op zondag en woensdag hebben ingezet, waren aanwezig.  

De viering werd voorgegaan door pastoor Thaddy de Deckere. Aan het eind van de viering 

stonden pastoor Thaddy en vicevoorzitter van het parochiebestuur Ruud Louwes stil bij de 

betekenis van de vieringen in de Sint Jacobskerk. Gememoreerd werden het gevoel van wel-

kom en thuis voelen in de Sint Jacobskerk. Veel dank aan de PKN voor de gastvrijheid en de 

ruimte die we kregen om te vieren. Zeker ook veel dank voor de vrijwilligers en hun betrok-

kenheid en inzet. De PKN kreeg als waardering de kaars van het Jubeljaar en voor het voorjaar 

is een olijfboompje in het vooruitzicht gesteld. De vrijwilligers ontvingen een kaars.  

Aansluitend was er koffie met kersttraktatie. Tijdens de weekviering op 18 december 2024 

was de PKN Vlissingen ook vertegenwoordigd. Aansluitend zijn de symbolen en goederen 

overgebracht naar de kapel. 

Dank aan Lea, Eveline, Wanda, Hans ,Lisanne, Marjan, Leo, Denise en Fia die op welke wijze 

dan ook hebben bijgedragen dat de vieringen waardig verlopen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       laatste zondagviering met leden van de werkgroep, afvaardiging PKN en de voorgangers. 
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OPENSTELLING EN IN GEBRUIK NAME ONZE LIEVE VROUWE KAPEL 

De Onze Lieve Vrouwe Kapel is op 5 januari 2025 tussen 14.00 uur en 16.00 uur geopend om 

te bekijken. De werkzaamheden zijn vergevorderd. Er is geplamuurd en gewit, er zijn kasten 

en een afscheidingswand geplaatst. We hopen dat het keukenblok dan ook geplaatst is. 

Verwacht wordt dat de inventaris uit de opslag op 9 januari arriveert, zodat de kapel vervol-

gens geheel kan worden ingericht. Rond die tijd worden ook stoelen verwacht. 

De eerste weekviering is een week opgeschoven van 8 januari naar woensdag 15 januari om 

9.00 uur en vervolgens iedere woensdag. De eerste weekendviering houden we op zondag-

middag 19 januari 2025 om 13.30 uur en vervolgens traditiegetrouw iedere eerste en derde 

zondag van de maand. Dit betekent dat er geen eucharistieviering op zondag 5 januari is.  

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zo enorm hard gewerkt hebben om al in januari in de  

kapel te kunnen vieren. 

NIEUWE SECRETARIS PAROCHIEBESTUUR 

Bisschop Liesen heeft op 16 december de benoemingsbrief ondertekend waarmee  

Lidia Thiellier-David uit Vlissingen officieel toegetreden is tot het parochiebestuur.  

Het parochiebestuur is blij met het aantreden van Lidia. Zij stelt zich voor in de volgende  

Verbinding. We wensen Lidia veel succes en veel plezier bij haar werk als bestuurslid en als se-

cretaris in het bijzonder. 
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EEN EXTRA TERUGBLIK OP 2024 

In de H.H. Petrus en Pauluskerk is op 8 september de 1e parochiedag gehouden. Bisschop 

Liesen was hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering. Hij droeg het kazuifel van de Onze 

Lieve Vrouw van de Polder. Concelebranten waren pastoor Thaddy de Deckere, emeritus pas-

toor Paul de Maat en kapelaan Thai Nguyen. 

Will Sweere kreeg voor zijn grote inzet voor de kerk van de afgelopen 50 jaar de Diocesane 

onderscheiding van de bisschop. Deze werd door de bisschop zelf aan Will uitgereikt. De on-

derscheiding is aan Will toegekend in verband met zijn 50 jarig jubileum van het koster zijn en 

voor vele andere verdiensten voor de parochie, zoals het voorgaan in vieringen in de parochie. 

Aan het einde van de viering werd het lied ‘Onze Lieve Vrouw van de Polder’ gezongen. Na de 

viering was er op het voorplein van de kerk een heel gezellig samenzijn. Het weer was ons 

goed gezind. In de kerk was er een quiz over spreuken en gezegden uit de bijbel en mochten 

volwassen en kinderen kleuren en plakken op een kartonnen rozenkrans. Het was een zeer 

geslaagde parochiedag. 
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VAN DE PASTORES        

CARITAS  KERSTACTIE  P.I.TORENTIJD    

 ‘ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe’ (Mattheus 25- 36) 

‘Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, Laat mij vrede brengen ‘ (uit het gebed van  

Franciscus van Assisi) 

 

In de Raad van Kerken Middelburg, hoorde ik over de Kerstattentie voor 

de gedetineerden.  Ik vroeg: ‘Kunnen wij  vanuit de katholieke kerk ons 

daar ook voor inzetten?’  

Die vraag werd positief beantwoord! Vorig jaar is door Caritas gecollec-

teerd voor deze kerstactie en heeft u ruimhartig gegeven.  

Als leden van Caritas Walcheren hebben we de handen uit de mouwen 

gestoken! Bij de Jumbo / Magistraatwijk hebben we de producten opge-

haald (er werd een fijne korting gegeven. ) Corneille, Ernst, Dimitri en ik 

hebben op 14 december 200 tasjes gevuld met een bescheiden, fijne 

attentie!   

 

Op 23 dec. hebben we de tasjes met auto’s, die tot de nok vol zaten, naar Torentijd gebracht.                                       

Na nauwgezette veiligheidscontrole mochten we naar binnen. 

Er was een heel behulpzame portier. Samen met pastor Katrien, Ernst, twee kerkvrijwilligers en 

ds. Andre hebben we de attenties uitgedeeld aan de gedetineerden.   

Celdeuren gingen open – ‘wat fijn dat U aan ons denkt!’                                                                                                    

Ontmoeting tussen binnen en buiten,  ontmoeting tussen mensen. 

 

Vrede en alle Goeds aan u, 

namens Caritas Walcheren,   

Ria Mangnus    

p.w.                               
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BEDANKBRIEF GEDETINEERDEN 

 

Middelburg, December 2024      

t.a.v. Christelijke gemeente 

Betreft: Kerstgeschenk voor alle gedetineerden 

 

Beste Gemeente, 

Namens alle gedetineerden dank ik u hartelijk dat u weder-

om ons allen van een feestelijk geschenk hebt voorzien. 

Dat u in deze moeilijke tijden toch hiervoor de moeite 

heeft genomen wordt door ons heel erg op prijs gesteld. 

Als vertegenwoordiger van de gedetineerden van de Pl 

Middelburg weet ik als geen ander hoe fijn het is dat jullie 

jaarlijks met een geschenk voor alle gedetineerden langs komen.  

De meeste gedetineerden hebben het behoorlijk zwaar in detentie. Niet alleen omdat ze 

vastzitten of geen geld voor boodschappen hebben, maar ook omdat ze tijdens deze da-

gen hun geliefden moeten missen. En die geliefden hebben het dan ook vaak zwaar om-

dat de kostwinner is weggevallen. En voor de gedetineerden is het dan heel erg fijn dat 

ze het gevoel krijgen dat er toch iemand aan ze denkt. Dat er iemand aan ze denkt tij-

dens de “feest” dagen. Dat er iets leuks is voor ze ongeacht wie of wat ze zijn. En vooral 

ook omdat u geen onderscheid maakt naar geloof, maar voor alle gedetineerden iets 

heeft gegeven. Daarvoor onze dank.  

 

Ik hoop dat u onze dank over wilt brengen aan uw kerkgangers. 

Dank u voor uw inzet en uw moeite en ook wij wensen u hele fijne kerstdagen toe. 

 

Voorzitter Gedetineerden Commissie 

 

 

 

HULP BIJ DE VIERINGEN IN Torentijd 

Heeft u belangstelling om te helpen bij de katholieke vieringen in Torentijd? 

Deze zijn op zaterdagmorgen in de oneven weken. 

tuur een berichtje naar r.mangnus@rkwalcheren.nl dan neem ik contact met u op. 

 

Ria Mangnus pw. 

mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
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DE PASTORIE TUIN: 

Die wordt in de loop van het jaar met regelmaat ge-

bruikt bv door de groep kinderen die zich voorberei-

den op de Eerste Heilige Communie of op het Heilig 

Vormsel. We hebben ook verschillende keren groepen 

gehad van buiten de parochie. De vrijwilligers van de 

KBO houden er hun jaarlijkse dag.  

De heren Jan Poortvliet en Louis Baecke zijn twee    

parochianen die heel trouw zich inzetten voor het lo-

pende onderhoud van de tuin door het jaar. Soms moet er extra menskracht aan te pas ko-

men. Zoals bv  op zaterdag 19 oktober jl.. Toen heeft een tuinploeg van acht mensen een flinke 

snoeihout opruimactie gehouden. Tevoren had Steve Tesselhof al flink wat gesnoeid, achter-

stallig van enkele jaren. Paula de Almeida heeft voor lekkers gezorgd.  Maar er was nog meer 

te snoeien. Op zaterdag 14 december is er nogmaals een snoeihout opruimactie gehouden. 

Hartelijke dank aan allen die hierbij geholpen hebben. Wederom was Paula er met een smake-

lijke hapjes om de tuinploeg energie te geven bij het toch wel intensieve werk. Met dank ook 

aan Bram die het hout heeft afgevoerd met zijn kar achter zijn auto. Door dit soort acties be-

sparen we de kosten van een hovenier. Bovendien is zo’n gezamenlijke actie heel verbindend 

en opbouwend, heel fijn voor ieder. Hartelijke dank voor een ieder die hieraan mee geholpen 

heeft.  

p. Thaddy 

VACATURE TUINONDERHOUD 

Jan Poortvliet heeft zo’n 40 jaar de pastorietuin onderhouden.  

Hij heeft dit met plezier gedaan. De laatste jaren assisteert Louis 

Baecke hem. Gezien de leeftijd en gezondheid van beide heren 

zijn we op zoek naar parochianen die hun werk willen overne-

men. Het gaat om licht tuinonderhoud. Jan kan daar alles over 

vertellen. U kunt zich aanmelden bij pastoor Thaddy;  

tdedeckere@rkbovendeschelde.com of persoonlijk in de pasto-

rie/kerk. 
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CONFERENTIE MISSIONAIRE PAROCHIE 8 FEBRUARI 2025    

In het vroege voorjaar wordt opnieuw een conferentie over de  

Missionaire Parochie gehouden. Deze vindt weer plaats in Veenendaal.  

De conferentie is op zaterdag 8 februari van 9.30 uur tot 17.00 uur.  

Op vrijdagavond 7 februari is er een pre-event voor jongeren. 

Het bisdom Breda zet in op de Missionaire Parochie. Bouwend aan de Missionaire Parochie 

hoopt de bisschop dat parochies en geloofsgemeenschappen het geloof levend houden. 

Ook onze parochies Boven de Schelde laten zich leiden door de missionaire visie van de  

bisschop. 

In 2022 werd in Breda de eerste landelijke conferentie over de Missionaire Parochie gehou-

den. Met twintig parochianen uit onze parochies waren wij goed vertegenwoordigd. Velen 

hadden het boek ‘Als God renoveert’ van James Mallon gelezen. De ervaringen en gedach-

ten van  

Mallon geven richting aan het Missionair proces. Na de conferentie in Breda werden de 

missionaire conferenties in Veenendaal gehouden. Volgend voorjaar is het al de vierde con-

ferentie. 

Wat zou het geweldig zijn als we opnieuw met vele medegelovigen naar Veenendaal gaan, 

om met elkaar nieuwe inspiraties op te doen voor ons parochieleven. Misschien lukt het 

wel om samen met de parochies van Zeeuws Vlaanderen in een grote bus naar de confe-

rentie te gaan... We dromen erover in het team!We laten u  binnenkort meer weten over 

dit plan. Voor nu hopen we dat u in uw agenda vast noteert dat er op 8 februari 2025 een 

feestelijke en inspirerende conferentie in Veenendaal plaats vindt. Als u al wat meer wilt 

weten over het programma: raadpleeg de website  www.missionaireparochie.nl 

 

Namens het pastoraal team, 

Geerten Kok 

 

SAMEN MET DE BUS 

Arjen Gernaert  (onze diaken in opleiding ) onderzoekt  de moge-

lijkheid om een bus te huren, zodat we samen met andere  

parochies naar Veenendaal kunnen gaan. Het bestuur ondersteunt 

van harte dit initiatief van Arjen. Zodra er meer bekend  is,   

laten we u dat weten. Mocht u meer informatie willen dan kunt u 

een email sturen naar welkom@rkwalcheren.nl of Arjen persoon-

lijk benaderen. 
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COLLECTE  JANUARI                          

woensdag             1    Eigen parochie 

Zaterdag/zondag       4/5             Caritas  

Zaterdag/zondag             11/12   Actie Kerkbalans 

Zaterdag/zondag    18/19          Actie Kerkbalans  

Zaterdag/zondag    25/26  Actie Kerkbalans 

         

Ook in de weekvieringen en internationale viering wordt gecollecteerd. 

UIT DE PAROCHIE    

 

 

 

 

 

CARITAS WALCHEREN COLLECTEERT IN JANUARI VOOR STICHTING LEERGELD. 

Kinderen verdienen een goede start met kansen om zicht te ontplooien en zich sociaal te ont-

wikkelen. Lang niet alle kinderen krijgen die kansen. Hun ouders kunnen het lidmaatschap 

van verenigingen of een schoolreis niet betalen. Leergeld helpt deze kinderen. Door voetbal-

schoenen voor hen te kopen of muziekles te vergoeden. Om bij te dragen voor een laptop of 

een tablet als deze noodzakelijk zijn voor school. Om ervoor te zorgen dat een kind dat naar 

de brugklas gaat een goede fiets heeft. Want nu meedoen, is straks meetellen! 

Doet u mee? U kunt ook een bijdrage overmaken: 

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van:  
stichting leergeld. 

(bron: https://www.leergeld.nl/walcheren/donaties/ 

https://www.leergeld.nl/walcheren/donaties/
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Kostelijke, mooie, opmerkelijke, ontroerende en schrijnende kwesties!  Met dank aan 
Leo Speckens voor alle mooie herinneringen die jij met ons gedeeld hebt. 
 
STOELEN 

Achter een drietal meldingen in de notulen van het kerkbestuur in 1969 en in 1971 over nieu-

we stoelen voor het koor in de apsis gaat een heel (familie-)verhaal schuil. 

Al enige tijd werd door de koorleden geklaagd dat het zitten tijdens de vieringen op de bid-

stoelen geen pretje was. Dat was ook het kerkbestuur en de pastoor ter ore gekomen. 

Er werd een offerte aangevraagd voor wat gerieflijker zitmeubilair.  

Op 23 januari 1969 werd daarover gesproken: “Offerte stoelen. Ze kosten fl. 24,50 per stuk. Bij 

huwelijken zou het een verbetering zijn. Dan kan het slepen van zware stoelen uit de zijkapel 

achterwege blijven”. Het gaat hier dus niet eens over het zitcomfort voor het koor.  

Maar de kosten voor die nieuwe stoelen kon de parochie niet dragen. Men zat al diep in de 

schulden vanwege de verbouwingen die de kerk, met dank aan pastoor Adriaansens, net ach-

ter de rug had.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                

 

 

Maar dan, een melding op 5 april 1971: “Mevrouw Vierhout-Hemelaar (de eerste vrouwelijke 

kerkmeester) heeft van de firma Speckens voor de kerk het aanbod van 34 armstoelen gekre-

gen. Eén stoel werd op zicht gebracht. De stoelen komen uit de tearoom (lunchroom) van Spec-

kens. Ze lijken ons heel geschikt. Het aanbod wordt graag aangenomen”.  

Een geschenk uit de hemel? Welnee, gewoon van de plaatselijke bakker, de ‘Zaak waar oma 

als kind reeds kwam’. Nog wel een RK bakker zelfs.  

Mijn grootouders verbouwden in 1929 de zaak tot wat zeker oudere Vlissingers zich nog wel 

herinneren. Een sterk vergrote winkel met daarachter de tearoom (lunchroom). 

 
 
 

Het gaat hier om de zogenaamde originele  Thonetstoelen.  

Van vooroorlogse kwaliteit bovendien! 
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En daar hoorde een voor die tijd modern interieur bij. Met tafeltjes en stoeltjes van het merk 

Thonet.  Men ging niet voor minder! Op de foto hieronder staat het interieur te pronken met 

zilveren vaasjes op de tafeltjes. Die vaasjes die al weldra de aandacht van het dievengilde 

trokken en daarom alras verdwenen uit het interieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat mijn oma zo rond 1970 het interieur wat al te oubollig begon te vinden, werden er 

formica tafeltjes aangeschaft en wat modernere stoelen van het soort 13 in een dozijn.  

Wat te doen met die oude stoeltjes? Dat was mevrouw Vierhout ter ore gekomen. En om 

een lang verhaal kort te maken, de stoelen werden in dank aanvaard door het kerkbestuur 

en verhuisden naar waar de koren zaten, in de apsis dus, tijdens de viering.  

“De armstoelen zijn in de kerk geplaatst. De pastoor heeft mevrouw Speckens-Klijberg be-

dankt”. (melding in de notulen van 28 juni 1971). 

 

Iedereen blij, zou je denken. Dat was een hele verbetering, maar na een paar jaar kwamen er 

klachten vanuit het dameskoor over zere billen. Die stoelen zaten wel hard zeg!  

Dat probleem kon worden opgelost door twee knielkussentjes naast elkaar op het zitgedeel-

te te leggen en daarop plaats te nemen. Weer een kwestie opgelost, maar na verloop van 

tijd moesten er ook elders in de kerk en de zijkapel toch nieuwe stoelen worden aangeschaft 

en werd het koorgedeelte daarin meegenomen. Overal dezelfde stoelen. Dat was praktisch. 

Het werden de bekende stapelbare houten stoelen met een zachtrode stoffen bekleding. 

En de tearoomstoelen van oma verhuisden naar de zolderetage van de pastorie waar ze ja-

renlang ongebruikt stonden te verstoffen. Totdat pastoor Paul de Maat vond dat ze weg kon-

den. Voor 5 euro per stoel kon je er een meenemen. Dat hoorde ik. Ik heb gelijk alle 34 stoe-

len opgekocht en binnen de familie weer verder verspreid. Zo kwamen de stoelen van oma 

toch weer binnen de familie. En daar staan de meeste nog steeds. 

Ook ik heb er een drietal thuis staan. 

 

De Tearoom bij de opening in 1929 met Thonet-meubilair. 
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WETENSWAARDIGHEDEN 

INFORMATIE- EN INSPIRATIEBIJEENKOMST VLUCHTELINGEN OP WALCHEREN 

VAN DE RAAD VAN KERKEN OP 6 JANUARI 2025 IN MIDDELBURG. 

U krijgt feitelijke informatie over: Hoeveel mensen er verblijven in het AZC Middelburg, de 

noodopvang Studio A58 en de noodopvang in Vlissingen. Hoe de procedure verloopt om te 

beoordelen of iemand mag blijven. En welke mogelijkheden u heeft om dichtbij huis iets voor 

deze mensen te betekenen. De avond begint met een kort gezamenlijk programma met bij-

dragen van onder meer Danny Deckers locatiemanager van AZC Middelburg en Jeroen Louws 

wethouder in Middelburg.  

Daarna kunt u op een informatiemarkt terecht bij de Raad van Kerken, het Centraal Orgaan 

Opvang Asielzoekers (COA), Vluchtelingenwerk Walcheren, Taalhuis Walcheren,  

de Thuisgevers, Take Care B&B en geloofsgemeenschappen die ervaring hebben en deze 

graag willen delen. Er is volop gelegenheid voor ontmoeting of rustig met elkaar doorpraten 

onder het genot van een hapje en drankje.  

De Informatie- en inspiratieavond ‘Vluchtelingen op Walcheren’ vindt plaats op  

6 januari 2025, aanvang: 9.30 uur in de Wandelkerk Middelburg (Onder den Toren 3 – ingang 

via Koorkerk)) 

Meer informatie vindt u op de Facebook (Raad van Kerken Middelburg) en de site van de 

Koorkerk. U kunt ook bellen met Joep de Valk 06 53 39 15 24 

https://nieuwekerkgemeente.nl/2024/11/01/vluchtelingen-op-walcheren-onze-zorg/ 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2025 IN SINT WILLEBRORD  

17 januari 2025 van 18:30 uur tot 22:00 uur 

Het bisdom Breda houdt op vrijdag 17 januari 2025 een nieuwjaarsreceptie. Bisdombreed zijn 

gelovigen uitgenodigd om deze dag naar Sint Willebrord te komen om elkaar te ontmoeten, 

samen te bidden voor het nieuwe jaar en het glas het heffen op het Jubeljaar dat de Kerk viert 

in 2025. 

Vanaf 18:30 uur is iedereen welkom in de grote zaal van Gemeenschapshuis De Lanteern 

(Dorpsstraat 119, Sint Willebrord), waar ontvangst is met koffie en thee. Om 19:15 uur is er 

een gezamenlijk gebed en een inhoudelijk woord. Aansluitend is er ruimte voor ontmoeting 

met een hapje en een drankje. 

Jubeljaar 2025 

Het jaar 2025 is een Jubeljaar. Paus Franciscus heeft het Jubeljaar als thema meegegeven: 

“Pelgrims van Hoop.” Het beeld voor hoop is het anker. Een anker geeft houvast en zekerheid 

op de woelige wateren van de grote zee. Voor christenen is Christus het anker in een wereld 

met veel onzekerheden. Paus Franciscus roept gelovigen op om te “getuigen van de hoop die 

in ons leeft” (Rom 5,5). Deze oproep valt mooi samen met de weg die het bisdom sinds 2021 

gaat, namelijk die van de Missionaire Parochie. Tijdens de nieuwjaarsontmoeting op 17 januari 

zal de christelijke hoop daarom centraal staan. 

Praktisch 

Omwille van de praktische organisatie is aanmelding nodig. Dit kan tot uiterlijk 9 januari 2025 

via het contactformulier. 

Bezoek de themapagina van het Jubeljaar 

https://bisdombreda.nl/agenda/nieuwjaarsreceptie-2025-in-sint-willebrord/ 

https://bisdombreda.nl/contact/
https://bisdombreda.nl/heiligjaar/
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Wo  

1 jan 

  

11.30 

  

Middelburg 

  

T.Nguyen 

  

Eucharistievr Maria, Moeder van God 

 

Do  

2 jan 

 

9.00 

 

Middelburg 

 

Th. de Deckere 

 

Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 

koffie/thee. 

Gelegenheid voor aanbid-

ding  

 

Za 

4 jan 

 

10.30 

 

 

 

Ter Reede 

 

W. Sweere 

 

 

Vr. van W&C   

 

 

Zo 

5 jan 

 

11.30 

14.OO- 

16.00 

 

Middelburg 

Vlissingen 

 

T. Nguyen 

 

Eucharistievr 
  

 

Geen viering, kapel open 

voor bezoek 

 

Wo 

8 jan 

  

9.00 

  

Vlissingen 

* NB 

  

 

  

 Geen viering 

  

Do 

9 jan 

 

9.00 

 

Middelburg 

 

Th de Deckere 

 

Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 

koffie/thee. 

Gelegenheid voor aanbid-

ding  

 

Vr 

10 jan 

 

19.00 

 

Middelburg 

 

 

 

Aanbidding  

  

Za 

11 jan 

  

10.30 

 

Ter Reede 

  

P. de Maat 

  

Eucharistievr 

  

 

 

 

  

Zo 

12 jan 

  

11.30 

  

Middelburg 

  

P. de Maat 

  

Eucharistievr   

  

Woe 

15 jan 

 

9.00 

  

 

Vlissingen 

  

  

  R. Mangnus 

 

 Vr. van W&C 

  

 

Na de viering koffie/thee 

  

 

Do 

16 jan 

 

9.00 

 

Middelburg 

  

Th. De Deckere 

 

Eucharistievr 

Rozenkrans, na afloop 

koffie/thee. 

Gelegenheid voor aanbid-

ding  

  
        VIERINGEN 

  
 

   

De zondagvieringen in de OLV kapel in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 
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Za 

18 jan 

10.30 

19.00 

Ter Reede 

Middelburg 

M.Dobbelaar/R.Maas 

Th de Deckere 

Vr. van W&C 

Eucharistievr 

  

  

Internationale viering 

 

Zo 

19 jan 

11.30 

13.30 

Middelburg 

Vlissingen 

Th. De Deckere 

T. Nguyen 

Eucharistievr 

Eucharistievr 

  

 

 

 

Woe 

22 jan 
9.00 Vlissingen T. Nguyen Eucharistievr Na de viering koffie/thee 

Do 

23 jan 
9.00 Middelburg Th. De Deckere 

  

Eucharistievr 

  

Rozenkrans, na afloop 

koffie/thee. 

Gelegenheid voor aanbid-

ding  

Za 

25 jan 
10.30 Ter Reede G. Wortman Vr. van W&C   

Zo 

26 jan 

11.30 

19.00 

Middelburg 

Middelburg 

T. Nguyen 

R. Mangnus 

Ds. Vd Berg 

Eucharistie vr 

Oecumenische 

viering 

  

Week van de Eenheid 

  
        VIERINGEN 

  
 

   

De zondagvieringen in de OLV kapel in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  13 januari 2025 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Th. De Deckere    tdedeckere@rkbovendeschelde.com 06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Secretaris   Mevr. L. Thiellier    secretaris@rkwalcheren.nl  06-15541138 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Algemeen  Mevr. C. Poppelaars  c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof            t.vanhoof@rkwalcheren.nl  06-41043490 

kerk   

 

VERTROUWENSPERSOON 

Mevr. Gon Joosten  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com   

         

                                               

                                                  PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

               Bij overlijden van een dierbare het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

               of toedienen van de ziekenzegen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

                            7 dagen van de week  

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Thaddy de Deckere  pastoor   tdedeckere@rkbovendeschelde.com  

Thai Nguyen   kapelaan   majacthai@gmail.com  

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok   teamleider    gkok@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Arjen Gernaerts      student diakenopleiding 

Linda van Aardenne teamassistente  lindavanaardenne@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden    maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon     0113-218610 

Adres      Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail      info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Onze Lieve Vrouwe Kapel     Singel 106,  4382 LC Vlissingen.   

                                                               Ingang Brouwenaarstraat 

HH. Petrus en Paulus Kerk   Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (Amarijn)     Vredehoflaan370, 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus     Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

    (Het seizoen is van half mei tot half september) 

 

  

 

 

 

 

 

     

      Op Facebook is het adres:                                 

                                            https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

